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ÖN SÖZ 


1917'de Münih'te Ernst Reinhardt yayınevinden çıkmış olan Eşcinselliğin Sorunu adlı çalışmamın baskısı on yılı aşkın bir süredir tükenmiş durumda. Geçen bu zaman zarfında hem bireysel-ruhbilim hareketi alanındaki muazzam gelişmeler, hem de başkalarınca her fırsatta dile getirilen yoğun ilgi yüzünden yeni bir baskının çıkarılması epeydir şart olmuştu. Bu kitap; içinde yalnızca kimi tamamlayıcı eklemelerde bulunduğum söz konusu araştırma dışında, yine eşcinsellik sorusunu ele aldığım, fakat şu ana kadarki yapıtlarıma girmemiş olan bir dizi çalışmamı da içeriyor. Ayrıca, diğer cinsel sapkınlıkları ve insanın psikoseksüel tutumu ile cinsel antrenman ve cinsel kaçınma sorusunu irdeleyen, eşcinsellik sorunuyla da yakından alakalı olan epeyce bir çalışmayı daha içerir. Bu çalışmalar yıllar içinde kısmen “Uluslararası Bireysel Ruhbilim Dergisi”nde (S. Hirzel Yayınevi, Leipzig), kısmen “Normal ve Patolojik Fizyoloji'nin Elkitabı”nda, “1. Uluslararası Cinselbilim Kongresi Görüşmelerin- de, bir de “Problems of Neurosis | Nevroz Sorunları] x (Kegan Paul, Londra ve Greenberg Publ., New York) adlı kitabımda yayımlanmıştır. 


Okur; antrenmanın yaşam tarzı çerçevesindeki anlamının bu ciltte birinci baskıya kıyasla daha fazla öne çıktığını görecektir. Eşcinsellik ve cinsel sapkınlıklar hakkındaki görüşlerimde değişikliğe gitmeyi gerekli bulmadım. Bireysel-ruhbilimdeki araştırma ve tecrübeler; eşcinselliğin, cesareti kırılmış insanın yenilgi olasılığını bertaraf etmek amacıyla, yani eşcinsellik durumunda karşı cinsi devre dışı bırakmak amacıyla, aşk sorusunun normal yoldan çözümünden kaçınmak için çocukluğundan beridir uyguladığı bir antrenman olduğuna ilişkin ileri sürdüğüm bulguyu bütünüyle doğruluyor. Çalışmamın birinci baskısından bu yana geçen on üç yılın zengin birikimine dayanarak, eşcinselliğin ortadan kaldırılması meselesinde bugün de, çocukların hayatın anlamına ilişkin olarak nasıl bir bilimsel anlayışla yetiştirilmesi gerektiği sorusunda yattığını görüyorum. 


Viyana, Haziran 1930 
ALFRED ADLER 


EŞCİNSELLİK SORUNU 


Yaşam Tarzının Seksüel İfadesi Olarak Sapkınlık 


Eşcinsellik sorusu toplumun içinde âdeta bir hayalet gibi, bir öcü gibi dolaşır. Görünüşe bakılırsa sapkınların sayısı cehennem azabına rağmen artmaktadır. Dinin ve hukukun lanetleyip aforoz edici olması da işe yaramıyor gibidir. Eşcinsellik taşrada da, büyük kentlerde de aynı hızla yayılıyor. Çocuklar, yetişkinler, ihtiyarlar, erkek ve kadınlar kötülüğe aynı oranda ortak oluyor. Konu pedagogları, sosyologları, nörologları ve hukukçuları epeyce uğraştırıyor. Mütemadiyen her türlü mücadele aracına başvurulduğu halde kayda değer bir sonuç alınamıyor. En ağır cezalar, en yumuşak eleştiriler, uzlaştırıcı yaklaşımlar, nihayet susup geçiştirmeler -hiçbir deneme bu anomalinin yayılmasının önüne geçemiyor. 


Destekçileri de eksik olmuyor hani. Sayısız bakış açısı, haddi hesabı olmayan kuram ve görüşler toplumun geniş çevrelerinin kendi cinsiyet rollerine sadık kalmadıklarını ve çoktandır denenen farklı yollardan gittikleri gerçeğini ortaya seriyor. Bu bir geri tepme midir? Atavizm midir? İyi hayvan gözlemcileri, yalnızca evcilleştirilmiş hayvanların eşcinsel saldırılarda bulunduklarını ya da bu tür saldırılara izin verdiklerini belirtiyor. 
Pfungst bu sonuncusunu dominant bir insansı maymunda gözlemlemiş ve sırf denemek için de maymunu pataklamış. 


T 
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Dejenerasyon öğretisi de dişe dokunur bir sonuç vermiyor. Çünkü öğretinin bu şablon üzere araştırma yapan yazarları, yegâne önemli soruyu çözemiyor. Ne onlar ne de mesela Hirschfeld, Fliess, Freud vs., dejenere olmuşların içinden kimlerin eşcinselliğin çekim alanına kapıldığını açıklayamıyor. 
Aynı zamanda karşı cinsten embriyonal maddeleri de bünyesinde taşıyan şu veya bu sayıdaki insanların kaçı sonuçta eşcinsel oluyor? Krafft-Ebing'in “Yapısal Yatkınlık”ı ve devamı ile Freud'un “Seksüel Bünye”si peşin hükümlü bir sistemin kuramsal koyutlarından (postula) fazlası değildir. Çocuğun cinselliğine yön verdiği düşünülen “bağlayıcı yaşantılar” ise -Binet, Janet, Schrenck-Notzing, Bloch, Moll vd. tarafından ölçüt olarak vurgulandıkları üzere- dönüp dolaşıp hâlihazırdaki sapkınlık eğilimine işaret eder. Değil mi ki, karşı kuramcılar ve hastaların kendileri de hastalığın öyküsüne şu sözlerle başlarlar: “Daha çocukluğun ilk yıllarında şu yaşantıyla ilgili olarak doğumsal sapkınlığın izlerine rastlamak mümkündü..” 


Gelgelelim, sapkınlığın özüne dair mevcut bilgilerin natamam olduğunu ve bu yüzden de sapkınlığın toplumsal anlamı karşısında sağlam bir bakış açısı geliştirilmesine imkân tanımadıklarını iddia edersek yukarıda değinilen araştırmalara duyduğumuz saygıda asla bir eksilme olmuş olmaz. Gerçekten de eşcinselliğin hem karşı çıkanları hem de destekçileri arasında yeterince eğitimli kafa ve zekice kurulmuş argüman bulunur. Ne var ki, bilginin o natamam halini görmezsek kaba bir hataya düşmüş oluruz. Krafft-Ebing, Moll, Hirschfeld, Bloch ve diğerlerinin çalışmaları hem kapsamlı birer ön çalışma olarak hem de değerli birer malzeme derlemesi olarak yerlerini daima koruyacaktır, her ne kadar kamuoyunu veyahut da yasaları etkileyebilecek durumda dahi olmamışlarsa da’. 


' Alman İmparatorluk Meclisi Rayhstagın Ceza Hukuku Komisyonu Ekim 1929'daki uzun görüşmelerin sonunda, erkeklerin hemcinsleriyle eşcinsel ilişkisine yönelik genel ceza yaptırımını (taslağın 296. Maddesi) reddetmiştir. 296. madde, dar anlamda, yürürlükteki Ceza Kanununun 175, maddesine tekabül etmekteydi. Wilhelm Kahl 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Fakat kamuoyunun eşcinselliğe yaklaşım biçimi de sapkınlık öğretisinde önemli bir kıstastır. Zira hiçbir kuramın hiçbir zaman toplumu veya toplumsal ahlakı eşcinsellik lehine etkileyemeyeceği kesin olarak ileri sürülebilir. Koparılabilecek en büyük taviz, “üzerini örtme ve karışmama” olurdu. Yasanın bekçisi de bazen o kadar ileri gitmiştir. Düşürülmüş onca dava ve polise sunulup hiçbir zaman takip edilmemiş eşcinseller listeleri bu ılımlı uygulamanın kanıtıdır. 
Ne var ki, sapkınlığın eşit haklara sahip olmasına karşı toplumun sınırları hiçbir kuram karşısında sarsılmamaya devam edecektir, çünkü o sınırlar, normal hissedenlerin zorunlu güvenceleri ile toplumsal olarak artan nefretleri üzerine kuruludurlar. Bu güvencelerde esas itibariyle toplumsal açıdan zorunlu güvencelerin -ayrıca sapkın biri karşısındaki üstünlük görüntüsünün- söz konusu olduğu kolayca anlaşılabilir, ama yine de bunu vurgulamak gerekir, çünkü insan eşcinselliği reddetmekle kendi eşcinsellik eğilimiyle mücadelesini ele veriyor olduğu düşüncesine kapılabilir kolaylıkla. Gerçekten de bu yolla, eşcinsellerin sayısının sapkınlığa müsamaha edilmesine karşı duranların sayısı kadar çogaltılmasına çalışılmıştır. 


Eşcinsel çevrelerin sapkınlığa bir varlık hakkı tanımaya, hatta çoğunlukla yüksek bir saygınlık atfetmeye çalıştıkları zamanki yargıları da aynı biçimde zayıftır. Herhalde en çok da, eşcinsellerin soyunun kendi sapkınlıklarına bağlı olarak tükeneceği yargısını dillendirenlerin sesi yükseliyordur. Fakat bu özelliğin doğumsal olduğu kabulü -ki buna fabl gözüyle bakarız- ve görünüşe göre onaylanmış olası bir kalıtsallığın kanıtları bu argümantasyonun önemini azaltır, çünkü [hetero ve homoseksüellik eğilimlerinin bir arada görül- 


“Anlaşılan o ki, sonuç olarak Ceza Hukuku ile Ceza Davası bu ahlaksızlıkla mücadelede ya işe yaramaz ya da bütünüyle eksik işe yarar araçlardır. İşte bu yüzden, reformun genelde sağlıklı olan eğilimi hesaba katılırsa, kesin olarak öngörülebilecek bir iflasa sürüklenmektense Ceza Hukukundan vazgeçmek daha iyidir” demiştir. 
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düğü] karma durumlarda heteroseksüel unsur eşcinselliğin doğal seleksiyonla yok olmasını önleyecektir. 


Yunan Eros'unu ve onun o yüksek kültürle uyumunu örnek göstermek de günümüzle asla olduğu gibi bağdaştırılamaz. Anladığımız kadarıyla, Yunan'ın oğlancılığı, kadının hızla itibar ve nüfuz kazandığı bir zamanda ortaya çıkmıştır. Örneğin bir Aristophanes'in kadınlar meclisi ve oğlancılıkla dalga geçmesinde de biri diğerinden ayrı düşünülemez. Kadının, özgüvenini artıran özgürleşmesinin giderek yayıldığı bir zamanda erkek de ayrıcalıklı konumundan doğal olarak kuşku duymaya itilmiştir. Özgüven eksikliği yaşayan erkeğin gözüne kadını fethetmek cüretkâr bir girişim gibi görünür. Böylesi durumlarda, güven ve üstünlük kurmacasını tekrar sağlayabilmek için insan ruhunun elinin altında bir dizi küçük numara bulunur. İnsan karşısındaki nesneyi ya değersizleştirir ya da onu idealize eder, yükseltir ve kararını öteler. Erkeğin, kadının giderek büyüyen özgüveni- ne verdiği erkeksi-reddedici yanıt onu ilk etapta kadının degerini küçük düşürmeye iter. Bu değersizleştirim, Yunan oğlancılığında ve bu oğlancılığın ruhsal dışavurumunda -kadına karşı olarak- net bir biçimde görülür. Bu eşcinsel akımın güç kazanması, yetişkin bir erkeğin -Yunanistan'da!- askerlik çağındaki delikanlının (Ephebe) akıl hocası, koruyucusu ve manevi destekçisi olmasının önünün açılmasıyla oldu. Bu sayede, erkeğin sahip olduğu ayrıcalıklar en azından oğlanlara karşı hiç aksamadan devam edebilmiştir. Erkeğin, kadının saygınlık kazanma (kabul görme) çabalarınca ateşlenen kadın korkusu? onu yayılmacı eğilimleri anlamında daha güçlü hazırlıklar yapmaya ve esaslı, dikkatli kaçış yolları bulma- 


? Bkz. Adler, Über den nervösen Charakter (Nevrozlu Karaktere Dair), Münih 1928 
[Fischer Yayınları Cilt 6174]; Praxis und Theorie der Individualpsychologie [Bireysel-Ruhbilimin Pratiği ve Teorisi], Münih 1930 [Fischer Yayınları Cilt 6236); Menschenkenntnis (İnsan Bilgisi), Leipzig 1930; Heilen und Bilden [İyileştirme ve Eğitme], Münih 1928 (Fischer Yayınları Cilt 6220). Ayrıca bkz. Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie (Uluslararası Bireysel-Ruhbilim Dergisi), Leipzig, 1.-VIN Yıllar. 
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ya zorlamıştır. Nasıl ki oğlancılık erkek için kendisiyle kadın arasına daha büyük bir mesafe koyma çabası idiyse, delikanlının kendisi için de -sosyal anlamda- heteroseksüel aşka ve ahbaplığa hazırlık niteliğindeydi ki, bizim yargımıza göre bu sonuncusu da örneğin mastürbasyon gibi doğru çizgiden ayrılmaktadır. Elbette askerlik çağındaki bu delikanlıların çoğu daha sonra yeniden heteroseksüellik çizgisine geri dönmekteydi. 


Günümüz eşcinselliği de temelde aynı ruhsal nedenlere işaret etmekte ve dolayısıyla da, kadından kaçış sırasında âdeta kendiliğinden sırıtan bir görüngü olarak ortaya çıkmaktadır. Ne ki, Yunan Eros'u karşısında günümüzde düzenleyici sınırlardan yoksunuz. Yunan toplumu herhalde başka hiçbir devletler birliğinin olmadığı kadar birlik ve bütünlük içinde bir bünyeydi. Yunan devlet ülküsü toplum içindeki diğer bütün uğraşları öylesine aşıyordu ki, gelişmenin güçlüğüne bağlı olarak baş gösteren taşkınlıklar ve hatalar o ülkü sayesinde yeniden toplumun yararına çevrilebiliyordu. Böylece, toplum zararına olan eşcinsellik akımı birlik beraberlik ülküsünün gücü sayesinde neredeyse eğitici, toplumu ilerletici bir yöne kaymaktaydı. Modern eşcinselliğin uzlaştırıcı niteliğe sahip bu özelliklerden yoksun olduğuna ve hatta yoksun da olması gerektiğine şaşırmamalı. Öylesi bir ilişki olsa olsa çığırından çıkıp yersiz bir korumacılığa dönüşürdü ya da delikanlı kendisinden yaşça büyük arkadaşının başına bela olur, despot kesilirdi. Ya da aynı yaştakiler kıskançlıklarla ve gülünç kavgalarla birbirlerini yer bitirirlerdi. Kısacası Yunan oğlancılığı , vatandaşların karşılıklı iyi niyetleriyle dolu bir zamanda var olmuş ve birlik beraberlik duygusu da oğlancılığın değer adına sunabileceği ne varsa onu gün yüzüne çıkarmıştır. Günümüz eşcinselliği ise, az gelişmiş birlik beraberlik duygusuna daha da zarar veren faydasız ve çözülemez bir acil durum ürünüdür. Eşcinselliğin psikolojik faktörlerin sonucu olduğunu daha önce belirtmiştik. Eşcinsellik bunlarla, üzerinde çok az durulmuş şu özelliği paylaşır: Esasen çok anlamlıdır ve anlamı itibariyle de yalnızca zamansal ve bireysel olarak kavranabilir. 


Bireysel-ruhbilimin? sonuçlarına göre her cinsel sapkınlığın (eşcinsellik, sadizm, mazoşizm, mastürbasyon, fetişizm vs.) görünürdeki ortak özellikleri özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir: 


1. Her sapkınlık erkek ile kadın arasındaki açılmış ruhsal mesafenin dışavurumudur. 


2. Sapkınlık aynı zamanda, normal cinsiyet rolünün benimsenmesine karşı duyulan az çok güçlü bir isyana işaret eder ve zayıflamış olan kişilik duygusunun güçlendirilmesi için planlı ve fakat bilinç dışı (otomatik) el çabukluğu şeklinde kendisini dışa vurur. 


3. Normal saydığımız partnerlerini değersizleştirme eğilimi sapkınlarda asla eksik olmaz, öyle ki, dikkatlice bakıldığında, partnerlerine karşı duydukları nefret ve onlarla kavgaları sapkın kişilerin tavırlarında öne çıkan özelliklerdir. 


4. Erkeklerdeki sapkınlık eğilimleri, kadının gözlerinde büyüttükleri gücü karşısında yaşadıkları değersizlik duygusunun giderilmesi için devreye sokulmuş ve sınanmış dengeleyici çabalardır. Kadınlardaki sapkınlık eğilimleri de aynı biçim- 


* Yukarıda alıntılanan çalışmalar dışında ayrıca bkz. Adler: Die Technick der Individualpsuchologie. 1. Teil. Die Kunst, eine Lebens- und Krankengeschichte zu lesen (Bireysel-Ruhbilimin Tekniği. 1. Bölüm. Hayat ve Hastalık Hikayesi Okuma Sanatı), Münih 1928 (Fischer Yayınları, Cilt 6260); Problems of neurosis. A book of case histories [Nevroz Sorunları. Bir vaka geçmişleri kitabı}, Londra 1929; The Science of Living [Yaşama Bilimi], New York 1929; Erwin Wexberg, Individualpsychologie. Eine systematische Darstellung [Bireysel-Ruhbilim. Sistematik bir Betim], Leipzig 1928; aynı yazara ait Einführung in die Psychologie des Geschlechtslebens. Beihefte der Internationalen Zeitschrift für Individualpsychologie, Band II [Cinsel Yaşamın Psikolojisine Giriş. Uluslararası Bireysel-Ruhbilim Dergisi Ekleri, Cilt 1), Leipzig 1930; Handbuch der Individualpsychologie. In Gemeinschaft mit zahlreichen hervorragenden Individualpsychologen herausgegeben von Dr. Erwin Wexberg (Bireysel-Ruhbilim El Kitabı. Pek çok müstesna bireysel-ruhbilimci ile ortaklaşa, yayımlayan Dr. Erwin Wexberg|, Münih 1926; ayrıca bkz. Uluslararası Bireysel-Ruhbilim Dergisi, Leipzig, I-VIII. Yıllar. 
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de, daha güçlü saydıkları erkek karşısında kapıldıkları değersizlik duygusunu gidermeye yönelik dengeleme çabalarıdır. 


5. Sapkınlık; artan aşırı duyarlılığın, taşkın bir hırs ve inadın özelliklerini sergileyen bir ruhsal yaşamdan doğar hep. Derin ahbaplığın, karşılıklı iyi niyetin, birlik beraberlik çabasının noksanlıkları genellikle zannedilenden daha yoğun olarak öne çıkar. Egosantrik duygulanımlar, güvensizlik ve hâkimiyet hırsı ağır basar. Erkeklere veya kadınlara “katılma” arzusu zayıftır. Dolayısıyla da topluma duyulan ilgi oldukça kısıtlıdır. 


Hekim misali toplumsal organizmanın titreşimlerini hissedebilecek durumda olan birisi, cinsiyetler arasındaki ilişkilerin kimi zorluklar yüzünden hatırı sayılır ölçüde aksadığı gerçeğine kulaklarını tıkayamaz. Bu zorlaşma istatistiklere geç yaşta evlenme, evlilik sayısının azalması, boşanma sayısının artması ve çocuk sayısının sınırlı tutulması şeklinde yansır. Bu olgu karşısındaki yakınmalar malumdur, araştırmaların ortaya çıkardığı pek çok neden de öyle. Bununla ilgili açıklamaların tamamı şu hataya düşer: Hepsi de son bir nedeni, prensipte ağırlaşmış yaşam biçimini suçlar. 


Bu durumun önemini kavramakta zorlanıyoruz. Ama ne zaman bireysel-ruhbilim bir sorunun üstesinden gelse, hep terapötik ve genelde de daha önemli bir soru çıkar ortaya: Acaba böylesi genel zorlukların altında kesin olarak ezilen bireyler hangileridir? Bunlar aşırı sakıngan, kuşkucu karakterleri gereğince özgüven eksikliği bulunması halinde faaliyetleri ve yaşama sevinçleri zarar gören insanlar değil midir? 
Ansızın ortaya çıkan herhangi bir güçlükte hemen pes etmeye, hemen kaçıp gitmeye hazır olanların başında hep çocukluklarından beri içlerinde değersizlik/aşağılık duygusu taşıyan bireyler gelir. Çünkü kendilerine olan inançlarını kaybetmişlerdir ve bir şeyler değişmedikçe de “nevroza yatkın insanlar” olarak kalacaklardır. 
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Bu görüşe iki açıdan eleştiri yöneltilebilir: 1.Her insanın dikkatli davrandığı ve buna da gerek duyduğu; 2.Nevrozlu insanlar arasında -yani bizim durumumuzda eşcinseller arasında- sıklıkla büyük bir özgüven bulunduğu. Fakat birinci itiraz beni, araştırmamızın sonucunun zorlama olmadığını, nevroz durumunda sadece daha katı, tek taraflı, daha ilkesel ve abartılı sergilenen genel insani bir tutuma karşılık geliyor olduğunu göstermesi bakımından rahatlatmaktadır. İkinci itiraz ise nevrozun özüne dair eksik bir bakışa dayanıyor, sanki gerçek özün görünümüne ve neticesine bürünmüş gibidir ve nevroz dinamiğinin can alıcı noktalarından birini de gözden kaçırmaktadır: Zayıflık duygusundaki kahramanlığı. 


Toplumsalda yaptığımız bu gezintinin amacı, cinsiyetlerin arasındaki mesafenin şu sıralar giderek açılma eğiliminde olduğunu göstermektir. Bu görüngünün bireyin de yaşamında ortaya çıktığını, bilhassa nevroza yatkın kişinin yaşamında görüldüğünü, hatta söz konusu kitlesel görüngünün kitleselliğini meydana getiren her bir toplananının burada önümüzde durduğunu belirtmekle yeni bir şey söylemiş olmuyoruz. 


Kendi durumundaki her değişiklik öncesinde benim vurguladığım ikircimli tavrı sergileyen nevroza yatkın kişi düz doğrultuda (çizgisel) bir etkinliği sabit zaman aralıklarında ve aynı koşullarda bile sürdüremez. Her zorlaşma, görünürde olsun gerçekte olsun, onda yeni bir korku, yeni bir tereddüt, tekrar tekrar dolambaçlı yolları deneme isteği doğurur. 
Evlilik ya da aşk sorunuyla yüzleşen bir nevrozlunun bu soruna geçimini sürdürmenin zorluğundan, çocuk sahibi olmanın sorumluluğundan, karşı cinsin işe yaramadığından, kendi değersizliğinden dem vurarak cevap vermesiyle, kendisi ve partneri arasına uydurma bir hastalık kanıtını, histeriyi, obsesif kompülsif nevrozu, bir fobiyi, iktidarsızlığı, obsesif mastürbasyonu, bir psikozu veya bir sapkınlığı yerleştirmesi arasında psikolojik açıdan bakıldığında pek bir fark yoktur. Bilinçli olarak yapmadığı gelecek planına göre aşkı ve evliliği yalnızca koşullu olarak amaçladığı veyahut da hiç amaçlayamadığı için ve bireysel olarak hazırlanmış dolambaçlı yolları aranje etmesi gerektiği için, uhdesinde, korktuğu karar karşısında kendisini güvenceye alan mesafeyi tesis etme görevi vardır. Yükseklik korkusu olan bir gezgin ya da sudan kaçan bir insan misali o da geri kalanın, yani kendisini sözde başarısızlıktan koruyan mesafenin icabına bakmalıdır. Nevrozlu kişi toplumun ortalama saydığı, fakat kendisinin çoktan reddettiği hedefe yaklaşır yaklaşmaz içinde bir değersizlik duygusu baş göstererek o kişiyi durmaya, geri çekilmeye veya dolambaçlı yollara başvurmaya sevk eden bir hazırlık çalışması (aranjman) yapmaya zorlar”. 


Buradan da, nevroz yatkınlığının zor zamanlarda ve zor durumlarda, “oyuna katılmak” istemeyip hırs dolu kişilik ideallerini kurtarmak için dolambaçlı yollar üzerinde çalışmaya koyulan kalabalık sayıda insanın türemesine yol açtığı sonucu çıkıyor. Esasen normal olan, fakat korku duyulan hedefin etrafını ruhsal açıdan değişmeyen bir mesafeden alan bu dolambaçlı yolda, mesafeyi güvence altına alan hazırlık çalışmasını (aranjman) tamamlamaya yönelik bilinç dışı (otomatik) ve fakat düzeltilemez bir zorunluluk ortaya çıkar. Ne ki, konumuz açısından baktığımızda dolambaçlı yol ve aranjman, toplumsal partnere karşı mesafeyi sabitleyecek olan sapkınlığın garantili kuruluşu anlamına gelmektedir. 


Böylece eşcinsellik de tıpkı psikonevroz gibi anormalliğin aracına dönüşür. 


* 1917'de Dünya Savaşı sırasında yayımlanmış olan “Das Problem der Homosexualitât (Eşcinselliğin Sorunu|” adlı çalışmamda (bkz. Önsöz) bu noktada, savaş nevrozuna dair giderek artan anlayışın bireysel-ruhbilim görüşünün doğruluğunu çarpıcı bir biçimde teyit ettiğini belirttim. O zamandan itibaren bireysel-ruhbilimin temel düşünceleri toplum hazinesi haline gelmiştir. 
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Eşcinselliğe dair şimdiye değin kabul gören kuramlar- da ya doğumsal bir etmen olarak ya da cinsellik ağırlıklı bir olaya bağlı erken yaştaki bir fiksasyon (sabitleniş, takılıp kalma) olarak görünen şey bireysel-ruhbilimin bulgularına göre, kendisini çocuklukta dayatmış bir yaşam planına göre erkenden tutturulmuş bir yol olarak sayılmalıdır. Çocuğun büyüme eğilimlerine koşut olarak ruhundaki güç ve itibar çabaları da gelişir. Çocuk, yol gösterici model olarak çevresindeki en güçlü figürü görür, yani prensipte babasını veya annesini. Çocuk kendi becerisini onlara göre ölçer ve gelecekten beklentilerini de yine onlara bakarak değerlendirir. Kâh kafa tutarak kâh boyun eğerek kendi gelişimine alan açmaya çalışır, tabii (çevresiyle arasındaki) doğal mesafe yüzünden içindeki değersizlik duygusu da keskinleşir. Bu mesafeyi, dolayısıyla da zayıflık duygusunu ortadan kaldırmaya yönelik olan çeşitli prova ve ön denemelerin içinden çocuğa ait dengeleyici yaşam planı doğar. Çocuk; bedensel ve ruhsal zayıflığının doğal izlerinin -keza içinde bulunduğu çevrenin de izlerinin- hiçbir zaman eksik olmadığı çocukça deneyimlerinin araçlarıyla kendisini gelecekte üstünlüğe taşıyacak olan yolu bulmaya çalışır. Bu bireysel yolun sürekli denenmesi; üstünlüğün yön verici hedefi, çocuğun yayılmacı eğilimi üzerinden gerçekleşir. Çocuğun ileride kötü niyetin mi yoksa iyi niyetin ve sevginin mi yörüngesine oturacağı, onun bu çocuksu iç yaşantısının seyrine göre netleşir. 
Gelecekteki yaşamın -çocuğun gözündeki- tüm zorluklarına hazırlık bu zamanda olur, hayat ve toplum karşısında sergileyeceği duruşun alıştırması bu zamanda yapılır ve dünya perspektifi yine bu zamanda geliştirilir. Böylelikle, bireyden bireye çeşitlilik gösteren şu duruşlar ortaya çıkar: Doğrudan saldırganlık, düz doğrultuda (çizgisel) saldırı, bir kişi veya sorudan sevimlilikle veya kuşkuyla kaçınma, karar verirken ayak sürüme ve duraksama, bağımsız pozlar ve yardım isteyen hâl ve hareketler gibi. Çocuk yaşam tarzına ait her türlü ustalığı (mahareti) kendi yaşadıklarından ve başkalarını taklitten kazanır, sonra da bunları bedensel duruşuna kalıcı biçimler olarak yansıtır. Bir insanın yaşamın sorularına verdiği her yanıt esasen onun çocukluğuna ait bir şemadan etkilenmiştir. Bunun olması için de, ileride karşısına çıkacak soru ve şahısları çocukluğunun şematik figür ve yaşantılarına göre kafasında canlandırması yeterlidir. 


Bireysel-ruhbilimin araştırmaları; bir çocuğun, değersizlik duygusu ne kadar büyümüşse o kadar tek yönlü geliştiğini, toplumun talepleri karşısındaki pozisyonunun da o derece anormal şekillendiğini sarsılmaz kanıtlarla belgelemiştir. Çoğu zaman bedensel ve tinsel -fakat aynı zamanda dengelenebilir olan- değersizlikler en anlamlı gerekçeyi sağlar”. Çocuk yetiştirmedeki hatalar da, çocuğa yetişkinlerle arasındaki mesafenin aşılamaz olduğunu zannettirmeleri halinde, neredeyse o kadar güçlü bir etki yapar. Aile içindeki abartılı otoritenin saçmalığı da öyledir. Çocuğun babası örneğin fazla katı bir terbiye uygulayarak çocuğun ilerleme cesaretini kırar, çocuk da babasın- da gözlemlediği türden becerilere asla cesaret edemezse -aynı sonuca, babanın üstünlüğüne kasıla kasıla vurgu yapılmasıyla da varılabilir- o zaman bu çocuk gelecekte de, babasının hayata dair çözmüş gibi göründüğü sorular karşısında ürkerek geri adım atacak, hatta bir çözüme yeltenmeye cesaret dahi edemeyecektir. Ta ki sonunda, sıkıntıyı erdeme dönüştürünceye ve babasının ağır sıkletine karşı gizli bir inatla onun ucuz beklentilerini boşa çıkarıp yok edinceye kadar. Böylece, babanın “despotluğu”na üstün gelmeyi nihayet başarır, ne var ki, bedeli pek ağır olur. Bu babalık tipinin bilhassa zor zamanlarda, yani dış dünya insandan neredeyse her türlü saygınlığı esirgediinde ve kişiyi hiç olmazsa aile çerçevesinde üstünlük kurmaya ayarttığında çığırından çıktığını varsayabiliriz. 


5 Adler, Studie über Minderwertigkeit von Organen (Organların Yetersizliği Üzerine Araştırma], Leipzig, Viyana, 1907, Fischer Yayınları Cilt 6349'da çıkacak; ayrıca bkz. Cilt 6220, s. 42-52. 
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Aynı şekilde, güçlü ve dediği dedik bir annenin oğlu da çok fazla özgüven geliştiremeyecektir, özellikle kadınlar konusunda. O da yukarıda betimlenen, cesareti kırılmış delikanlı gibi erkek rekabetinden kaçınacak ve kadın karşısındaki konumunu biraz umut verici, daha ziyade düşmanca algılayacaktır*. Fakat bu algı erkeğin kadına yönelik tutumunu o kadar belirler ki, erkek hep aşk ve evlilik sorunundan kaçma eğiliminde olacaktır, hiç olmazsa kendi güvencesi için katı koşullar, prensip icabı talepler ileri sürecek, nevrotik hilelere (hastalık kanıtlarına) başvuracaktır. Daha güçlü rakipler ve zehir gibi acı bir varoluş mücadelesi kuşkusuz dişi cinsiyete de yayılıp daha zor yaşam koşullarına yol açar. 
Kocasını ve çocuklarını arka plana atan, tahakküm hırsıyla dolu anne, çoğu zaman, cinsiyetler arası zorlaştırılmış ilişkinin bireysel ürünüdür. Genelde bu gibi kadınların uyumlu formlarını “erkek eşitliği”nde aradıkları görülür: Erkeğin, kadının tahakküm hırsını muazzam ölçüde kızıştırıp yaşadığı aşk ilişkilerini bozan, kadın rolüne karşı kuvvetli protestosunda. Kadının hayatına üstünkörü bir bakışta bile diemenore (âdet güçlüğü), vajinizm, frijidite, çocuk sayısında düşüklük, bazen geç evlilik, çelimsiz bir koca gibi hadiselere ve sıklıkla âdet görmeyle, gebelik ve doğumla ve menopozla bağlantılı olan nevrotik rahatsızlıklara rastlanır”. 


Kadınla araya aktif bir mesafe koyuşun silinemez izine, eşcinsel kişinin birbirinden tamamen farklı, fakat özleri itibariyle birbiriyle örtüşen üç duygu ve düşünce içeriğinden hareketle görmek mümkündür. Bu kişinin ruhsal fenomenlerinin birinci ve herhalde en önemli grubu onun geleceğe yönelik olarak daima bir de direktif içeren hâlihazırdaki tutumuyla ilgilidir. Sapkın kişinin; cinsiyet rolünün gerekle- 


€ “Ahlaki Delilik” görüngülerine aynı temelde sıkça rastlanır. 
7 Adler, Liebesbeziehungen und deren Störungen [Gönül İlişkileri ve Bozuklukla- 
E Viyana ve Leipzig 1926; Die Frau als Erzieherin [Eğitici Olarak Kadın), şurada: Archiv für Frauenkunde [Kadın Bilgisi Arşivi], 1916. 
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rini yerine getirmekten aciz olduğu kadar toplumsal yaşamımuızla da -üstelik hayatındaki bütün ilişkilerde- uyumsuz olduğunu görmek için uzun uzadıya tartışmaya gerek yok. 
Sosyal yapımız herkesi ve her şeyi kapsayıcı niteliktedir. Bu nitelik, insan toplumunun iç çatışmaları, çelişkileri ve kavgaları kadar cinsel faaliyetlerine de aynı ölçüde yansır. O yüzden eşcinsellik sorusu, bu soruyu halk iradesiyle ölçtüğümüz anda özellikle fenalaşır. Bu soru âdeta halk iradesinin yok sayılması gibidir, üstelik en kritik noktada. Çünkü halk iradesi canlı bir kitle olarak ebedi bir süreklilik idealini de daima içinde taşır. Sadece bu bile, heteroseksüelliği norm olarak zorlamaya ve her sapkınlığı -buna mastürbasyon da dahildir- bir suç olarak, yoldan çıkma olarak, günah olarak hissettirmek için yeterlidir. Bir kültür idealinin birlik ve bütünlüğü; baş gösteren, tehlikeli görünen direnç ve çelişkilere karşı adaletli veya adaletsiz araçlarla, yasalarla, cezalarla ve ahlaki yargılamalarla karşı koyar. Elbette, bir kavga ortamı hazır olur olmaz, kendisini kabahat ve kusurlardan ari gören ve bunu karşısındakine kanıtlamak isteyen biri cellat kılıcını sallar sallamaz -ya da, hukuku ve kamuyu koruması gerektiğini zanneden birisi intikam elini havaya kaldırdığında- genel yargılamanın ne kadar kolay kızışabileceğini de unutmamak gerekir. Eşcinselliğe yönelik cezalar söz konusu olduğunda dikkatli olmayı gerektiren başkaca nedenler olarak şunlar gösterilebilir: Sapkınlık bireyselliğin tümden hasta olmasıdır ve cezalandırma tehlikesi ise tam da onların ruhsal özellikleri dolayısıyla bir tahrik ve bir ayartı olarak, çok nadiren de gözdağı olarak algılanabilir. 


Çünkü olmuş haldeki eşcinsel, tarihi olarak eşit ölçüde gelişmiş tastamam bireyselliğine vurgu yapar. Durduğu nokta bakımından çocukluk anılarının hepsi ona hak veriyor gibidir. Aynı zamanda gelişimdeki bu birlik bütünlük yüzündendir ki, yazarlar “doğumsal eşcinsellik” şeklindeki yanlış teze kapılmıştır. Ben ve Schrecker, yaşam planı konusunda 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çocukluk anılarının yanıltıcı olabileceğine dikkat çektik. Buna göre, “doğumsal eşcinsellik”in ana kanıtlarından biri tümüyle tartışma dışı kalmıştır. 


Kısacası nereye bakarsak bakalım, hasta kişinin, davranışı konusundaki sorumluluktan kurtulmak için delillerin toplanmasına müdahale ettiğini görürüz. Fakat az önce resmettiğim birinci olgu topluma karşı aktif, düşmanca bir tutum doğurur ve şöyle formüle edilebilir: Eşcinselin hedefleri toplumsal yaşamın ön koşullarıyla çelişir, hasta kişi pek dayanışma duygusu sergilemediği gibi, insanlar arasında birlik bağının kurulabilmesini sağlayan teveccühten de genelde yoksundur. Hasta kişi ayrıca huzur dolu uyumu ve ahengi aramaz. Onun yerine, temkinli fakat abartılı yayılmacı eğilimi kendisini, cinsel dürtüsünü de hizmetine amade ettiği biteviye düşmanca boy ölçüşme ve kavga etme yoluna sevk eder. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse; o, toplumun oyun/takım arkadaşı haline gelememiştir. 


Eşcinselliğin aktif oluşumuna biraz daha açıklık getirmesi dolayısıyla ilgimizi epeyce çeken ikinci olgu; kendilerini insanın mizacı, tutumu ve etkinliği olarak dışa vuran ruhsal türden tuhaf kılavuzlardan, rutin güdü ve uyarılardan kaynaklanmaktadır. Eşcinsellik “prensip”i kadınla araya konulan mesafenin izini taşır, dolayısıyla da otomatik fren etkisi yapacak korkunç katılıkta bir geri harekettir -öyle katı bir hareket ki, öncelikle bilinç dışı olduğu için her türlü aktüel düşünüşten yoksundur. Fakat böylesi bir ruhsal mekanizmanın amacı ve esprisi de, hastanın canı şiddetle ilerisini çektiğinde âdeta bir saldırı ve savunma organı gibi kendiliğinden devreye giriyor olmasıdır. “Oyuna katılmama”nın yönünü daima teşvik eden etkinlik dolu bu yapay rolü şimdi anlıyoruz. Bu noktada, psikolojik açıdan baktığımız zaman, her sapkınlıkta olduğu gibi eşcinsellikte de kişiyi karşı cinstekilere karşı uyaran (ikaz eden) seslere rastladığımız gibi, sap- 


25 
EŞCİNSELLİK SORUNU 


kınlığın yönünü işaret eden (“kadının pek cezbetmemesi”, “erkek vücudunun güzelliği” vb.) ateşleyici seslere de rastlarız. Üçüncü olgu da aynı şekilde, eşcinselin tavrının temelinde yatan keyfiliğe işaret eder ki, daha az nettir. Eşcinselin elinden toplumla birlikte yaşamaya dair her türlü inisiyatifi çekip alan şey, onun kendi kendisini düşük değerlendirmesidir. Çoğu zaman, içindeki değersizlik duygusunun tam kapsamını bilmez. Ne var ki, bütün eylem ve tavırlarından, bunu varsayımsal olarak içinde taşıdığı ve bu özelliğin kendisini sapkınlık biçiminde her zaman açığa vurduğu görülebilir. Doktor, bu faktörün önemi hakkındaki bir yargıya ancak eşcinselin bu trajik yazgısını, normal yaşam karşısındaki korkaklığını bütünüyle kavrayınca varabilir ki bazen güçlükler çıkarır bu, çünkü hastanın kendisi bile bu özelliğin pek ayırdında değildir. 


Son olarak şunu da söylemek isterim: Eşcinsellikle heteroseksüelliğin birlikte görüldüğü karma vakalar, hani az da değildir sayıları, sonra gençlik-eşcinselliği, bunaklardaki haliyle eşcinsellik ve sonra da yatılı okullarda, hapishanelerde veya uzun deniz yolculuklarında görüldüğü şekliyle ara sıra ortaya çıkan eşcinsellik, esasen yalnızca, tabii ki sorumsuzluk görüntüsü yüzünden yumuşak görünen bu eylemdeki keyfiliği adamakıllı izah eden bizim görüşümüzle bağdaşmaktadır. Ve daima hazır olan cinsel dürtüden yararlanan o şiddeti artmış yayılma eğiliminin açıklaması da bu vakalarda bulunabilir. 


Özel Bölüm ve Kazuistik 
(Hastalık Vakalarının Toplanıp İncelenmesi] 


Bu bölümde, tedavi görmüş bazı vakaların hastalık öyküsünden hareketle karakteristik olan özellikleri ortaya sereceğim. Bunlardan hem eşcinsel ruhun hem de yukarıda anlattığım mekanizmanın doğruluğunun anlaşılabilmesini umuyorum. 
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Öncelikle tedavinin başarı şansı üzerine bir şeyler söyleyeyim. Günümüzde tedavi şansları mümkün olduğu kadar elverişsizdir de. Bu ise, yukarıda eşcinselliğin nedenlerinin işlendiği kesinlikle çelişiyor gibidir. Fakat insan, sorunumuzu esasen kolaylaştırmaya ve onu şu soruyla formüle etmeye çalıştığımızda bir iyileşme ihtimalinin ne kadar zor oldugunu hemen fark edebilir. Soru şu: Acaba yetişkin bir korkağı cesur bir insana dönüştürmeye kalkışsak başarı garantimiz ne olur? Çünkü eşcinselliğin ve psikonevrozun tedavisinin varması gereken yer esasen orasıdır, sadece, bizim olayımızda korkaklık bazen iyi gizlenmiş veya ağırlıklı olarak aşk ve evlilik ilişkisine uzanmış oluyor. Bu noktada tedavi konusuna ayrıntısıyla değinmek istemediğim için tedaviye ilişkin olarak yalnızca şu noktaları belirtmekle yetineceğim: 


1. Tedavinin, heteroseksüelliğin tehlikelerine dair çocuklukta kök salmış olan düşünceleri kökünden söküp atması gerektiği, 


2. Tedavinin, hastanın cinsel partneriyle olan mesafesini kılı kırk yararcasına kanıtlaması gerektiği, 


3. Tedavinin, hastadaki antisosyal çizgiyi öne çıkarması gerektiği, 


4. Tedavinin, hastadaki üstünlük hedefinin foyasını ortaya çıkarıp hastanın sımsıkı sarıldığı bu ütopyayı imha etmesi gerektiği. 

Tüm bu pedagojik süreçte olabildiğince bir pedagojik inceliğe ve en hassas araçlara gerek vardır. O yüzden, eşcinselliğin yok edilmesinin çocukların yetiştirilmesiyle ilgili bir mesele olduğu sonucuna varırsam, bu söylediğime şüphesiz hak verilecektir. Ve çocuk odası için talep edilecek en önemli şey çocuğun cesaretini kırmamak, gelecekteki yaşamına dair sorularının üzerini örtmemek, cinsiyet rolünü ta baştan sabit ve değişmez olarak temin etmektir. Bilhassa bu 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sonuncu nokta çoğu kez göz ardı ediliyor. Sadece bana anlatılan vakalarda değil, kendi vakalarımın da hepsinde hastalarda cinsiyet rolü bakımından dikkat çekici bir güvensizliği anamnestik olarak [hastalık öyküleri bakımından] saptayabilmiş olmam bir tesadüf olamaz. Hatta çocuklardaki bu güvensizlik sanki eşcinsel insanın evveliyatındaki ana koşulmuş gibi geliyor bana. 


Birinci Vaka 


Tedavi öncesinde kaleme alınmış bir otobiyografiden kısa mülahazalar 


“..ablalarımla birlikte büyüdüm. Beni oyunlarında hep bir oyuncak gibi kullandılar. Özellikle bir oyun var ki, hatırladıkça utanırım. Ben inek oluyordum, kızlar da beni cinsel organımdan sağıyordu. Bu eziyet ta ki mürebbiyeye şikâyet edinceye kadar devam etti. Biz çocuklar mürebbiyenin dizlerinde at gibi hoplamayı çok severdik, arkadaşımız olan adamların dizlerinde hoplamayı daha da çok sever, aldığımız keyif karşısında çığlıklar atardık. Fakat ablalarımın aksine benim cinsel organım bu işte bana engel oluyordu. Böylece ben de daha rahat bir atçık düşündüm: Minderi bacaklarımın arasına alarak saatlerce odanın içinde at koşturdum. 
Ablalarım da bu oyuna seve seve katılıyordu. Hepimiz minderlerimize âşıktık. Daha sonra bu minderden küçük çocuk yapar, göğsümüzde emzirirdik. Minderin kulaklarını yalamak da hoşumuza giderdi ki bu yüzden evdeki hizmetçilerle sürekli kavga ederdik. Sağlığımdan endişe duydukları için sallanan tahta atımı elimden aldıklarında kafa yorarak bu önlemin cinsel organla alakası olduğunu düşündüm ve tuhaf bir biçimde, testislerimi karın altı bölgemde gizleyebileceğimi fark ettim. Şimdi bir de penisimi iyice içe bastırarak yok etmeye çalışıyordum. Ama bunu ancak geçici olarak başarabiliyordum. Delikanlılık çağına geldiğimde en büyük arzum çift cinsiyetli bir canlı şeklinde var olmaktı. Çünkü o zaman hiç dikkat çekmeden, bir erkek biçiminde erkeklerle yatıp kalkabilir ve bir kız biçiminde de kızlara sahip olabilirdim. 12 yaşındayken ahırda faytoncunun ve at bakıcısı çocukların yanında takılmayı çok severdim. Ahırda sık sık onların cinsel organlarını görürdüm, benimkine kıyasla gözüme kocaman görünürlerdi. Bir gün, bakıcı çocuğun kolunu bir kısrağın cinsel organına sokuşuna şahit olmuştum. 
Bu büyüklükteki boyutlar beni öylesine şaşkına çevirmişti ki, geleceğim için endişe eder olmuştum. Oysa ikinci dereceden rol oynayacak yapıda da değildim. Alabildiğine hırslı ve dik başlıydım. Ablalarımla birlikte çıktığımız gezintilerde ne yöne gideceğimizi hep ben tayin ederdim, hatta kızları yalnızca benim belirlediğim yöne bakmaya zorlardım. Bir gün -herhalde 12 yaşlarındaydım- at bakıcısı çocuğun penisine elimi attım. O ise, nasıl yapacağımı tarif ederek daha da ileri gitmemi söyledi -böylece, içimi korkunç bir gururla dolduran ilk eşcinsel eylemim ortaya çıkmıştı. Ta bugüne kadar da bu böyle devam etti. Erkekler üzerinde uyguladığım güç içimi müthiş bir heyecanla dolduruyor. Kısa süre önce, öteden beri heteroseksüel olmuş olan yaşlıca bir kurmay subayı ayartıp homoseksüel ilişkiye sürükledim. Onu karşım- da tamamen bitkin bir halde görünce içten içe mutlu olmuştum. Sonra kendisinden, üzerine çullandığım için kusuruma bakmamasını rica ettim. Beni yanlış anlamıştı, çünkü ceva- ben “Tout comprendre, c'est tout pardonner! (Her şey anlaşıldı, her şey affedildi] ” demişti? 


Hastanın bu otobiyografisinde, benim resmettiğim ana şema kendini açıkça gösteriyor: Aile üzerinde kadının payının ağırlığı, kendisini karşı cinsten ayıran cinsel organdan duyulan rahatsızlık, çocuğun cinsiyet rolü bakımından duyduğu güvensizlik, bu rolü günün birinde değiştirmeyi umması ve dolambaçlı yollardan galip gelmeye çalışan hırs ilkesi. 


29 
EŞCİNSELLİK SORUNU 


İkinci Vaka 


26 yaşında, biraz dalgın, görünüş olarak da çekingen bir 
adam kendisinin eşcinsel olduğunu söyleyerek, evlenmesine izin verip vermeyeceğimi sordu. Nöroloğa yöneltilen bu gibi sorular hep birer bahanedir. Gerçekten isteseydi, bunu asla sormazdı. Daha sorduğum ilk sorularda, eşcinselliği değiştirilemez bir şey olarak gördüğünü öğrendim. Bu görüşünü de, tanınmış bir dizi yazarın sözleriyle destekledi. Yazarların doğru olmayan bu pek yaygın yorumlarının elle tutulur bir zarara yol açtığını söylemek istemiyorum. Fakat kalabalık sayıda yanılgılara dayanan ve dolayısıyla da hastayı batıl inanışların içine hapseden sapkınlıkta “eşcinsellik iyileştirilemez” türünden otoriter iddialar hastanın sanrılar binasını ayakta tutmaya çok müsaittir. O yüzden, bakış açımıza uygun olarak bu iddiayı şimdilik bir kenara bırakmak uygun olacaktır. 


Hayatına dair sorduğum sorular üzerine, kendisinin bir çiftçi kızının evlilik dışı çocuğu olduğunu, babasını tanımadığını söyledi. Annesinin evlilik dışı bir çocuğu daha ve bir evlilikten de iki kızı varmış. Kendisi küçük bir çocukken gece gündüz bu kızlara bakarmış. Bu görev onu o kadar sıkmış ki... Ve çok iyi hatırladığına göre, yalnızca bu iki küçük kıza değil, genel anlamda bütün kızlara ve kadınlara düşman gözüyle bakmış. Bu aşağılık kaderinden onlar sorumluymuş. 
Bununla beraber, yanında annesine verip veriştiren ananesinin sözleri de oğlanın bu dünya görüşünü edinmesinde rol oynamış. Hem bu saldırı ve hem de bizzat annesinin onu rezilliğin kucağına itip o küçük kızların hizmetine tayin etmesiyle yaşadığı üzücü deneyimleri bir yana, sürekli olarak, özellikle ananesinden, aşk ilişkilerinin ne kadar çirkin olduğu lafını işitiyormuş. Tıpkı diğer delikanlılar ve erkekler gibi o da bunlardan şu anlamı çıkarmış: Kadınlardan çokça sakınmak gerekir. Zaten kendi kaderi de bunun için elverişli hazırlığı yapmış. 
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Onun, yani herkesçe hor görülmüş bu delikanlının, aşagılanma duygusuna nasıl tepki verdiğini belki en iyi, kesinkes papaz olmaya karar verdiğini öğrendiğimiz zaman anlarız. Yaşadığı köyde papaz olmak, en hafifinden köyün bir numaralı adamı olmak demekti. Onun bu çocukça fantezisini kurduğu meslek seçimi bize aynı zamanda, hedefini daha erken yaşta kadından ve aşktan uzaklarda (bir Katolik olarak) aradığını gösteriyor. Kendisi ilkokulun en çalışkan ve en yetenekli öğrencisiydi ve epeyce uğraştıktan sonra fen lisesine yazdırılmayı da başarmıştı. Ne var ki, yine başarıyla bitirdiği ikinci sınıftan sonra velisi onu okuldan çekmiş ve kaz gütme işinde kullanmıştı. 


Görüldüğü üzere bu delikanlının kaderi onun toplumsal oyunun iyi bir katılımcısı olmasına asla elvermemişti. Kaz gütmeye başlayalı iki yıl olmuştu ki, yabancı birileri ona sahip çıkıp bu yetenekli çocuğu bir mesleğe yöneltmesi konusunda velisini ikna etmişlerdi. Çocuk tamirci olmak istiyordu. Velisi ise onu dokumacı çıraklığına zorlamıştı. Üç yıl süren çıraklık eğitiminden sonra -bu arada artık 17 yaşındaydı- aslında önceden aldığı karar gereği dokumacılıktan ayrılmış ve teknik bir fabrikaya çırak olarak girmişti. Aynı zamanda da bir meslek okulunda sıkı bir eğitime başlamış ve uzun zahmetlerden sonra şu anki güzel konumuna gelmişti. 


Daha dokumacı çırağıyken kendisine bir arkadaş bulmuştu. Kimseye duyamadığı güveni ona karşı bütünüyle duyabiliyordu. Bununla beraber, o zamana dek herkes tarafından ezilen bu çocuk kişilik duygusunu bir insanı etkisi altına alacak kadar yayabiliyordu artık. İçinde yeni uyanmış olan cinsel dürtünün de, hastanın hayata karşı kesin olarak benimsediği o ana kadarki tutumunun -yani, kadına karşı mesafenin ve korkunç antipatinin, kendisine sevgiyle yaklaşmış olan ilk insana karşı duyduğu pek içten sempatinin- dayattığı istikamette karar kılmış olması bizi şaşırtmamalı. Aynı zamanda, cinsel dürtünün kamçısı altında, cinsel bağlanma yoluyla bir insanın üzerinde baskın bir konuma erişme ayartısına da yenik düşmüştür. Böylece, hep aşağılanmış, her yerde itilip kakılmış, fakat zaferler için de yanıp tutuşan bu insan, (erkek) arkadaşının baştan çıkarıcısı ve aktif bir eşcinsel olup çıkmıştır. Hayatının sonraki dönemlerinde zaman zaman giriştiği heteroseksüel denemelerde başarılı olmuşsa da, bu denemeleri başarısız girişimler diye addetmek için hep bir bahane bulmuştur, mesela, bir fahişe ile normal bir cinsel ilişkiden sonra bu eylemin “tiksinç” olduğunu düşünerek. Bu davranışa yalnızca eşcinsellerde rastlanmaz. Ama bizim hastamız duyduğu tiksintiyi “doğuştan sapkın istikameti”nin kanıtı olarak alıyor ve kendisini sapkınlığına yükümlü hissetmeye devam ediyor. 


Bir süre önce kendisini evlensin diye sıkıştırmışlardı. Nitekim tanıştırıldığı bir kızla nişanlanmıştı da, fakat o kadar itici ve hoyrat davranışlar sergilemişti ki, bu evlilikten vazgeçmesi için kendisine memnuniyetle fırsat tanımışlardı. İşte daha yeni nişanlanmıştı ki, “doğumsal eşcinselliği” ile karşımda boy göstermişti. Elbette derdi tedavi görüp iyileşmek değil, daha çok, hastalığını tasdik ettirerek evlilikten vazgeçmesini zorunlu hale getirebilmekti. Yukarıdaki görüşün zorlayıci nedenlerine boyun eğdiğinde, 14 yaşındaki bir kıza âşık olmuştu, yani işe yaramaz bir objeye, yine sırf Zaman kazanmak için. Nişanını bozmuştu. Diyeceğim, tedavimiz süresince de kadına karşı eskiden beri duyduğu ve ne yazık ki tuhaf yazgılarının başına sardığı, ama kuşkusuz degiştirilmesi de mümkün olan korkuyu ve antipatiyi hâlâ atlatamamıştı. 


Bu iki vakada eşcinselliğin iyileştirilmesinden söz etme isteğine bir hayli uzağım. Yine de her iki vakanın terapisinde hastalarla kadınlar arasındaki mesafeyi önemli ölçüde azaltmayı başardık. Özellikle ikinci vaka bizce iyi gidiyor ve bir süre sonra normale doğru esaslı bir değişim geçirebilir. Gelgelelim, güçlüklerin hafife alınmaması gerekir. 
Zaten bulgularımız da daha ziyade, eşcinselliğin önleyici sağaltımının korkunç derecede zor bir tedavi olarak görülmesi gerektiğini vurgular. Öte yandan, elbette tedavinin en büyük zorluklar karşısında da yılmaması gerektiğini belirtmek lazım. Ve ilkinde daha çok kadın rolüne, ikincisinde ise daha çok erkek rolüne meyledilen yukarıdaki vakalarda eşcinsellik fiksasyonu sarsılmış ve her iki hasta, cılız da olsa, heteroseksüel performans sergilemeye başlamıştı. Fakat unutulmamalıdır ki, normal eğilimli bir gencin bile cinsel işlevlerini layıkıyla yerine getirmesi genellikle uzun bir hazırlık sürecine bağlıdır. Hem sonra, iyileştirilen hastalara da yeterince zaman tanımalıdır. 


Bununla beraber, pek çok eşcinselin tedavisi ikinci bir nedenden ötürü de mutlaka zorunludur. Bu vakalarda, eşcinselliğe sürekli olarak eşlik eden nevroz o kadar açık bir biçimde öne çıkar ki, sırf yaşam gücünün hatırı için bile bir tedaviye gidilmesi gerekir. Tarif ettiğimiz iki vakada da, oluşumları toplumun beklentileri karşısında duyulan korkuya dayanan sayısız nevrotik sendroma rastlandı, örneğin birinci vakada hipokondriye; ikinci vakada ise uykusuzluğa, yüz kizarmasına ve çekingenliğe. Bu tedavi zorunluluğu aşağıda anlatılan vakada bilhassa ortaya çıkmaktadır ki, sapkınlığın pek çok yazar tarafından vurgulanan çok yönlülüğü bu örnekte görülmektedir. 


Üçüncü Vaka 


Nevroz araştırması ile ruhsal açıdan nevrozla eş anlamlı olan sapkınlık üzerine araştırmalardan elde ettiğim önemli bir fayda; hastanın çocukluğunda daha güçlü bir kimse üzerinden yaşadığı, ilerleyen yıllarda ise aşırı yoğun hissettiği toplumsal beklentiler üzerinden yaşadığı, çoğu zaman 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iyi saklanmış aşırı inatçılığını git gide daha iyi anlamam oldu. Giriş kısmındaki tasvirler bu durumu çok net ortaya seriyor. Bu inatçılığın çocuksu formunun içler acısı bir yetiştirme sonucu ortaya çıktığını görmek için fırsatımız olacak daha. Sıkça rastlanan özel bir vaka ise, şudur: En cesur delikanlının bile sırf değersizlik duygusundan kurtulmak ve babasını aşmak için inatçılığa ve negativizme düşmesi gibi tuhaf bir şey gerçekleşebilir. Bütün bunlar yanlış bir yorumdan, tastamam bir erkek olma yönündeki haklı bir arzudan kaynaklanabilir. Ama bu çocuk böylelikle bütün istek ve eylemlerini ağırlıklı olarak tek bir yöne, babasına oyunu zehir etmeye doğru yontabilir. Bu durumda, ileri bir gelişim için iki olanak doğmaktadır: Birincisi, çocuğun babası sevgi dolu ise inatçılığını kendisinden ve başkalarından gizlemesi, fakat eylemlerinde, bilhassa eylemlerinin etkisi bakımından, babanın beklentisine karşı davranmasıdır, mesela sakarlık ederek ya da ısrarla güçsüzmüş gibi yaparak. Diğer olanağa göre, katı babasının tahakküm hırsı bu açık inatçılığı teşvik eder ya da yükseltir, ta ki çocuk kendine olan inancını ve gelecekte başkalarıyla boy ölçüşebileceğine dair beslediği umudunu kaybedinceye kadar. Bu sonuncu durumda, yenilgiler ve sarsıntılar yüzünden kişilik değeri bakımından babasından geri kalmamak için güçlü bir güvenceye ihtiyaç duyacak ve bu güvenceyi tesis edecek’. Bu ihtiyat çizgisi, hayata dair üç sorudan’ birinin, en önemli toplumsal sorunun, (yani) kadınla ilişkinin karar aşamasına girdiği noktada hep bir bükülme yaşayacaktır. O zaman yalnızca nevroza giden yol ile, koşulların uygun olması halinde de sapkınlığa giden yolun önü açılmış olacaktır. Buna göre özetle diyebiliriz ki, eşcinsel birisinin öyküsünde resmettiğimiz karakteristiklerin (cinsiyet rolü bakımından duyduğu güvensizlik, karar almaktan duyduğu korku, kadınsız bir gelecek kurgusu, başarılar için ya- 


8 Hoche ve Lewandowsky “güvence”nin benzer gerçeklerine rastlamışlardır. 
? Bkz. Adler, Menschenkenninis (İnsan Bilgisi], Fischer Yayınları Cilt 6080, s. 113 vd. 
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nıp tutuşma) yanı sıra babaya, veliye veya anneye karşı bilinçli veya bilinçsizce sergilenen düşmanca bir tutumun yokluğunu asla hissetmeyiz. 


Şimdi, eşcinsellerde olduğu gibi başka nevrotiklerde de sıkça karşımıza çıkan, nedenini onların gizli ihtiraslarıyla açıklayabileceğimiz ve zaman zaman da bizleri sahte bir hayırseverlik ve merhamet hissinin bilinen formlarıyla karşı karşıya getiren küçük bir fenomenden daha söz etmek istiyorum. Bu, aralıksız bir kayırmalar dizisidir. Tavsiyeler, küçük nazik yardımlar, el uzatmalar, uyarılar ve başkaca tenezzülen yapılmış iltifatlar aralıksız olarak gün yüzüne çıkar. 
Şurada bir taş yoldan kaldırılır, orada bir çiviye, bir cam kırığına dikkat çekilir, bir başkasının üstü başı fırçalanır, kravatı düzeltilir, zamanında yola koyulmak için uyarıda bulunulur vs. İnsan karşısında, sokulganlık derecesinde özgecil davranışıyla usanç veren ihtiyatlı bir kişi olduğu izlenimine kapılır. Ne var ki, bu ihtiyatlılık abartılı olmasıyla şüphe uyandırır. Hasta kişi çünkü her şeyde dizginleri zorla eline alır. Sonra, herkesin yerine düşünmeye ve davranmaya çalıştığı münhasırlık (özel oluş) olsun, başkalarını pasifliğe mahküm edişi olsun, pek sıklıkla bir tecavüz olarak algılanır ki, bunun için psikolojik bir tetkike bile gerek yoktur. Ve incelemeyi biraz daha derinleştirip hastanın davranışlarına casusça bir özelliğin, her şeyde kusur arayan üstü örtülü bir tavrın karışmış olduğunun farkına varıldığında bu izlenim olağanüstü derecede güçlenir. Üstünlük için yanıp tutuşan, düz doğrultuda saldırıdan uzak duran bu tavır yılan misali kıvrımlı bir görünüştedir. Zaman zaman bu ilkesel duruşu eşcinsellerde yılansı bir hareket biçiminde fark etmişimdir, takıntılı (obsesif) bir davranış biçiminde. Ne zaman gözlerine Zor görünen bir sorunla karşılaşsalar bu sorunun etrafından dolaşmaya çalışırlar. Şimdi anlatacağım vakada da bu takıntılı davranış kendini göstermiştir. 
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Bu hastamız bana kendisinin eşcinsel olduğunu ve korkunç obsesif düşüncelerden çok çektiğini söyledi. Bu düşünceler onun işini fevkalade engelliyordu -kendisi özel memurdu. Keza aldığı ileri uzmanlık eğitimi ile ticaret tahsili de bu düşünceler yüzünden tehlikeye düşmüştü. Söz konusu tahsile, babasının yakın zamandaki vefatından sonra, kariyerinde daha hızlı yükselmek için başlamıştı. Kendisinin ve annesinin geçimini o sağlıyordu. 


Yaşına göre (25 yaşındaydı) çelimsizdi, narin soluk bir teni ve [doğuştan frengiye bağlı] şekli bozuk (Hutchinson) dişleri vardı. Babasıyla ilgili bir soru üzerine, babasının geçirdiği felce bağlı olarak inmeden öldüğü anlaşıldı. Hastamız evin tek çocuğuydu. Annesi onu geç yaşta doğurmuştu. Babasından beş yaş büyüktü annesi. 


Patolog ve çocuk doktorlarının çalışmalarında, frenginin üreme hücrelerini öldürdüğüne dair bolca malzeme bulunur. 
(Örneğin bkz. Hochsinger'in çalışmaları). Bütün organları etkileyebilen bu sayısız gelişim bozuklukları açısından bakıldığında, frengili ebeveynlerin çocuklarında hastalıklı seyreden bir çocukluk sırasında değersizlik duygularının ortaya çıktığını görmek bizi şaşırtmamalı. Bu tür ebeveynlerin çelimsiz çocuğa gösterdikleri ihtimam çoğu zaman durumu daha da kötüleştirir. Başka hallerde ise baba frengiden kaynaklı kepazelik duygusuyla bir terör rejimi kurar veya hastalık hastalığını büyütür. Çocuğun ruhundaki zayıflık ve güvensizlik duygusu daima üstün gelir. 


Bizim hastamızın evinde ideal bir aile yaşamı hüküm sürüyordu. Anne babası zeki, sevimli insanlardı. Biricik oğlunu yanından neredeyse hiç ayırmayan annesi, kocasının ara sıra nükseden kaprisli ve keyifsiz hallerini güler yüzlü bir uysallıkla hızlıca savuşturmasını biliyordu. Bazı şeyler hastamızın hafızasına âdeta kazınmış. Örneğin zayıf bünyeli olduğu için hep özenle gözetilmiş, bir konuşma bozukluğu olmuş, ailesindekiler bu konuşma bozukluğuyla sık sık eğlenmişlerdi. Bir yandan hastamız bize masumane bir biçimde gelişiminden söz ederken, diğer yandan da yaşam çizgisini fark etmemizi sağlayan kılavuzlar yavaş yavaş önümüzde belirlemeye başlıyordu. 
Çok çarpıcı büyüklük düşünceleri vardı. Örneğin annesi kendisini tamamen onun korumasına ve bakımına feda etmiş. O ise, henüz üç ve dört yaşlarında iken bu fedakârlığa öyle garanti gözüyle bakmış ve derecesini artırmaya çalışmış ki, daha sonra annesini yanında bulamayınca bunu fena bir mağduriyet olarak görmüş. Burada, en çok da çocuğun kendi ayakları üzerinde durabilecek olmasını baltalayıp, onu hayat karşısında bir korkağa dönüştüren yetiştirme hatasını görüyoruz. Annesinin son zamana kadar evdeki hizmetçi kızlara karşı fevkalade işkilli olup, oğlunun bu kızlarla baş başa kalmasına fırsat vermemiş olması, hatta söylediği sözlerle oğlunun gözünü iyice korkutmuş olması da annenin az önceki davranışıyla gayet uyuşuyor. İşte böylece, annesi üzerinde tam bir tahakküm kurmuş olan bu çocuk çok geçmeyecek, elde etmesi gerektiğine inandığı büyük ölçüdeki tahakkümü başka bir yerde bulabileceğine ihtimal vermediği için toplumsal yönde ilerlemekten kesinkes vazgeçecekti. 


Buna karşılık, başka bir anısı ise, babasına karşı inatçılığını ve giriştiği rekabeti anlamamızı sağlayacak, aynı zamanda da annesi üzerinde elde ettiği tahakkümle asla yetinmediğini gösterecektir. Yattığı oda, ebeveyninin yatak odasına bitişikmiş. Bir gece -ki o zaman altı yaşlarında imiş- annesiyle babası istirahate çekildikten sonra, daha önce hiç yaşamadığı bir öfke nöbetiyle yataktan fırlamış, eline bir sopa geçirmiş ve onunla ta ki annesi gelip kendisini teskin edinceye kadar sobaya vurup durmuş. Ayrıca uyumadan önce, çeşitli isteklerde bulunmak üzere annesine seslendiğini de hatırlıyordu. 


Hastamızda annesini zapt edip hizmetine koşma ve böylece ucuz yoldan bir tahakküm duygusunu garantileme hamlesi yeterince dikkat çektiği gibi insanı da kolaylıkla yanıltıp, hastamızda ensest bir eğilim keşfettiğini zannetmeye, hastamızın bütün anlattıklarını bir cinsel jargona dönüştürmeye ve bu jargondan da, içine ne tıkılmışsa onu, yani eşcinselliğin seksüel etiyolojisini çıkarmaya sürükleyebilir. Ne var ki hastamız on iki yaşına kadar cinsiyet farklılığıyla ilgili her tür bilgiden, her ilgiden ve heyecandan -herhalde annesinin sıkı korumasından dolayı- mahrum kaldığını haber veriyor. 
Babasının kendisini bir erkek çocuğu gibi davranması için gayretlendirme çabalarını da anlayışsız, kaba ve inatla karşılamış. Değersizlik duygusu içindeki bu çocuğun bir dayanak aradığını, nitekim bu dayanağı annesinde bulduğunu ve bu işe pek uygun olmadığı için babasına yönelmemiş olduğunu anlamak çok daha kolaydır. Ben bu çocuğun neden annesine yaslandığını açıklama konusunda az önceki olgu mu daha savunulurdur yoksa Freud'un, oğlan çocuğunun tüm dal budaklarıyla ruhsal gelişimini cinsel dürtüye bağlı ensest bir eğilime dayandıran keyfi açıklamaları mı daha savunulur, bu konudaki kararı çocuk ruhundan anlayan deneyimli insanların yargısına bırakmak isterim. 


Nazlı alıştırılmış bu oğlan çocuğunun ruhunun gelişmesinin beklendiği bu akıntıda yalnızca, tahakküm arzularını annesine alabildiğine yayma, sevgide ve bazen de öfkede kişiliğini annesine kabul ettirme fırsatı bulunmuyordu, bu akıntıda aynı zamanda babasıyla arasındaki tezat da giderek keskinleşiyordu, yalnız bu tezat açıktan açığa bir inatçılık veya husumet şeklinde seyretmiyordu, çünkü babası oğlu üzerinde baskı kurmaktan özenle kaçınıyordu. Fakat eşyanın doğası gereği babanın üstünlüğünün oğlunu zaman zaman dezavantajlı duruma düşürmesi de kaçınılmazdı. Mesela matematik ödevlerinde babasının yardımına başvurduğunda öyle oluyordu. Fakat bunun da intikamını her defasında, babasını bilinçsizce uydurulmuş bir anlamazlık ile çileden çıkararak alıyordu. 
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Oğlanın daha önce vurguladığımız bünyesel zayıflığı da babasının dikkat çekecek ölçüdeki iri ve güçlü yapısından dolayı da bir tezat oluşturuyordu. Ve babasının oğlunu “kız gibi davranmaması”, hep annesinin eteğine yapışmaması ve bir erkek çocuğu gibi kudurması, başka oğlanlarla koşturup durması ve afacanlıklar yapması için mütemadiyen sıkıştırmak istemesi de bu tezadı iyice artırıyordu. Görüyoruz ki, hâlihazırda kökleşmiş olan hasımlık duygusu karşısında babası onun için uygun bir lider olamazdı, çünkü sürekli çocuğun direnişiyle karşılaşacaktı. Fakat ikinci bir nedenden ötürü de babası başarısızlığa mahkümdur. Bu neden , ortadan kaldırılmadığı sürece tedaviyi hep başarısızlığa uğratacak olan nedenle aynıdır. Şöyle ki: Hastamız güven duygusundan yoksun bir çocukken dengeleyici hırsını o kadar ileri götürmüştür ki, babasının veya daha sonra doktorun üstünlüğünün değil, yalnızca kendi üstünlüğünün ortaya çıktığı yollardan gidebiliyordu. Hem sonra, diğer oğlanların oyun ve afacanlıklarında da pek iyi bir görüntü çizemezdi. 


Normalde nevroza yatkın çocuklarda görüldüğü üzere hastamız dengeleyici bir negativizme, açıkça inatçı, can yakıcı, sadistçe bir tutum içine düşebilirdi de. Bu yolun da önü, daha ziyade iknanın ve eğitimci zarafetin gizli yollarından giderek sanatını konuşturmak isteyen babasının sevimli, arkadaşça ilişkisi yüzünden kapanmıştı. Bu durumda çocuğun elinde kala kala tek bir karşı hamle kalmıştır: Aynı gizli yollardan babasının sevgisini elde edip artırmak; böylelikle ona karşı da tahakkümünü garantileyebilecek, fakat aynı zamanda, çabucak edindiği/öğrendiği pasif tutum ve çaresiz güçsüzlük şablonu üzerinden babasının kendisine bir erkek gibi davranması . yönünde devamlı baskı yapmasının da önüne geçmiş olacak. 


Çocuğun, annesi üzerindeki münhasır tahakkümünü ve annesinin de kendisine tabi oluşunu aynı zamanda babası üzerindeki üstünlüğünün de tek bir kanıtı olarak gördüğü bu 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ruh halinde hastanın her hareketi ve aldığı her pozisyon onun kurgusal (hayalî) hedefinin güdümü altındaydı. Yani bedensel ve çocuksal güçsüzlüğüne rağmen iktidar arzusunu gerçekleştirebilmek, fakat dolambaçlı ve gizli yollardan, ama asla düz saldırı ve meydan okuma yoluyla değil. Bu “eskrimci pozisyonları”nın [Asimetrik Tonik Boyun Refleksi] bazılarını sorunsuz bir biçimde yeniden kurgulamak mümkün. Bunlar, daha sonra gerçekliklere dönüşecek olan veya çocuğun düş gücünün gidişatını vaktinden önce ifşa edebilmiş olan olgulara ve hazırlayıcı eylemlere işaret ederler. 
Örneğin, çocukken annesini kocasının yanından uzaklaştırıp kendi yanına çekmek için bazen yastığı bazen yorganı dağıtması, büyüdüğünde ise annesini, babasının onu aldattığına inandırmaya çalışarak babasından koparmak istemesi gibi. 


Açıkça bir eylemde bulunmaya asla cesaret edememesinin doğal bir sonucu olarak hareket tarzında kurnazlık ve sinsice gizlilik vardı. Aynı güçlükten dolayı iş, sıklıkla çelişkili olan çok çeşitli davranışlara ve görünürde tutarsızlıklarla dolu karakteristik özelliklere (yazarların yanlış anlaşılan “kişilik bölünmesi”) varmak zorunda kalmıştı. Bu özellikler de aynı şekilde üstünlüğünün kanıtına işaret edecekti. Örneğin, annesiyle babasının gözündeki değerini yitirmemek için çokça sevgi göstermesi, çalışkan ve gayretli olması gerekiyordu. Dolayısıyla da bütün bunları sergilemişti. Ama öte yandan da her ikisine karşı tekrar gizli inadını öyle çok sürdürmesi gerekti ki, ikisi de aralıksız olarak onunla uğraşmak zorunda kalmıştı. Neticede, nasıl ki başka nevrozlularda mesela gece altını ıslatma veya kekeleme veya mastürbasyon görülüyorsa, onda da inatçılık ve güçsüzlük vardı. Hekim tedavi sırasında aynı klişe davranışla karşılaşmayı beklemeli ve onu aydınlatmalıdır. Çünkü nevrozlunun ruhundaki tüm zıt duyguların, sevgi ile nefretin, inat ile itaatin, tahakküm ile boyun eğişin, sadizm ile mazoşizmin, aktiflik ile pasifliğin, eşcinsellik ile heteroseksüelliğin yalnızca, topyekün üstünlük biçimindeki hayali asıl amaca ulaşma yolunda birer araç olduklarına hiç kuşku yok. Fakat böylelikle, bu duygular arasındaki zıtlık da ortadan kayboluyor. 


Şu aşamada durumu anlamamızı sağlayacak doğru çizgiye ulaşıp ulaşmadığımızdan bir kez daha emin olmak istiyorsak, daha başka çocukluk anılarından yararlanıp, acaba onlarda sadece ve sadece aynı çizgiyi tekrar bulur muyuz diye bakmalıyız, örneğin hastanın taktiğinin ilk izlerine rastlamak ümidiyle çocukluğuna ait “unutamadığı rüyalar”ı. Altı yaşındayken gördüğü bu rüyalardan biri, şöyle: 


“Bir dağa çıkıyorum, tepesinde annem beni bekliyor. Döne döne çıkıyorum. Peşim sıra bir adam aynı yolu izliyor. Polis gibi giyinmiş. Sanki bana bir şey yapmak istiyormuş gibiydi” 


Bu rüyaya ön yargısız bir gözle baktığımızda onda bir yükselme çabasını, anne uğruna mücadeleyi, gizli yolun gizliliğini ve babanın düşmanca konumunu görebiliriz. Yedi yaşında görmüş olduğu bir diğer rüya ise şu şekilde: 


“Babamla birlikte bir yolda yürüyoruz. Arkamızdan biri geliyor, cinnet getirmiş gibi. Herkesin kellesini uçuruyor? 


Tahminlerden yararlanmaksızın olduğu gibi anlaşılamayacak olan bu rüyadan da en azından, hastamızın evin dışındaki (sokaktaki) yaşamı nasıl tehlikelerle dolu olarak düşündüğü ve babasının himayesinden emin olduğu kesin olarak görülebilir. 


Bununla beraber bu çocuğun, aynı zamanda kendisine yönelik doğrudan saldırıları da savuşturmak amacıyla herkesten üstün olmak, kendini güvence altına almak ve “aşağıdan yukarıya doğru” sıçramak şeklindeki çizgiyi çok net olarak takip eden hazırlıklarını da dikkate alacak olursak, onun tüm diger faaliyet alanlarında bu çizgiyle tekrar karşılaşmayı mümkün olduğunca bekleyebiliriz. Bu bilhassa en sevdiği uğraşları ve oyunları için geçerli olabilir, çünkü bunlar çocuk tarafın- 


41 
EŞCİNSELLİK SORUNU 


dan kusursuz ölçüde hayata hazırlayıcı eylemler olarak görülür. Gerçekten de hastamız, esasen başka çocukların oyununa ya hiç katılmadığını ya da yalnızca mecburen katıldığını, küçük yaştan beri neredeyse istisnasız olarak ve de çok severek tren setleriyle vakit geçirdiğini ve bu oyuncakların bilhassa mekanizmasıyla ilgilendiğini söylemektedir. Eldeki malzemelere!’ dayanarak çocuğun mekanizmalara duyduğu bu merakın, onun bildiklerinden dolayı hissettiği büyük bir güvensizlikten kaynaklandığını ve yoklayış ve dokunuşlarla da yatıştırılmak istediğini varsayabilirim. Aynı zamanda, böyle işlerde bir mücadeleci ruhun saklı olmadığını da anlıyoruz ki bu adamın çocukluğuna dair anlattığı onca şey de bunu onaylyor zaten. Zaten babasının hastamız erkek gibi davranmayıp kız gibi davranıyor diye yakınmasına sebep olan da bu aynı izlenim değil midir? Çocuğun narin görünümünü hatırlayalım, bukleli saçlarını, sonra, beş yaşına kadar kız kıyafetleri giydiğini ve neredeyse ergenliğe kadar cinsiyet farklılıkları hakkında, hatta kendi cinsiyet rolü hakkında net bir bilgiye sahip olmadığını hatırlarsak, o zaman tereddüt dolu bilgi dağarcığına cinsiyet rolüyle ilgili tereddüdün de dahil olduğu, hatta bunun âdeta pekiştirici bir etki yaptığı izlenimi de kuvvet kazanır. Kızlar için de; dövüşme ve boğuşma, tırmanma ve kovalamaca, aşırı spor performansları ile böylesi etkinliklerin hayallerinin, Smith ile Stanley Hall'un da vurguladığı gibi, dişilik rolünden memnuniyetsizliğe ve “erkeklik protestosu”- na işaret ettiğini benzer açıdan iddia edebilirim. Böylece hastamıza dair resmin içine yeni ve destekleyici bir renk katılmış oluyor ki bize hastamızın, gelecekte oynayacağı cinsiyet rolüne dair kesin bir bilgisi olmadığı için, erkeğe özgü iktidar çabasını boş vermiş olduğunu yeniden doğruluyor. 


Hiçbir etki altında kalmadan yapmış olduğu açıklamalardan, tahminen on yaşında iken, annelerin karınlarının patla- 


9 Bkz. Adler, Heilen und Bilden [İyileştirme ve Eğitme]. 
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yıp açılmasıyla içindeki çocukların dünyaya geldiği yönünde bir düşüncenin oluştuğu anlaşılıyor. Bununla aynı zamanda, oyuncak treninin kazanı patlayabilir fobisine de kapılmıştır. Burada, fobi biçimine bürünmüş bir halde, zorunlu olarak dişilik rolüne karşı bir protestoyu içermesi gereken gizli duygu ve düşüncelerle karşı karşıyayız. Kendisini ileride dişi bir rol oynamak zorunda kalabileceği ihtimaline alıştıran bir başka koşul ise şuydu : Bütün çocukluk yılları, kendisinden altı yaş büyük olan ve müthiş enerjisi ve cesaretiyle de kendisine karşı büyük saygı ve korku duyduğu kuziniyle olan iletişimiyle doluydu. Birlikte en çok da evcilik oynuyorlardı. Hastamız bu oyunda gelin rolünü üstlenip uzun bir elbise kuyruğu takmak zorunda kalıyor, bu sırada kız'' da damat rolünü oynuyordu. Bunun da anlamı, oğlanın organ yetersizliğinden dolayı kız gibi görülmüş olması -ve geçerli bir neden olmadıkça da bir daha oğlan olarak görülmediğidir. Sonuç olarak o da kendisine dair bu sessiz bakışı sessizce üstlenmiş ve nihayet ne erkeklik ne de dişilik rolüne bir türlü karar veremediği bir noktaya gelmiştir. . 


Hastamızın cinsiyet rolü bakımından yaşadığı sınırsız güvensizliği dikkate aldığımızda (ki bu güvensizlik; kadınlık rolüne, yani evliliğe çok geç yaşta karar vermiş, ikinci çocugu yapmaktan korkmuş, bu yüzden de, sahip olduğu tek çocuğun üzerine abartılı derecede titremiş olan nevrozlu annesi tarafından kapatılmasının bir sonucu ve doğumsal frengisi yüzünden çocuğunun geleceği için endişe edip oğlanı serbest bırakmaya çok geç yanaşmış olan babasının bir başarısıdır), fiziki kalitesi düşük bir çocuğun gelişimine rastlarız ki, bu çocuğun zaten yetersiz olan erkeklik duyumunun üstüne bir de ailesindeki nevroz geleneği tuz biber olmuştur, öyle ki sonunda bütün bu değersizlik duygularını bir ara- 


1 Bkz. Adler, “Männliche Einstellung bei weiblichen Neurotikern [Nevrozlu Kadınlarda Erkeksi Tutum]”, şurada: Bireysel-Ruhbilimin Pratiği ve Teorisi, a.gy,, Fischer Yayınları Cilt 6236. 
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ya toplayıp şiddetlendirmenin yolunu bulmuştur, şu amaçla: Her şeye rağmen bu duyguları en ihtiraslı çabaların hedefi- ne ulaştırmak, yani kadınca tavırlar takınıp kadınlığın araçlarını kullanarak üstün gelmek için. On altı yaşındayken bir okul müsameresinde kız rolünde sahne almış, arkadaşlarınca şaşkınlıkla karşılanmış ve çok doğal bir biçimde yabancı bir adama cilvelenmiş. Adam onun sevimli görünümünden çok etkilenmiş, karşısındakini de kız sanmış. 


Daha önce, on iki yaşındayken, kadından el çekme şeklindeki bilinç dışı prensibini önemli ölçüde pekiştirecek bir olay meydana gelir. Takriben sekiz yaşından bu yana mastürbasyon eğilimleri sergiliyordur, daha doğrusu kalça mastürbasyonu eğilimleri. Mastürbasyonun bu biçiminde belki her zaman saptanacağı üzere, işin içinde başkası tarafından baştan çıkarılma yoktu. Bundan dört yıl sonra ise, soyunma kabininde okul arkadaşıyla birlikte iken karşılıklı olarak birbirilerine dokunmaları vesilesiyle, kendisinde fimozis (sünnet derisi ağzının darlığı) rahatsızlığının olduğunu fark eder. 
Yani bu olay da, önceden var olan bir değersizlikle eşzamanlı görülen ve ilkin tarafımdan tarif edilmiş olan cinsel değersizliğe işaret etmektedir ki, bu cinsel değersizlikle ilgili olarak fimozis çevresel dejenerasyona işaret eder. Hırslı oğlan için bu rahatsızlık âdeta bir defo idi. Artık, elindeki cinsel kudretin vasıtası da kısıtlandığı için, kadını elde edebileceği tüm doğal hazırlıklardan tamamen elini çekme yolunda idi. O zamandan itibaren kadının onun gözünde bir önemi kalmamıştı artık, çünkü bunun kararına güç yetirebileceği- ne inanmıyordu!?. Artık onu git gide erkeğin tarafına yaklaştıran bu yol, günün birinde açık eşcinsellikte son bulacaktı. 


2 Bkz. Adler'in Organların Yetersizliği adlı çalışması. 

13 Benzer ruhsal mekanizmayı fetişizm, mastürbasyon ve diğer sapkınlıklarda da kanıtlayabildim. Buna, hastanın sosyal seviyesinin epeyce altındaki bir partner seçiminin söz konusu olduğu vakalar da dahildir. Bkz. “Bireysel-Ruhbilimin Pratiği ve Teorisi”, agy. [Fischer Yayınları, Cilt 6236) ve “Problems of Neurosis’, a.gy. 
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Eşcinsellik kararını da ansızın vermemişti, zaten şaşırmazdı da bu karar karşısında. İçinde kendi aktif müdahalesinin de kaçınılmaz olduğu bir dizi hazırlık bize onun sapkınlığa karşı aktif bir eğilim taşıdığını gösteriyor, elbette sorumluluğu üzerinden atmasını sağlayacak bir tarzda, yani kendi kendisini kandırarak. Eşcinselliğine ilişkin en anlamlı hazırlıklar olarak şunları öne çıkarmak istiyorum: Gerçeklerin nevrotik ve maksatlı gruplandırılışı ve değerlendirilişi, kadının değersizleştirilmesi ve “duyarsızlaştırıcı önlemler” 


Hastamız ilk eşcinsel deneyimini on altı yaşındayken yaşadı. Bu sırada cinselliğin bütün mahremiyetine vâkıftı. Genel olarak kızlara karşı da soğukluk hissettiğini belirtmiştir. 
Yakından incelendiğinde, verdiği bu bilginin yanlış olduğu görülüyor. Çünkü bazı kızlara karşı âdeta heyecan dolu eğilimleri dile geliyor, fakat hastamız hiçbir zaman bir yakınlaşma olanağını düşünmek dahi istememiştir, bu yakınlaşma arkadaşça bile olsa. Geleceğe dair planı onun kızlarla arasına mesafe koymasını gerektirmiş -o da öyle yapmıştır. Güçlüklerin altını çizerek, “kadınsal” hataları mahsus vurgulayarak, kadınların kendisine ilgi duymadığı şeklinde yanlış saptama yaparak -yanlışlığı sonradan anlaşılacaktı- kadınlarda özel bir sinsilik vardır diye kendi kendini kandırarak, kendisini hep gerisingeri ürkütmeyi ve içinde filizlenen her ilgiyi söndürmeyi başarmıştır. Aynı zamanda, kızların gözünü korkutmak için nasıl bir ton benimsemesi gerektiğini de öğrenmiş ve içgüdüsel olarak da bu tona hâkim olmuştu. Buna karşılık, oğlanların gezilerde veya yüzme havuzlarında kendisi üzerinde uyguladıkları çekim gücünün derecesini de iyiden iyiye artırmıştı. Uzun süre platonik heyecanların, arada bir öpüşmenin ve sarılmanın ötesine geçememişti. Hatırladığına göre, biriyle iki kez birbirlerinin cinsel organlarına dokunmuşlardı. Baştan enikonu düşünüp hazırlanarak diplomatça sahnelediği bu yaşantıları da ilahi bir işaret olarak görüyor, eşcinselliğinin “doğuştan” olduğu inancı güçleniyordu. Tahrik olduğu çoğu zaman kalça mastürbasyonu yapıyor, babası ise üstü örtülü imalarla bunun önüne geçmeye çalışıyordu -anlaşılacağı üzere çabası boşunaydı, çünkü oğlunun gözünde kendisi iktidar rakibiydi. Eşcinsellik açısından hazır olduğu ergenlik.döneminde cinsel heyecanlarını hep eşcinsel fantezilere bağlıyordu, fakat rüşvet almış hâkim misali bu işte nüfuz kullanmış olduğunun pekâlâ yine ayırdında olarak. Fantezilerini özellikle, kolaylıkla üstün geldiği zarif oğlanlar ya da büyüleyiciliğine kapılıp ona zorla sahip olmaya çalışan çam yarması adamlar üzerine kurmayı pek seviyordu. Düşünü kurduğu eylemde dişi bir varlığa dönüştüğü temsili bir durum söz konusuydu ki buradaki uyuşmazlığın tümüyle bilincindeydi. Ya da, karşılıklı oral seks yapıyorlardı -fakat ilginçtir, bu fantezi ancak sonradan baş göstermiştir. 


Bu gelişim seviyesine yakından bakmak gerekir. Diyelim ki önümüzdeki problemi çözdük, eşcinselliğin değersizlik duygusundan kaynaklandığının izini başarıyla sürdük, kadından vazgeçerek hayali bir üstünlük idealine daha kolay ulaşmanın hep denendiğini saptadık, o halde zaman zaman güzel kızlara duyulan ilgi de bizi en az eşcinselliğin doğumsal olduğu görüşünü savunanlar kadar yanıltabilirdi. 
Fakat daha ayrıntılı bakarsak, hastamızın erkeklik rolünün doğal heyecanlarını bunları artık fark edemeyeceği raddeye gelinceye kadar sistematik olarak değersizleştirdiği görülür. Keza kadınlara yanaşmamak için de onlara karşı duyduğu her eğilime bilinçli bir biçimde gem vurmuştur, çünkü nevrotik yaşam planı açısından ona göre tehlike oluşturabilirlerdi. Aktivitesinin prensipte zayıflaması aklına o kadar yatmıştı ki, bunu teşvik eder olmuş, ta ki erkeklere karşı da hiçbir inisiyatif alamaz hale gelinceye kadar. Bundan sonra üç erkekle eşcinsel ilişki yaşamış, fakat asla agresif bir biçimde ilerlememiş, bağlantıyı kurmak için çekingen kırıtkan bir davranıştan daha fazlasını sergilememiştir. Tıpkı babasına, annesine veya okul arkadaşına saldıramadığı ya da 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açık bir mücadeleye girişemediği çocukluğundaki gibi, tedavi oluncaya kadar da hep fethedilesi bir obje olarak kalmıştır. Çünkü saldırının ne olduğunu öğrenme fırsatı bulamamıştı. Ve onu bir gönül ilişkisi için uygulaması gerektiğinde de, başarıya yeterince hazırlıklı olmamasının yanı sıra kendi gücüne olan itimadı da tümüyle yok olmuş haldeydi. Belini doğrultabileceği son fırsat da erkekliğe yakıştıramadığı fimozis nedeniyle elinden kaçmışa benziyordu. Dolayısıyla o da duygusal olarak, çocukluğundan aşina olduğu şu yöne saptı yeniden: Kadını devre dışı bırakarak, gizli yollara ve kadınsı araçlara başvurup erkeği ele geçirerek kendisini daha güçlü taraf olarak görmek. Çünkü annesi üzerinde ne kadar tahakküm kurmuş olursa olsun -bu başarı ne ona ne de aşırı hırsına asla yeterli gelmiyordu: Babası daha geniş haklara ve daha büyük bir nüfuza sahipti. Ayrıca, sinirli bir halde sobaya vurduğu o çocukça sahne de bize babası karşısında hezimet duygusuna kapıldığını gösteriyor. Hâlâ kızlara biraz ilgi duyması ise, sırf onlar üzerinden el çekme alıştırması yapmak, onlarla arasına koyduğu koyacağı mesafeyi emin adımlarla sağlamlaştırmak ve daha doğru düzgün başlamamış olan bir ilişkinin nasıl bitirileceğini öğrenmek içindi. Hazırlayıcı nitelikteki güvence altına girme eğiliminin bir parçası olan bu “duyarsızlaşma” numarası nevroz mekanizması bakımından son derece önemlidir ve bize ısrarla, nevrozlu kişinin bir kez kavradığı bireysel yaşam çizgisi ile bunun amacının ne kadar belirleyici olduğunu öğretir, Onlar anıları gruplandırır, yaşantıların seviye ve ağırlığını tayin eder veya bunları geçmişe gömer, önemlerini yerle bir eder, hassasiyetleri şiddetlendirir, onları söndürür, zaaf ve hataları hilelerde ve küçük numaralarda kullanırlar, (cinsel) dürtülere bağlı eylem ve davranışları kamçılar veya onları farklı birer şekle büründürür, “libidinal” heyecanlar, sapkınlıklar, fetişist özellikler vücuda getirir, onları ucundan sezdirdikten sonra gerisin geri yok ederler ve her 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zaman da hiçbir şeyden bir şeyler çıkarmaya ya da bir şeyleri hiç etmeye güç yetirirler. Şurası su götürmez bir gerçektir: Bu mekanizma bilinmeden nevrozlu kişinin ruhsal yaşamı, dolayısıyla da nevrozun kendisi, anlaşılamaz. Esasen bu mekanizma öyle net bir biçimde önümüzde durur ki, gözden kaçması olanaksızdır. 


Bu mekanizma hastamızın giderek sıklaşan mastürbasyonlarında da vardır. Herhalde onun eşcinselliğinin ancak, önce fantezisinde aranje ettiği, mastürbasyonunun da öznesi olan eşcinsel hazırlıklar sayesinde olanaklı hale geldiğini iddia edebiliriz. Daha sonra yaşamaya başladığı eşcinselliğinin her bir çıkışına mastürbatif fantezilerinde, ama şüphesiz o zamanki düşlerinde de hazırlık niteliğinde rastlamak mümkündür. Buradan da zorunlu olarak, eşcinselliğin nevrotik semptomunun nevrozun tüm diğer semptomları gibi geliştirilip aranje edildiği, çeşitli denemelerden sonra hastanın bilinç dışı yaşam planına “işe yarar” diye eklenmiş olduğu sonucu doğar. 


Buradan, nevroz açısından mastürbasyonun taşıdığı öneme ilişkin olarak şunları anlıyoruz: 1.Gerçek uyarı durumlarından doğan mastürbasyon çok geçmeden nevrotik şema için kullanışlı hale getirilmektedir. 2.Mastürbasyona eşlik eden suçluluk duygularının tek görevi mastürbasyonun “büyük önemi”ni dosdoğru göstermek ya da aşırılığa kaçılmasını önlemektir; ayrıca hastanın.“her şeyin üzerinde yükselen cinselliği”nin kanıtına yararlar. 3. Eşlik eden fanteziler, nevrozlu kişinin henüz çekindiği hedefini ele veren hazırlıklar olarak görülmelidir. 4.Mastürbasyon olayının bütün unsurları bize şunu gösterir: Bir değersizlik duygusu ya da bir başarısızlık korkusu -ki her ikisi de cinsel partnerden duyulan bir korkuda doruk noktasına ulaşır- hırslı hastanın kararını ertelemeye çalışır. 


Bu sonuncu noktayla, yani karar vermekten duyulan korkuyla ilgili olarak hastamızda, hayatındaki tutuklukla aynı 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büyüklükte olan bir agresiflik tutukluluğuna rastlarız. Kendi cinsiyetindeki partnerine karşı ihtiyatlılığı da hayatla arasına koyduğu mesafe kadar büyüktür -bu örtüşme de bize hastanın çizgisini doğru kavradığımızı gösterir. Zaten babasına, annesine, insanlara karşı, daha önce anlattığımız tavrı da aynı değersizlik duygusu tarafından, karar verme korkusu ile çevresine hâkim olmak şeklindeki aşırı yüksek hedefi tarafından bilinç dışı ve bu yüzden de değiştirilemez şekilde doğurulmuş değil miydi? Hastanın diğer numaraları, gönül okşayıcı-yılankavi tabiatı, kendisinden istenen her şeye pasif tavır takınmak şeklinde kendini gösteren gizli inadı, herhangi türden sorularla yüzleştiği zamanki kısmi yetersizliği, erkeklikle örtüşmeyip genel kanıya göre de “kadınsı” addedilen yollarda dolaşması, ama bilhassa da, tedricen hazır edilmiş bütün bireysel özellikleriyle birlikte eşcinsel istikameti iyi bir hazırlığın ardından benimseyişi, bu hastanın “doğru” nevroz seçimini yapıncaya kadar kendi reel düşünüşünün, hissedişinin ve istemesinin ırzına geçtiğinin kanıtıdır. Çünkü, nevroz seçimini anlamaya yönelik şimdiye değin başarısız olmuş bütün denemelere karşılık araştırmalarımın şu sonucunu belirtmek istiyorum: Sonunda hastamız hayali hedefine ve bu hedefe ait yaşam planına en uygun olduğunu düşündüğü nevrozu seçiyor. 


Ve hastamız hazırlıklarında, okul arkadaşıyla yüzme havuzundaki bir soyunma kabininde karşılıklı mastürbasyon yapacak kıvama geldiğinde, eşcinsel gelişimindeki bu konumunu pekiştirebilmek için yeni bir aranjman daha yapması gerekmiştir. O an eşcinselliğe en büyüleyici cazibeyi atfetmiş, onu aşkın en yüksek formu olarak övmüştür; normu ise aşağılık, hayvani, bayağı görerek bir parça daha değersizleştirmiştir. Nitekim, yaşam planı sayesinde başarmıştır da bunu. “Güzel çirkindir, çirkin de güzel!” diye türkü söyler Macbeth'in cadıları. Ben nevrozlunun ruhsal yaşamındaki bu sihirbazlıkların, sahteciliklerin, değersizleştirme ile 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aşırı değerlileştirmelerin kendi kişilik duygusunu yükseltme (güçlendirme) amacına yönelik hazırlık ve aranjmanlar olduklarını Über den nervösen Charakter [Nevrozlu Karaktere Dair) adlı kitabımda ayrıntısıyla anlattım. Topluluk (birlik beraberlik) ruhunu teşvik edici formu devre dışı bıraktıktan sonra geriye kalan içler acısı bakiyeye hayranlıkla tenezzül eden her sapkın gibi eşcinsel de, bu hile ile normal aşk hayatının komplikasyonlarından sıyrılmış, bunlara karşı kendisini zekice'* bir yöntemle güvenceye almıştır, fakat bu haliyle ne bir sağduyu, ne bir cesaret ne de birlik beraberlik ruhu sergilemektedir. 


Hastamızın, kendisini eşcinsel çiftleşme eyleminin bir başka varyasyonu olan karşılıklı oral seks için uygun hale getirme, antipati ile direnişin son izlerini silme ve bu sapkınlık üzerinden eşcinselliği deyim yerindeyse daha yüksek bir paye ile kutsama amacına hizmet edecek olan hazırlayıcı ve “duyarsızlaştırıcı” önlemler bolluğu onun kendisinin dahi hâlâ akıl sır erdiremediği şu olayın yaşanmasına yol açmıştır: Bir sabah, sanki bardaktan idrar içmiş gibi hayal meyal bir anımsayışla uyanmıştır. Bardağın içinde daha bir miktar idrar kalmıştır. Bu olay, kendisini oral sekse ikna etmeye çalışan bir arkadaşına henüz direndiği bir zamanda gerçekleşir. Ne var ki, bundan kısa süre sonra ona teslim olmuştur. 


Bu iki eşcinsel yaşantının arasında iki yaşantı daha yer alıyor. Bunlardan birini, hastamızın değişmez pasif rolünün kanıtı olarak ileri süreceğim. Bir gün hastamız umumi bir tuvalette bir adamla karşılaşır, adam öncelikle eski püskü paltosuyla dikkatini çeker. Hastamızda da görüleceği üzere pek çok eşcinselin titiz dış görünümü ve özenli kıyafet seçimi temelde bir zayıflık duygusunun yattığına işaret eder yi- 


“ Bkz. Adler, “Kurze Bemerkungen über Vernunft, Intelligenz und Schwachsinn Akıl, Zekâ ve Aptallık Üzerine Kısa Açıklamalar|”, Uluslararası Bireysel-Ruhbilim Dergisi, Cilt 6 (1928), s. 267-272. 
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ne. Bu zayıflık duygusu ise kendisini dış görünüşle telafi etmeye çalışır, dış görünüşünü âdeta rüşvet gibi kullanır. 


İkisi göz göze gelir -birbirlerini anlamışlardır. Eşcinsellerin birbirlerini tanıyabilmesinde, işin erbabı olmayanlara muamma gibi gelen bir durum vardır. Eşcinsel birinin aynı ayardaki bir sapkın hakkında yanıldığı nadiren görülse gerek. Bu olgu hakkında ne kadar soru sormuşsam, hep genel yanıtlar almışımdır. “Bakışlar takılı kalıyor!” -hastalar kendilerini çoğunlukla böyle ifade ediyor, fakat bununla tanımanın nedeninden çok tanıma olgusunun kendisini tarif etmiş oluyorlar. Yine de, eşcinselin sayısız hazırlıkları açısından bakıldığında bu kesin yargıyı anlamak zor değildir. Bu tanıma işi herhalde bilinç dışı bir eylem şeklinde, fakat bakışların birbirini aralıksız yoklaması, bir tür soru-cevap oyunu biçiminde cereyan ediyor. Bu esnada göz, kişinin rızasını ve hazır olduğunu ifade vazifesi görüyor. Ve sonra da, eşcinselin kendi sahasındaki büyük deneyimi kendini konuşturup hakkını alıyor. Hastamız amacından emin olmasına rağmen, kendisini takip eden eşcinselin peşine düşmekten kaçınmış, onunla yakınlaşma planını cüretkârdır diye reddetmiş ve daha da dikkatli olmasını tembihleyen düşünceler eşliğinde oradan uzaklaşmıştır. Sonrasında da, elbette nadiren yaşadığı ilişkilerinde hiçbir zaman ilişkiye talip olan taraf olmamış ve yakınlaşırken de her zaman son derece dikkatli olmuştur. Bundan kısa süre sonra ise, kendisini haksız yere yasak tekliflerde bulunmakla suçlayan bir şantajcının ağına düşmüştür. Bu olayın onun zaten var olan pasifliğini nasıl besbeter pekiştirdiğini hastalık öyküsünü dinleyince gayet güzel anlayabiliriz. 


Yüksekokula daha yeni girmiş ki, babası ölmüş. Böylece iş bulmak zorunda kalmış. Her türlü saldırıdan ve güvensizlikten kaçınmaya çalışan bu adamın memurluk mesleğine karar vermiş olması bizi şaşırtmayacaktır. 
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Fakat bu iş de onun pasiflik eğilimi ile hırsına ters düşer. Hep, hayatta kendisinden daha fazlasını elde etmiş olan babası geçer gözlerinin önünden. Böylece, farkına varmadan hukuk dalında kariyer yapmaya karar verir. Ne var ki, alışkanlık haline getirdiği tutumu onun kendi geleceğine dair en ufak bir sorumluluk almamasını gerektiriyordu. Bu sebeptendir ki, mesleğinin aleyhinde bir karar almış değildi, esasen, hâlihazırdaki mesleğinin onu yormuş olmasının sonucuydu, Zira düşünceleri dağılıyordu ve sonunda artık kendisine işinde engel olan!” takıntılar baş göstermişti ki, bunlar içerikleri bakımından aynı zamanda hastanın kafasında- ki gizli ve fakat etkili büyüklük düşüncelerini de ele vermekteydi. Fantezilerinde “daha yüce bir güç” düşüncesini işliyor, bu güçle söyleşiyor ve onu örneğin yataktan fırlayıp kalkmak, sigaradan vazgeçmek gibi çeşitli küçük eylemler vasıtasıyla kendi hizmetine amade edebiliyordu, yani gizli bir sihirbazlık numarası sayesinde tanıdığı en yüce güçten bile daha güçlü olduğu kurgusunu üretmişti kendi içinde. Sahip olmanın mutluluğunu yaşadığı başarılar ile kazanımlar elbette yalnızca tuhaf bir aşırı değer biçme sayesinde meydana geliyordu. Çoğu zaman bu oyun şu tipte cereyan ediyordu: Örneğin bir hesabı kapaması gerektiğinde, belli bir süre içinde bu işi bitirmezse annesinin öleceğini aklından geçiriyor, ondan sonra da o “yüce güç'ü çağırıyor, ona yarıya kadar içtiği sigarasını kurban olarak sunduktan sonra huzur içinde çalışmaya devam edebiliyordu. Böylece annesi onun sayesinde yaşamaya devam ediyordu. Bu takıntılı (obsesif) nevrozda çokça boşa zaman harcandığı açıktır. 
Ama zaten, yaşama korkaklığı nedeniyle kendisini pasifliğe mecbur hisseden bu delikanlının gözündeki en büyük düşman da “zaman”ın kendisi değil miydi? Hem sonra onu, sırf kendini kadına karşı kanıtlamak zorunda kalmasın diye eş- 


15 Bütün obsesif kompülsif nevrozların anlamlı amacı budur. 


52 
EŞCİNSELLİK VE CİNSEL SAPKINLIKLAR SORUNU 


cinselliğe sevk etmiş olan da bu aynı çizgi değil midir? Psikolojik açıdan ele alındığında, eşcinselliği takıntılı nevrozunun muadiliydi -her ikisi de; zaferler için yanıp tutuşan, fakat onları normal agresiflik yollarından elde etmeyi göze alamayan bir insanın başvurduğu numaralar, sihirbazlıklar (cambazlıklar) idi. Hastamızın yeni başladığı yüksek eğitimi de takıntılı nevrozu dolayısıyla tabii ki boşa çıkmıştı. Fakat o, herkesin üzerinde yükselen tanrısal bir üstünlük hayaline tutunmaya devam etmişti ki, bu hayal sırf “doğuştan” ya da hastalıktan kaynaklı ölümcül bir küçük ayrıntı yüzünden dile gelememiş, itibar görememişti. Ne var ki, gözlerimizin önünde paranoyanın semptomlar kompleksi gün yüzüne çıkmaktadır, eşcinsellik de bazı noktalarda bu komplekse bitişiktir. Kendi güvensizliği yüzünden toplumun beklenti ve taleplerinden yakasını kurtarma eğilimiyle, talep ettiği üstünlüğü istediği ölçüde elde edememesi halinde hastalığı meşrulaştırarak veya “doğuştan” başkalık vurgusu yaparak sorumluluktan kaçma!“ eğilimlerinin ardındaki itici gücü net olarak görüyoruz. 


Hastamızın takıntılı nevrozunun sahneye çıkış zamanlaması bakış açımızın doğruluğuna dair yeni bir teyit sunar bize. Hastamız bir yıl öncesinde bir meslektaşıyla eşcinsel bir ilişki başlatmış, fakat bu kişi bir süre sonra onu bir kızla aldatmış. Bu durumu öylesine bir aşağılanma olarak algılamış ki, berikiyle ilişkisini tamamen kesmiş. Çok geçmemiş, içinde kabaran hırs, aradığı telafiyi kendisine tabi olan “yüce güç” kurgusunda bulmuş. Fakat arkadaşı fena halde üzmüştür onu. İşte böyle çaresiz bir evrede ve eşcinselliğinin değiştirilemez olduğuna dair sarsılmaz bir inançla, tedavi için bana gelmişti. Eşcinsellikten vazgeçme niyetiyle ziyaretime 


"“ Bkz. Adler, “Das Problem der Distanz (Mesafe Sorunu)” ve “Lebenslüge und Verantwortlichkeit in der Neurose und Psychose | Nevrozda ve Psikozda Aldanış ve Sorumluluk)”, şurada: Bireysel-Ruhbilimin Pratiği ve Teorisi, Fischer Yayınları Cilt 6236, s. 112-119 ve 255-264. 
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gelmediğini anlamak kolaydı. Amacı daha çok, tedavimdeki olası bir başarısızlığı ilişkisine kaldığı yerden devam etmek için haklı bir gerekçe olarak kullanmaktı. Tedavinin bu hiç de alışıldık olmayan vaziyetinden ne gibi yeni ve fazladan güçlüklerin doğduğunu anlamak mümkün. 


Fakat kısa sürede kolayca anlaşılan şey sadece, onun arkadaşını affetmeye ne kadar istekli olduğu değildi. Bunun yanı sıra, hastamızı yatıştırmaya son derece elverişli olan bir durumla da karşılaşmıştık. Zira bir süredir evinde, eşcinselliğine tehlike oluşturabilecek uzaktan akrabası olan bir kadın yaşıyordu. Kadının kendi akrabası olması ve bir akraba olarak da kendisine yakın olması, keza tehditkâr bir karakter de sergilemeyip bilakis sempatik özellikleri sayesinde hemencecik iyi bir ilişki kurmuş olması gerçeği bile hastamızı kadından daha da uzaklaşmaya zorluyordu. Bu ilişkiyi de yaşam planına uygun olarak şekillendirmek, yani akamete uğratmak için o pek güvendiği “duyarsızlaştırıcı önlemler” yoluna gider. Kızın cazibesine direnebilip direnemeyeceğini görmek için sık sık “denemeler”den geçirir kendisini. Ve her defasında da bundan emin olmayı başarır. Bu kanıtların bizim için hiçbir anlamı yok, ne de olsa rüşvete bulaşmış bir yargıçtı kendisi. Ayrıca, şu tuhaf durumda da çok güçlü bir kanıtla karşı karşıyayız: Ne zaman birisi çıkıp kıza talip olsa, hastamız kendi deyimiyle kıskançlık benzeri bir duyguya kapılırdı. Ve sert eleştiriler veya türlü türlü küçük entrikalarla bu talibi saf dışı edinceye kadar da rahat edemiyordu. Bununla beraber kızın epeyce bir süre talibi çıkmadığı zaman hastamız, acaba ne yapmalı da bu kızı bir an önce evlendirmeli şeklinde düşünceler kuruyordu kafasında hep. Sonra da sıklıkla, kızın bir talibiyle ilişkisi ilerleyecek gibi olduğunda ikisi arasında aşk mektuplarını taşıyan postacı rolüne soyunarak ilişkilerini bozmaya çalışıyordu. Burada onun, yerinden oynamamak için öteden beri, hatta mesleğinde de, sergilediği oyunu görüyoruz. Çünkü ilerleme kaydetmesi demek, giderek bir karara varması demekti. Oysa her türlü sınavdan kaçmak hayatının ödevi haline gelmişti, çünkü kendine olan inancını yitirmişti. 


Akrabası yine uzunca bir süre talipsiz kalıp hastamıza yanaşınca, bizimki kendisini güvenceye almak için bu kez büyük bir adım atar ve kıza eşcinsel olduğunu itiraf eder. Bu açılımıyla kızın üzerinde umduğu etkiyi yapmaz. Hatta kız onunla daha da yakınlaşmaya çalışır, onu -sıkça rastlanan bir kız fantezisine uygun olarak- kurtarmak için. İşte o an hastamız erkek arkadaşının sadakatsizliğini daha da derinden hisseder ve alıştığı üzere yine cilvelenerek onu etkilemeye çalışır. 


Artık eşcinselliğin özüne dair tezimi uzun süre sıcağı sıcağına inceleme imkânım vardı. Hastamız yanı başındaki bu kıza ne zaman ilgi duyacak gibi olsa, eşcinsel duygularla erkek arkadaşına yaklaşıyordu. Arkadaşını geri kazanmakta başvurduğu araçlar önceki araçların aynıydı, hepsi de kadın cilvelerinin bildik şablonlarından toplamaydı. Sağaltım açısından bireysel-ruhbilimsel tedavimizin taşıdığı önem de burada olduğu gibi ortaya çıkmıştır: Hastamız; erkek arkadaşıyla arasındaki mesafeyi kısaltır kısaltmaz, yalnızca kadından duyduğu korkunun ve erkeklik rolüne olan eksik güveninin nedenini kavramakla kalmamış, aynı zamanda, kendi eşcinselliğinin motor gücünü teşkil eden şeyin ne olduğunu erkek arkadaşın- da açık seçik görebilmişti: Daha zayıf görünen direnç yönünde, yani erkek yönünde, cinsel araçlar kullanılarak elde edilmeye çalışılan bir zafer şehveti. Bu panzehir şimdilik hastayı kısır bir cilvelenme halinde sabit tutmak için yeterliydi. Bir daha da eşcinsel bir eylem yaşanmamıştır. 


Hastamız bu ve bundan sonraki zamanda, başka nevrotiklerde de daima rastladığımız haliyle bazı denemelerde bulunmuştur. Bu denemeler hastanın hem kendisini ve başkalarını hem de genel olarak doktoru “iyi niyetli” olduğuna inandırma amacı taşır. Bu denemelerin kötü sonuçlanacağı ta baştan 


55 
EŞCİNSELLİK SORUNU 


bellidir. Bunlar, iyileştiğini fark etmeye başlayan hastanın sözüm ona rahatsızlığının iyileştirilebilir olmadığını göstermeye çalıştığı son bir hamleden başka bir şey değildir. Bu denemelerin biraz üzerine gidildiğinde, onların sağlıklı bir insanı bile başarısızlığa sürükleyecek bir kurgu taşıdıkları daha ilk bakışta görülebilir. Bizim olayımızda hastamız çok çirkin ve kaba davranışlı bir fahişe üzerinde bunu göstermeye çalışmıştır. Fırsattan istifade nevrozunu önce cinsel iktidarsızlık nevrozuna, sonra da mazoşizm nevrozuna dönüştürmeyi başarmış. Her iki form da bizim olayımızda aynı “hayır!”ı dile getiriyordu -kadın karşısındaki aynı korkuyu, mesafe aranjmanının ifadesi olarak iktidarsızlığı, sahne almış ihtar/memen- to olarak mazoşizmi. “Denemeleri”nde güttüğü amaca ilişkin söylediklerimi çabucak anlamıştı, çünkü boş değildi. Aynı anda hem hâkim hem davacı hem de sanık olamayacağını, “kanıtları”nınsa hava cıva olduğunu derhal kavramıştı. 


(? 


Pek mütevazı bir “ileri!” şeklindeki aynı çizginin izlerini elbette yüksek eğitiminin gidişatında takip etmek olasıydı. Takıntılı (obsesif) düşünceleri, boş yere oyalayıcı ve engelleme eğiliminde olan “yüce varlık”-m eşgalesi, ki şimdiye kadar bir fren vazifesi görmüştü, tedavinin baskısı altında kayboluvermişti. Toplumsal yaşamla arasına mesafe koymasını sağlayan kullanışlı birer araç olmaktan çıkmışlardı, çünkü artık onu sorumluluktan muaf tutmuyorlardı. Artık okulda derslere katılıyor, sınavlara hazırlanıyordu. Ne ki, bu denemede ders sırasında, kaydedebileceği her türlü ilerlemeyi engelleyen “karşı konulamaz” korkunç bir ağırlık çöküp uykusunu getirmeye başlamıştı. Bu uyuklama halinin, pek hoş ayarlanmış bir gece uykusuzluğu sayesinde ustaca hazırlandığını saptadığımızda iyice azalmıştı!”. Yine de kaydettiği ilerleme, tıpkı aşk sorununda olduğu gibi, alabildiğine sınırlı kalmış, tavrı ise duraksamıştır. 


17 Adler, “Nervöse Schlaflosigkeit (Nevroz Uykusuzluğul”, şurada: Bireysel -Ruhbilimin Pratiği ve Teorisi, Fischer Yayınları Cilt 6236, s. 170-176. 
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Bu keşiflerden sonra hastayla irtibatım uzun süre koptu. Onu daha sonra savaşın başlarında, 1914 yazında tekrar gördüm. Onunla ilgili merak ettiğim ilk şey, savaş hakkında ne düşündüğü idi. Şöyle bir kurguya yeltendim: Hırsı onu bir kamçı gibi ileriye doğru iterken, erkekler gibi performans sergileme konusundaki özgüven eksikliği de onda fren etkisi yapmış olmalıydı. Benim tedavimle birlikte davranışları korkaklığını azaltmış olabilirdi. O da hemen savaş hakkında konuşmaya başladı. Derhal orduya gönüllü yazılmıştı. Ne var ki, askere alınacağı tarih yaklaştıkça korkmaya başlamış, askerlikten kurtulma arzusu da o derece şiddetlenmişti. Bu tutumdan onun o anki cinsel gelişiminin hangi aşamada olduğunu kolaylıkla çıkarabilmiştim. Kadınlarla yakınlaştığı anlaşılmıştı, fakat kendini verebilmekte henüz hâlâ var olan bir güçsüzlüğün işareti olarak son aşamada çoğunlukla cinsel iktidarsızlık, bazen de yetersiz tatmin sorunu bulunuyordu. Savaş yaşantısında dikkate değer olan ise, benim altını çizdiğim manik-depresiflik çizgisini, yani yerini “geril”ye bırakan içtepisel bir “ileril”yi kısa aralıklar halinde sergiliyor olmasıydı!8, Her iki evrede de apaçık olarak “hayır!” duruyordu. 


Dördüncü Vaka 


Akıl sağlığının muayenesi için Garnizon Hastanesinin VI. 
Kliniğine havale edilmiş olan 59 yaşındaki çiftçi Bay İ. hakkında, zamanın (1 917) XV. (İmparatorluk ve Krallık) Garnizon Hastanesi nöroloji kliniği şefi tabip yüzbaşı Dr. Sigmund Scharf? (Komutan: tabip binbaşı Dr. L. Dabrowski) ile birlikte düzenlenmiş olan uzman hekim raporu. 


Hastamız öyküsüyle ilgili olarak şunları söylüyor: Anne 


'* Marcuse, sapkınlığın siklotimi ile benzer bir bağlantısını bir eşcinsellik vakasında saptamıştır. 

Bu gibi vakaların ahmaklıkla aynı özellikleri taşıdığı bilgisi için kendisine teşekkür ederim. 
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babası erken yaşta ölmüş. Eniştesinin yanında büyümüş, daha sonra da okuması için bir yatılı okula verilmiş. On kardeşin yedisi ölmüş. Kendisi zayıf bünyeli olduğu için abisinden daha zor okumuş. Hiçbir hastalığı olmamış. Ancak yirmi yıldır sık sık başı ağrıyor, pek iyi uyuyamıyormuş. Liseyi mezuniyet sınavını vermeden tamamlamış, kendisini adadığı askerlik hizmetinden de bir yıl sonra ayrılmıştı. Otuz iki yaşında aşksız bir evlilik yapmış. Evliliklerinin beşinci yılında bir kızları olmuş, demesine göre kız zihinsel özürlü. Karısı onun otoriter isteklerine (zaman zaman da dövermiş onu) karşı koyduğu için evliliği pek iyi gitmemiş. Biri on beş, diğer on yıl önce olmak üzere fahişelerden belsoğukluğu kapmış. Bunlar her iki seferde de, hekim tedavisiyle normal bir süre içinde iyileşmiş. Makul ölçüde içki tüketiyormuş. Frengi vakası bildirmedi. 


Cinsel gelişimi, on üç yaşındayken yatılı okuldaki bir hademe tarafından karşılıklı mastürbasyona sevk edilmesiyle anormal bir seyir izlemeye başlamış. Hastamız cinsel faaliyetin bu türünü yakın zamana kadar sürdürmüş, normal cinsel ilişkiyi ise seyrek olarak, hatta evliliğinde de yalnızca kısa süreyle ve nadiren icra etmiş. Gençken de bir ara kızlarla düşüp kalkmış, ama her zaman yalnızca yoksul köylü kızları ya da fahişelerle. Bir gönül ilişkisi hiçbir zaman olmamış. 
Evlenmeyi aklından pek geçirmemiş. Sonuçta akrabalarının zorlamasıyla evlenmiş. 


Hastamız eşcinsel ilişkilerinde hep saldırgan taraf olmuş. 
Kurbanları hep hizmetliler arasından çıkmış. Seçtiği partnerlerin hep hazırlıksız yakalanmalarından ve de itaatkâr kimseler olmalarından yararlanmış. 


Son kurbanlarından biri başarısız bir şantaj girişiminin ardından şikâyetçi olmuş. Hastamız yargılanıp mahküm edilmiş, fakat sonradan akli dengesinin tespiti için kliniğimize getirilmiştir. 
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Muayene edilen bu şahsın fiziki yapısının bulguları tamamen normaldi. İnce ve uzun boylu, esnek bir yapıdaydı, herhangi kadınsı hatlara sahip değildi. Kendisine bu davada en çok neyin acı verdiği sorulduğunda, buna şu yanıtı vermiştir: Suçundan ötürü halk nezdindeki yüz karası ve mahkümiyeti. 


Sosyal davranışında şunları görüyoruz: 


Kurban olarak seçtiği hizmetlilere karşı asla bir sevgili gibi davranmamıştır. Onlardan daha çok cinsel teslimiyet beklemiş, normalde de katı itaat beklediği gibi. Mahkeme dosyasına bakılırsa, hizmetli ve çalışanlarına karşı gayet despotça davranmış ve hiç tereddüt etmeden onları cezalandırma, kafasına göre onları hürriyetlerinden yoksun kılma, derhal işlerine son verme ve onlara dava açma gibi yollara başvurmuş. 


Buna göre hayatta bıraktığı izlenim hem hizmetlilerine hem de karısına karşı bir despot gibi davrandığı şeklindeydi. Bu, eşcinsel saldırılarında izlediği despot çizgiyle aynıydı. 


Ne var ki, hastamızın yaşam standardındaki bu birlik bütünlük, mesleğine dair sorular ya da hayatındaki kadınlarla aşk ilişkileri mercek altına alındığında esaslı biçimde sarsılmaktadır. Dolayısıyla, muayene edilen bu kişinin genel anlamda bir başarısızlığından söz edilebilir. Asla kendisiyle aynı seviyedeki kişilerle değil de yalnızca hizmetlilerle eşcinsel ilişkiye girdiğini dikkate aldığımız zaman, despot karakteri dolayısıyla muhataplarının mutlak teslimiyetini arzuladığına dair görüşümüz de güç kazanır, zira karşı cinsiyete yaklaşır- ken dahi itaatkâr ve fahişelerden başka kızları düşünmediğini saptarız. Durduğumuz bu noktadan, kadının onun içinde yabancılık, erişilemezlik, yanına yaklaşılamazlık duygusu uyandırdığını ve ancak, tartışmasız üstünlüğünün ayrıcalığıyla cesaretlendiği zaman kadına yaklaşabildiğini anlarız. 
Karısına karşı aldığı yenilgi ve daha sonraları iki kez belso-Şukluğu geçirmesi onu, yapısı gereği içgüdüsel olarak son on 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yılda heteroseksüel girişimleri bütünüyle bırakıp kendisini tamamen, egemenlik duygusunun güvende olduğunu düşündüğü eşcinsel ilişkilere bırakmaya zorlamış olmalı. 


Hükümlünün kökleşmiş cinsel yakışıksızlığıyla ilgili açıklama girişimimiz bu noktada gerek tanıkların gerekse hastanın kendisinin defalarca vurguladığı bir gerçek tarafından, yani onun dayanıklı bir adam olmadığı -aşk hayatı hariç- ve zoru gördüğünde de hemen su koyuverdiği gerçeği tarafından çok tuhaf bir biçimde doğrulanmış oluyor. Genel olarak anlamdan ve planlamadan yoksun olan tarımsal teşebbüsleri basit başlangıçlardan öteye asla geçememiş. Gerçekten de hastanın hayatında, başladığı girişimleri çok geçmeden yarıda bırakma konusunda olağanüstü bir eğilim sergilemesi bakımından istikrarlı bir davranışa rastlarız. Örneğin liseyi, mezuniyet sınavına girmeden terk ediyor, bir yıl hizmet ettikten sonra askeriyeden ayrılıyor, evliliğini bitiriyor ve tarımsal girişimlerini ikide bir yarıda bırakıyor. Eşcinsel aşk ilişkileri de devamlılıktan yoksun olduğu gibi sapık bir Don Juan görüntüsü sunuyor. 


Yukarıdaki tasvirde, yalnızca itirazla karşılaşma ve yenilgiye uğrama olasılıklarının bulunmadığı yerde kızgın enerji ve -gördüğümüz üzere- despotik güç geliştiren dönek, kolayca cesareti kırılan, zoru görünce geri adım atan bir insanın karakter görüntüsünü göz önünde bulundurduğumuz- da, bu görüntünün doğruca, geçmişinden ve içindeki cinsel acizlikten doğmuş olup hizmetli kişilere yönelen eşcinselli- 
&iyle bütünlendiğini görürüz. Aşk hayatında da kadın için çaba harcamaktan hemen vazgeçerek norm dışına itiliyor, hatta tepeden baktığı kadın hizmetçileri ve fahişeleri uğursuzdurlar diye terk ediyor ve nafile yere aşağılamaya çalışmış olduğu karısından ayrılıyor. Gözüne aşılamaz görünen zorluk algıları onu bu kolay cinsel hedeflerden bile ikide bir uzaklaştırıp; aynı zamanda hem cinsel dürtüsü hem de tahakküm düşkünlüğü için tatmin ve sarsılmaz derecede de kabul görmeyi umduğu erkek hizmetliler üzerinde ucuz cinsel zaferlerin kucağına itiyor. 


Fakat eşcinsel faaliyeti yüzünden duyduğu rahatsızlığın ebediyen önünü kesmek ve eşcinsel faaliyetini güvenceye almak için, kendi içinde ve ona karşı toplumun vicdanı uyandığı zaman bu eşcinsel faaliyet için kendisi ve başkaları karşısında sorumluluğu yokmuş gibi görünmek için, sapkınlığını değişmezlik ve esrarengiz bir yazgı hâlesiyle donatıyor ve cinsel dürtülerini en belirgin karakter özellikleriyle düğümleyip zehirliyor: Tahakkümü ve korkaklığıyla. Çocukluğundan ileri gelen bir değersizlik duygusu yüzünden erkek saldırganlığı çizgisinden sapıyor. Duyduğu kadın korkusunu, tahakküm hırsı içinde bir isyana dönüştürüyor. Ve böylece, hayatta muzaffer görünmek için despot ve eşcinsel oluyor. 


Varlığına bütün eşcinsellerin ruhsal yaşamında rastlanabilen bu ruhsal gelişim, eleştirel düşünüş ile mülahazanın evresinde olup bitmez, dürtüsel arzulama sahasında olup biter. Kontrol edilemediği için zorunlu bir karaktere dönüşür ve sapkın kişi tarafından bir daha da mantıklı itirazlarla ne düzeltilebilir ne de durdurulabilir. Daha çok bir eşcinsel perspektif gelişir ve argümantasyon da daha çok eşcinsel yöne müsait bir biçimde gerçekleşir, çünkü sapkınlık arzu edilen bir sonuç ve normal aşk yaşamının “zorlukları” ve zararları karşısında bir güvence/teminat olarak sunar kendisini. Buna bir de nevrozlu hastanın -sapkın kişi diğer özellikleri bakımından da böyledir (nevrotiktir) - bu tür zor psikolojik mülahazaları neredeyse hiçbir zaman kendi başına başaramamasını eklemelidir. Daha çok doğuştan sapkın eğilimlerle bu eğilimlerin değiştirilemez olduğu şeklindeki yaygın ve sıklıkla da bilimsel bir kılıfa sokulmuş hurafe, bu kişilerin yardımına koşar. Sapkın bir kişinin normal hisseden bir insana dönüştürülmesi ancak uzun süreli bir psikoterapi 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ile mümkün olabilir, zira söz konusu kişi sağalmasına yarayacak araçlara bu sayede kavuşabilir, yoksa dönüştürülmesi başka hiçbir biçimde mümkün değildir. 


Muayene ettiğimiz bu kişinin, ergenlik çağından beri bariz olarak gelişmiş olan bir eşcinsellikten rahatsız olduğu sonucuna varıyoruz. Onun bu eşcinselliği, “dünyanın akışı içerisinde” kaçınılmaz olarak gelişmiş olan sapkın karakterine kök salıp orada sabit hale gelmiştir. Eşcinsel çizgisi de tüm varlığı gibi, zorluklar karşısında duyduğu korkunun ve kendisine kul köle olmuş etkinlik alanındaki despotik tahakküm hırsının bariz özelliklerini taşımaktadır. Tıpkı bir hezeyan gibi bu çizginin de düzeltilmesi olanaksızdır, çünkü hastamız iyileşmesini sağlayacak ruhsal araçlardan yoksundur. Doktor açısından bu eşcinsellik çizgisi sorumluluğu lağveden obsesif/takıntılı bir nevrozdur. 


Beşinci Vaka” 


Bu vaka, son derece dindar küçük burjuva bir çevreden gelen otuz yaşındaki bir kızla ilgilidir. 


Evlilik meselesine uzak olduğu gözden kaçmıyor. Bu uzaklık bizleri bir şekilde hastanın yaşam tarzına götürecektir. 


Çok sayıda kardeşi var. Bunların arasında kendisinden biraz büyük bir ablası var ki, albenisi ve zekâsıyla diğer herkesi gölgede bırakıyor. 


Tedavinin hemen başında açık edilen bu hatıra ile tespit, muhtemelen evliliğe uzak duruşunun temelinde yatan bir değersizlik duygusunun önemli bir nedenini açığa vuruyor. 
İsteyeni çok olduğu halde evlilikten kaçınıyor, çünkü başka bir kız karşısında (aslen ablası idi bu), alışageldiği üzere hiçe sayılmaktan korkuyor. Bu değersizlik duygusunun gün- 


2 Uluslararası Bireysel-Ruhbilim Derneğinde yapılmış bir konuşmadan, Viyana 1926. 
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den güne güçlenmesinin ardında, belki iki yıl boyunca ailenin en küçüğü olduğu için doğal olarak üzerine çok düşülmüş, fakat daha sonra üzerine düşülen çocuk olmaktan çıkmış olmasının yattığını rahatlıkla varsayabiliriz. Bu yıkım pek çok çocuğun ruhunda az çok derin yaralar açar. Sayısız çocuğun değersizlik duygusu bu yeni nahoş durum karşısında, üstelik kişiliklerinin doğduğu yerde, besbeter bilenerek yaşam stillerini şiddetli biçimde yararlı tarafa, ama elbette çoğunlukla yararsız tarafa, diyeceğim, zor yetiştirilebilirliğin veya nevrozun üzerine iter. İşin doğasıyla açıklanabilecek bu dönüş kendisini ilk doğanlarda çok net olarak dışa vurur. Hastamız kardeşlerine kıyasla mutlu çocuk olmaya daha yakındı, o yüzden onların aşırı ağırlığı altında daha da çok ezilmiştir. 


Kendisinde daha erken yaşlarda, hayatının sorularından kaçma eğilimi baş göstermiş. Çekingenliği, içine kapanıklığı, kendini soyutlama eğilimi, aslen saygı duymuş olduğu başkalarını gözünden düşürmesi ondaki değersizlik duygusunu açığa çıkarıyor. Yenilgi korkusuyla hiçbir şeyi başaramadığı için yetersiz ve beceriksiz damgasını yemiş. Güvenebileceği kız arkadaşları yoktu, toplum içine girmekten de olabildigince kaçıyordu. Henüz ergenliğe girmeden önce de ahlaki ve dini takıntılar yaşıyordu. Kendisini sürekli günaha girmek ve hata yapmakla suçluyor, yeminlerle ve yasaklarla cezasını çekmeye ve bunları telafi etmeye çalışıyordu. Bu yeminleri etmemesi halinde çevresinden birileri cehenneme gidebilir korkusu yaşıyordu. 


Bireysel-ruhbilim yönteminin de salık verdiği üzere bu takıntılı düşünce ve eylemlerin içini boşalttığımızda geriye sadece biçimden ibaret bir hareket kalır; bariz olarak aşağıdan yukarıya uzanan, genel yarardan yoksun, insanın diger insanlarla arasındaki durumda en ufak bir değişikliğe yol açmayan bir hareket. Hastamız, tercihen en az dirençle karşılaşacağı yolda, her türlü rekabetten bağımsız, özellikle de talihli ablasının rekabetinden bağımsız olarak, tamamen hatasız ve günahsız bir kişi olmayı kendine görev saymış, bu görevin de başarıyla üstesinden gelmiş gibidir, elbette öncelikle gelecek için: Başkalarından farklı olarak kendi arınışı üzerinde çalışan daha hakkaniyetli kişi duygusuyla en küçük, çoğunlukla da en gülünç kusurların peşine düşerek. Burada üstlendiği yüce duruşun ne olduğunu bilmeyen hastamız yine de o duruşu benimsiyor. Şimdi artık ablasından üstün olduğunu düşünmüyor, fakat değersizlik duygusunu dengeleme yolunda ilerliyor. Ablasından aşağı konum- da olması onun için dayanılmaz bir durum. O yüzden, kendisini bu durumdan yukarıya çekecek; değersizlik duygusuna geçici bir teselli vazifesi görecek, ama geleceği için de zaferi garanti edecek bir çaba geliştirmiştir. Bu geçici teselli için her bedeli ödüyor. Üstelik, yararlı işler yapmaktan daha kolay muaf tutulmasını ya da en azından işin ağırlığını hafifletici şartlar talep etmesini sağlayacak bir hastalık meşruiyetini kendi gözünde, fakat yavaş yavaş da diğerlerinin gözünde elde ettiği sürece bu bedelleri seve seve ödüyor. Gelgelelim ne kadar yas tutsa, yakınsa, acı çekse az, çünkü ne kadar çok acı çekerse, azizelik isteği de o kadar öne çıkıyor. 


Takıntılı düşüncelerinin ikinci kısmı ise, âdeta doğrularcasına, yukarı yönde aynı biçimsel. özelliği sergiliyor: Birisinin cehenneme gidip gitmeyeceği tamamen onun elindedir?!, Ağzından çıkacak küçük bir yeminle, o kişiyi cehenneme gitmekten kurtarıyordu. Bireysel-ruhbilimin ileri sürdüğü tanrı-gibiliği bu vakada somut olarak görmek mümkün. 
Mutlak gücünden yararlanmayı ihmal ettiği zaman kapıldığı tedirginlik ile korku da şimdi netleşmiş durumda. Bunlar da tıpkı gücünü koruyabilmek ve kendisini değersizlik duygusundan arındıracak yaşam stilini ayakta tutabilmek için ye- 


” Üçüncü Vaka ile kıyaslayınız. 
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min etme takıntısı gibi birer araçtır. Yararlı çözümler için pek korkak olan bu kızın yaratıcı gücü yalnızca, yaşam boyu süren bir aldanıştan farksız olan bu kurgusal aranjmana kadar yetebiliyor. 


Hastamız yirmi dört yaşındayken bir darbe daha yer. Kendisi gibi yüreksiz bir delikanlı ona talip olur. Fakat kız kardeşinin ilk müdahalesi üzerine, kızla aralarında doğru dürüst bir yakınlaşma başlamadan talip olmaktan vazgeçmiştir. 


Böylece kızın hanesine, yaşamının ana çizgisi üzerinde bir yenilgi daha yazılmıştı, oysa bu aşamada ablası karşısında belki de bir denklik duygusuna kavuşabilecekti. Cesareti daha da kırılmıştı. Benzer vakalarda, kişinin bundan sonra yaşamının büyük sorusundan, yani aşk sorusundan biraz daha uzaklaşacağını “kehanet gözlüğünden bakarak” önceden söyleyebiliriz. Gerçekten de hastamız bizde tedaviye başladığında erkeklere karşı bütün ilgisini kaybetmiş durumdaydı. 


Fakat yukarıda sözü edilen delikanlıyla yakınlaşması dahi onun zayıf temelini açığa vurabilirdi. Çocuğu şapşal diye nitelemişti. Zaten böylesi yılgın insanların trajik kaderidir, çok kolay kendileri gibi yılgın partnerlere rastlamaları ve dolayısıyla da yaşadıkları sıkıntıları çoğaltmaları, değil mi ki, yılgınlığın evreninde sıkıntılar da artar. Bu gibi ilişkilerin ne kadar kırılgan olabildiğini önümüzdeki olay çok çarpıcı biçimde gösteriyor. 


Bu noktada sayın eleştirmenlerimiz yine soracaktır: Peki ama “erkeklik protestosu” nerede kaldı? Nerede o kadınlığın değersizlik duygusu? Hâlâ, sırf bireysel-ruhbilimin işini çabucak bitirmek için, bu erkeklik protestosu meselesi üzerinden görüşlerimizin özünü sorgulayan bazı yazarlar var. Oysa şunu anlamazlar: Bu protesto yalnızca, şeklen üstünlük sağlama çabasının önemli ölçüde somutlaştırılışını temsil eder, örneğin bir oğlanın bu çabayı faytonculuk, kondüktörlük veya generallik mesleği seçiminde gerçekleştirmeye çalışmasından çok da farklı değil. Şimdi, bu bağıntıların anlaşılması çok kolay olmayabilir. Belki daha basit bir soruyla konuyu biraz daha aydınlatabiliriz: Bu kız neden dişilik normunun dışında gelişmiştir? Çünkü ablası kadar güzel değildi. 
Buradan onun, bir kızın üzerine düşen rolü oynayabilmesi için güzel olması gerektiğini düşündüğünü çıkarabiliriz. Kadının güzelliğine aşırı değer verilmesi -ki tamamen erkekçe bir numaradır bu ve kadının erkeğin yargısına, bu yargıdan zarar görecek şekilde ve de kalıcı olarak bağlı hale gelmesine yol açar- çok genel bir saçmalıktır, hem erkeği hem de kadını esir alır ve kadının yaşama olanaklarını inanılmaz derecede kısıtlar. Özellikle cesareti kırılmış kadınlarda, ki bütün nevrozlu kadınlar öyledir, derine kök salmış bu görüşe her zaman rastlanacaktır. Bizim kültürümüzde erkeğin imtiyazı, doğal seleksiyonun önemli bir prensibini, yani gelecek nesillerin sağlığının teminatı olan güzelliği erkek lehine bir güç faktörü biçiminde yanlış bir şeye dönüştürüyor. Aynı bağlılığa kapılmış olan hastamız otomatik olarak kadınlık rolünden kaçınmak, çabasının somutlaştırılmasını o rolde değil de sanki bir şeyler yapıyormuş gibi yaptığı kurgusal bir güç pozisyonunda aramak baskısıyla, ya da erkek partneri bir şapşalmış, yani belki hiç de erkek değilmişçesine bu oyunu şartlı olarak sürdürmek baskısıyla karşı karşıya kalmış. Elbette gençliğinde de erkek olmak acaba ne kadar daha iyi olurdu gibisinden sıkça düşünmüyor değildi. 


Yani, kadınsal değersizlik duygusu bulunduğuna hiç kuşku yok. Peki ama erkeklik protestosu nerede kaldı? Ama onun bütün nevrotik yaşam stili kadınlık rolüne karşı bir isyan, erkekçe güç için bir çaba -yaşamını annesinin değil de babasının konumu yönünde geliştirme çabası- değil mi zaten? Fakat görünüşe bakılırsa daha açık kanıtlara gerek var. 
İşte o kanıtlar: Bir gün, yanlış anlamaya mahal bırakmayacak netlikte aktif homoerotik eğilimler keşfeder içinde. 
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Psikoanalitik basın, aşkı ya da erotizmi unuttuk diye sürekli serzenişte bulunuyor. Biz bütün ruhsal fenomenlere bu noktadan bakmaya antrenmanlı değiliz, zaten öyle bir yükümlülüğümüz de yok. Bizim daha önemli işlerimiz vardı. Biz bir insanın erotizminin hem çocukluğunda hem de sonrasında daima, bu bireyin yaşam stiline belli bir durum çerçevesinde ait olan bir biçime büründüğünü göstermekle yükümlüydük. Öyle ki, normal aşk yolunda aldığı bir yenilginin ardından bu kızın nasıl olup da, pek tabii var olan erotizmini, erkekliği protestosuna ve de erkeği saf dışı bırakarak normdan sapışına uygun olarak savuşturması gerektiğini kolayca tahmin edebilirdik. “Bozguna uğramış da, kovalıyorum sanıyor” 


Hastamızın kalabalık sayıdaki doktorları arasından seksüel psikolojinin yanlış doktrinlerine kapılmış olan biri, onu seksüel yakınlaşma yoluyla iyileştirebileceğini sanıyordu. 
Sonuç, haftalarca süren ve ancak yavaş yavaş azalıp kaybolan bir zihin bulanıklığı idi. Belki de yalnızca kız yanılıyordu. Şayet incelememiz hastanın aşk ilişkilerine elverişsiz olduğunu yeterince aydınlatmamış ve şayet böyle bir insanın hayata uyanabilmesi için ilkin değersizlik duygusunun yatıştırılması gerektiği konusunda şüphe olsaydı, bu bile söz konusu “aktarım”ı bütün araçlarla engellemeye dair yeterli bir işaret olurdu. Sanki kadının bütün görevi erkeği büyülemekte yatıyormuş da, hastamız bu “saygın” performansa cesaret edememiş gibi, erkeklerle kadınlara dair pek yaygın olan böylesi bir yanılgının kurbanı olduğu için hastamız, kendisini erotizm yönüne doğru zorlayacak her teşebbüs yalnızca paniğe yol açacaktı. Çok sayıda psikoz ile bir kısım nevroz, nöroloğun prensipte kavrayamadığı bu panik havasından kaynaklanmaktadır. Böylesi bir çaresizlik içerisinde bütün gerçek değerler son derece hafife alınır. 


Tekrar bu kızın takıntılı düşüncelerinin içeriğine gelirsek diyebiliriz ki, dini formların kabaca kötüye kullanılmasını 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teşkil ediyor ve büyük bir isabetle de güç çabasını, yani formal dengeleyici hareketi somut olarak dile getiriyorlar. Çünkü bu içerikler, ancak bir tanrıdan beklenebilecek şiddette bir gücü gerektiriyorlar. Artık bir kimsenin cehenneme mi gideceği yoksa kurtuluşa mı ereceği, onun elindedir. Böylece insanların kaderine o karar vermektedir. İçini sıkan bir başka takıntı da, özellikle yemek sırasında kelimelerle ya da bakışlarla bir insanı zehirleyebilmesiydi. Ne ki, insan ruhu bu düşüncenin çılgınlığına alabildiğine açık gibidir. Çünkü kem gözlü insanlarda olduğu zannedilen gücün ya da vaktiyle cadılara yakıştırılmış gücün bu kızdaki sözde güçten aşağı kalır yanı yoktur. Görünüşe bakılırsa, bu batıl inanışın bakiyelerinden biri müneccimlik ve medyumluk hurafelerinde de yaşamaya devam etmiştir. Yakından bakıldığında, bütün bu zırvalığın kökünün, günümüzde bile pek yaygın olan şu batl inanışta yattığı görülebilir: Güya başka insanların asla ve asla sahip olamayacağı, doğuştan gelen yetenekler varmış. 


Pek çok nörolog ve psikolog bu noktada, hastalara da tuhaf ve inanılmaz gelen bir itirazda bulunur: Madem böyle semptomlarda böyle bir güce ulaşıyor, o zaman neden hasta bundan bu kadar etkilenip acı çekiyor? Diyelim ki, tıpkı başkalarını zehirleyerek öldürenlerde gördüğümüz üzere hastamız, gerçek gücünde herhangi bir artış olmadığı halde, güçlü olduğu duygusunun tadını çıkarıyor. O zaman, belki bir melankoli veya şizofreni vakasıyla karşı karşıya olurduk. Yani hasta birlik beraberlik duygusunun bağlarını o kadar koparmış olurdu ki, hepimizi bağlayan akıl ve mantık da elinden giderdi. Oysa takıntılı nevrozda durum böyle değildir, hasta kendi düşüncelerine ahmaklık diye bakar. Lakin, yanı başındaki insanın konumu ve amacı karşısında ne kadar ahmakça görünürlerse görünsünler, hastanın halletmekten korktuğu işlerden sıyrılması için tümüyle işe yarar araçlardır. Ayrıca, yaşamın faydasız tarafında yer alıyor olmasına da bütünüyle haklı gözlerle bakar. Eğer üstüne bir de nevrotik davranışlarına sevinecek olsa, gözündeki bu haklılık kaybolur giderdi. 
Dolayısıyla da acı çekiyor. 


Pek büyük acılar çekmeyi gerektiren bir başka zorunluluk da, hastanın ıstırabıyla yalnızca havayı değil, girip çıktığı çevreyi de sarsarak teslim almasından kaynaklanıyor. Eğlenceli biri olsaydı, bunu yapabilir miydi? 


Hastanın bu takıntılardan dolayı acı çekmesinin üçüncü nedeni onun sihirli gücüyle, ululuğuyla ve kutsallığıyla derinden bağlantılıdır. Acı çektikçe gücünün farkına varır. 
Hatta acı çekmeye doyamaz, çünkü çektiği acı bütün o takıntı sistemi içinde gerçekliğe entegre olmaya çalışan, gerçeklik değeri taşıyan tek parçadır/şeydir. Çektiği acılara bakarak büyüklüğünden emin olmaktadır. Yalnız, tıpkı şu ana kadar takıntılı nevroza sahip olanların da yaptığı gibi, gözlerini acının üzerinden çekmesine çekmez ama, gücü de kendisini ona belli etmez. Ona hayali güç artışına dikkat etmesini öğretmeliyiz. Çünkü yararlı işler/ödevler karşısında bir yüreksizliğe sahip olarak, bu hayali güç artışı yüzünden alttan alta nevrozun önünü hazırlamıştır. 


Nevrotik teferans sisteminin diğer insanlarla ilgili bir referans sistemiyle değiştirilmesi-bireysel ruhbilimin ödevi de işte budur- hastanın cesaretlendirilmesiyle eş anlamlıdır. 
Böylelikle, bu vakada da kızın sosyal, mesleki ve aşk yeteneğini yeniden tesis etmeyi başardık. Boşa harcanan zaman da herhalde teessüf konusu olarak kalacaktır. Fakat bilim alanımızın bugün vardığı seviye sayesinde hastanın nevrozu kendisini yaşamı daha iyi görebileceği ve toplumsal yarara katılma zorunluluğunu daha iyi algılayabileceği bir noktaya taşıdı. Bireysel-ruhbilim cehenneminden geçmiş olan bu hasta için Kitabı Mukaddes'in şu sözü pek geçerlidir: “Tanrı katında tövbekâr bir günahkâr için, doksan dokuz adil kişi için duyulan sevinçten daha büyük sevinç duyulur” 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Altıncı Vaka 


Elli üç yaşındaki bir adamda agorafobi vakasıyla karşılaştım. Başkalarıyla birlikteyken nefes almakta zorlandığını söylüyordu. Kız kardeşinin yanında yaşıyordu, karakteri kendisininkine çok benzeyen bir oğlu vardı. Bu adamın kendisine duyduğu aşırı yoğun ilginin nedeni ne olabilir diye araştırdığımda, on yaşındayken anne babasını kaybettiğini öğrendim. Aile evinde kendisinden başka iki büyük çocuk daha kalmıştı. Geçirdiği ilk atak, ağabeylerinin birbirleriyle kavga etmesiyle olmuştu. Bu da, zor bir durum karşısında yıkılma eğilimi sergilediğini gösteriyor. Adam sekiz kardeşin en küçüğüydü ve dedesinin yanında büyümüştü. Yaşlılar her zaman hoşgörülü koruyuculardır. Babası ile annesinin mutlu bir evliliği vardı; babası baskın, annesi ise daha çok soğukkanlıydı, böylece çocuk da babasına düşkündü. 


Çocuğun ilk arkadaşı daima, varsa annesidir, öyle ki çocuk daha çok babasına meylediyorsa, annesinin ona yeterince ilgi göstermediğini varsayarız. Belki sevgisizdir annesi, başka bir yerde çalışıyordur ya da evin daha küçük çocuğuna daha çok sevgi gösteriyordur. Bu gibi durumlarda çocuk mümkünse babasına yönelir. Önümüzdeki bu vakada ise annesinin direnci çok belirgin olarak vurgulanmıştı. 


İnsanlar en eski durumlarını genellikle tam olarak hatırlayamaz. Fakat tecrübelerimiz sayesinde, nispeten az sayıdaki imalardan yola çıkarak vaktiyle içinde bulundukları şartları yeniden canlandırabiliyoruz. Hastamız çocukluğunun erken evresine ilişkin olarak yalnızca, başından geçip de hafızasına kazınmış olan üç olayı hatırlayabildiğini belirtti. Bunlardan ilki üç yaşındayken, erkek kardeşi öldüğü zaman meydana gelmişti. Kardeşinin toprağa verildiği gün dedesinin yanındaymış. Annesi üzgün ve ağlamaklı bir halde mezarlıktan döndüğünde, dedesi annesini öpüp ona sevgi ve teselli dolu sözler söylediği sırada annesi biraz gülümsemiş. Bunu gören çocuk donup kalmış ve çocuğunu torağa verdiği günkü bu tebessümü yüzünden annesine uzun yıllar kin ve garez beslemiş. Unutmadığı ikinci anısı, dayısının dostane bir serzenişiydi: “Neden annene karşı hep böyle kabasın?” Yaşamının aynı döneminden üçüncü bir anısı ise, babasıyla annesi arasında geçen bir kavgayla ilgili, Bu kavgadan sonra babasına “Çok cesur davrandın baba, tıpkı bir asker gibi!” demiş. Babasına çok düşkünmüş, babası da onu bir hanım evladı gibi şımartmış. Annesinin karakterinin daha sağlam olduğunu bildiği halde babasına hep daha fazla hayranlık duymuş. 


Üç ya da dört yaşından kalma bu anıların hepsinde anneye karşı savaşkan bir tavır dikkat çekiyor. Birinci ve üçüncü anılarına, annesini eleştirmek ve babasına duyduğu düşkünlüğü haklı çıkarmak şeklindeki amacının çok net olarak hâkim olduğu görülüyor. Annesine yüz çevirmesindeki mantığı kavramak kolay: Annesi onu o kadar şımartmış ki, kendisinden daha küçük bir kardeşinin ortaya çıkmasını kabullenememiştir -bu, onun çocukluğuna dair hatırladığı ilk anısında pek masumane bir biçimde yer alan aynı küçük kardeştir. 


Hastamız yirmi dört yaşında evlenmiş. Karısının beklentileri yüzünden bu evlilik onu hayal kırıklığına uğratmıştı. 
Şımartılmış iki çocuk arasındaki evlilik her zaman mutsuz geçer, çünkü her ikisi de beklenti içindedir ve hiçbiri vermeye yanaşmaz. Hastamız çeşitli tecrübelerden geçmiş ve şansını çeşitli işlerle denemişse de, boşuna. Karısı sempatik degilmiş ve “yoksul bir adamın karısı olmaktansa, zengin bir adamın kız arkadaşı olmayı yeğlerim” diye sızlanıp duruyormuş. Sonunda boşanmışlar. Adam gerçekte yoksul değilmiş, fakat karısına karşı pek cimriymiş, karısı da sırf intikam olsun diye adamdan boşanmış. 


Boşandıktan sonra kadın düşmanı kesilmiş ve eşcinsel eğilimler geliştirmişti. Erkeklerle gerçek bir ilişkisi yoktu gerçi, fakat içinde erkeklere sarılma özlemi duyuyordu. Bu 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eşcinsel yönelim, normal olarak, bir tür korkaklıktır. Kadınlardan iki kez -bir kez annesinden, sonra da karısından- darbe yemiş ve hayal kırıklığına uğramıştı; şimdiyse, kadınların yolundan çekilmek ve bir daha aşağılanmamak için cinselliğini erkeklerde bulmaya çalışıyordu. İnsan kendi içinde böylesi bir eğilimi güçlendirmek için geçmişi çok rahat değiştirebilir. Bunun için, hatıraların arasından yalnızca belli ve genel yaşantıları arayıp bulmak ve onları doğuştan eşcinsel eğilimlerin kanıtı olarak ileri sürmek üzere önemlerini abartmak yeterlidir. Hastamız bu şekilde, vaktiyle erkek öğretmenine âşık olduğunu ve bir gençlik arkadaşı tarafından ayartılarak karşılıklı mastürbasyona sevk edildiğini hatırlamaktaydı. 


Bu adamın davranışındaki belirleyici faktör, hiçbir şey karşılığında her şeyi istemiş olan şımartılmış bir çocuk olmuş olmasıdır. Agorafobisi bir yandan kadınlarla karşılaşma korkusundan kaynaklanırken, diğer yandan da erotik eğilim durumu söz konusu olduğu için, erkeklerle karşılaşma tehlikesinden kaynaklanmaktaydı. “Evden ayrılmalı mıyım, ayrılmamalı mıyım” sorusu yüzünden yaşadığı bu duygusal gerginlik nedeniyle mide ve solunum şikâyetleri baş göstermiş. 
Pek çok nevrozlu insan gerginlik durumunda hava yutmaya başlar ki bu da solunumu zorlamasının yanı sıra şişkinliğe, mide rahatsızlığına ve kalp çarpıntısına neden olur. 


Hastaya gerçek durumunu açıkladığımda, bana şu alışılmış soruyu yöneltti: “Hava yutmamak için ne yapmalıyım?” 
Bu soruya çoğu zaman şu yanıtı veriyorum: “Size ata nasıl bineceğinizi söyleyemem ama nasıl binmeyeceğinizi söyleyebilirim” Ya da genelde şunu öğütlüyorum: “Evden ayrılmak isteyip de kararsızlık yaşıyor ve kendinizle çatışıyorsanız, hemen biraz hava yutun” Bu adam uykusunda bile, daha başka pek çok hasta gibi, hava yutuyordu, fakat benim tembihlemem üzerine kendisini kontrol altına almaya başlamış, 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bu alışkanlığını bırakmıştı. Uykuda hava yutmak, uyanınca kusmak... Ertesi gün kaçınılmaz olarak yaşayacakları zor bir durum yüzünden içleri daralıp mide ve anksiyete rahatsızlığı geçiren hastaların başına bu gelir. 


Hastamız, şımartılmış bir çocuk olarak hep vermeden alabilmeyi ummuş olduğunu anlar anlamaz iyileşmeye başlamıştı. Daha kolay bir şeyler bulma arayışı içinde önce normal cinsel yaşamını engellediğini, sonrasında yine tehlike arz etmeyen hayali bir eşcinsellik edindiğini anlamıştı. Bütün bu süreç esasen sakinleşmek amacıyla iyi hazırlanmış bir yoldu sadece. Şimdi geriye son bir engel olarak, sokaktaki insanlar gibi kendisini umursamayan yabancılar arasına çıkma korkusunu yenmek kalmıştı. Bu korkunun nedeni; kişinin ilginin odağında bulunmadığı tüm durumları saf dışı bırakmakta yatan daha derin bir agorafobidir. 


Yedinci Vaka 


Çocukluğunun erken dönemine ait anıları bize kişinin cinsel tavrının hangi yollardan oluştuğuna dair çoğu zaman aydınlatıcı bilgiler sunar. Hayat karşısında beklentilerle dolu güçlü bir tavır sergileyen on dört yaşındaki bir oğlan yüzmeyi öğrenmekte çok zorlanıyordu, zaten genel olarak da herhangi bir şeyi öğrenmeye istekli değildi, özellikle matematiği”. Bu tip çocukların çoğu zaman en fazla zorlandığı şey matematiktir, başlı başına bir angajman yeteneği gerektirdiği için olsa gerek. En iyi arkadaşı olan annesine, yüzme havuzunda ya da başka bir yerde bir müddet erkeklerin kaslarına bakınca cinsel uyarılma hissettiğini itiraf etmiş. 


Hatırlayabildiği en eski anısı, annesiyle çıktığı bir gezintide insanların onun kıvırcık sarı saçlarına bakıp bakıp “ne kadar güzel bir kız” demeleriydi. 


2 Üçüncü Vaka ile kıyaslayınız. 


73 
EŞCİNSELLİK SORUNU 


Kız olmayı ister miydin diye sorulduğunda, bunu kesin bir dille reddetmişti. Bilincinde, kadın olmaktansa erkek olmayı yeğliyordu, fakat gerçekte her şeyi kolayca elde etmek istiyor, bu yüzden de erkeklik rolü için gerekli hazırlıklardan içgüdüsel olarak kaçınıyordu. Amacı, sanki kendisi bir kızmış gibi talep görmek ve dikkatleri üzerine çekmekti. Hani imkânsız da değildi bu, çünkü güzel bir görünüşü vardı. Buna karşılık, diğer yollardan başarılı olması zor ve şüpheli görünüyordu. Bu yüzden de çareyi tembellikte ve beceriksizlikte bulmuştu. Böyle bir yaşam tarzı hastada zaman zaman güç ve hâkimiyet duygusu uyandırır -bunu asla gözden kaçırmamalıyız. 
Bu tarz, kontrol edilemeyen her duruma karşı şiddetli bir antipati duygusuyla bağlantılıdır, o yüzden de çocuğun fırtınalardan aşırı derecede korktuğunu öğrenmek bizi hiç şaşırtmamıştır. Değil mi ki, fırtına dediğimiz şey, ne tertip edilebilen ne de denetlenebilen şeylerin en büyük örneğidir. 


Ailenin ikinci ve en küçük çocuğu olmasının kibirli hırsıyla birlikte, aldığı apaçık yenilgiler yüzünden de, bu çocuğun erkekliğine uygun bir biçimde başarılı olabileceğini gözü yememiştir artık. Eşcinsel bir amaç belirleme çabası da işte bu yüzdendir: Sevilmek ve tapınılmak suretiyle pasif bir egemenlik kurabilmek için. 


Özet ve Sonuç Değerlendirmeleri? 


Eşcinsellik görüngülerinin (semptomlarının) izini kültürlerin başlangıçlarına kadar sürmek mümkündür. Elimiz- 


” Özetleyici Anlatımlar: Krafft-Ebing, “Psychopathia sexualis”, Stuttgart 1924; M.Hirschfeld, “Jahrb. f. sex. Zwischenstufen [Cinsel ara evreler yıllığı|”, Leipzig 1913/14; Iwan Bloch, “Beitrag zur Aetiologie der Psychopathia sex. |Psychopathia sexualis'in Etiyolojisine Katkı)” Dresden 1902; M.Hirschfeld, “Sexualpathologie (Ginsel Patoloji] ? 3 Cilt, Bonn 1917-20; S.Freud, “Drei Abhandl. zur Sexualtheorie u. verwandte Schriften [Cinsel Teoriye Dair Üç Makale ve Benzer Yazılar)”, Fischer Yayınları Cilt 6044; Arthur Kronfeld, “Über Gleichgeschlechtlichkeit (Eşcinselliğe Dair|”, Stuttgart 1922; O.Schwarz, “Psychogenese und Psychotherapie körperlicher Symptome [Bedensel Semptomların Psikojenezi ve Psikoterapisi]’, Berlin 1925; M.Marcuse, Handwörterbuch der Sexualwissenschaft [Küçük Cinselbilim Sözlüğü), Bonn 1923. 
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de oğlancılıkla ilgili, en kadim çağlardan kalma tasvirler bulunur. Bu sapkınlık değişik toplumlarda zaman zaman kitlesel bir hâl almıştır. Doğunun bazı yöreleri ile eski Yunan’da, “Yunan Eros'u”na genel olarak sempati duyulan bir dönemde yaygın olduğu bilinir. Günümüzde ise her yerde, bütün kentlerde, kırsal kesimde, alçak ve yüksek mevkilerde, erkek olsun kadın olsun her yaştan insanlarda ve her ülkede tek tük eşcinsellere rastlanmaktadır. Hemen her zaman kitlesel bir yayılma eğilimi sergileyen eşcinsellik, dernekleri ve örgütleri üzerinden de önemli ölçüde destek görür. Tüm zamanları ve tüm ülkeleri kapsayacak derecede yaygın olması, değiştirilemez olduğu inancını pekiştirir. Pek çok araştırmacı ve destekçi, cinsellik içgüdüsünün zayıflamasına kültürün kendisinin yol açtığı görüşüne meyleder. Hayvanlar âleminde yalnızca evcilleştirilmiş canlılarda eşcinsel eylemlerin gözlemlendiği bilgisi de bu düşünceyi destekler gibidir. 
Freud normal cinselliğin bastırılması söz konusu olur olmaz -ve de diğer koşullar uygun olduğunda- gerçekleşen eşcinsellik eğilimlerinin sıklığını, cinsel dürtünün eşcinsel bileşenlerinin genel olarak doğumsal olduğunu varsayarak açıklamaya çalışır. Freud'un şu argümantasyonu geniş çevrelerce de bilinir: Cinselliğin bastırılmasına yol açan şey kültürün kendisi iken, bastırılmış cinsellikten de kültür doğmaktadır. 


Bireysel yazgılara ve çocuğun ruhsal yaşamına yaptığımız psikolojik dalışlar sırasında, pek yaygın olan homo-erotizmin ve onun her iki cinsiyetteki bölük pörçük faaliyetinin sırrı kendisini açık etmiştir. Mastürbasyon ile heteroseksüelliğin yanı sıra da sıkça eşcinsel eylem veya fanteziler ve sevip okşamalar görülür. Bir yanda ele fırsat geçmesi ve cezaevlerinde, yurtlarda, papaz okullarında, kışlalarda veya aile ocağında uygulanan sıkı gözetim, diğer yanda ise çocukların yetişkinler vs. tarafından ayartılması, deyim yerindeyse eşcinsellik zincirine neredeyse sürekli yeni halkaların eklenmesini sağlamaktadır. Fakat evli insanların ve başkaca heteroseksüellerin de bu sapkınlığa sıkça başvurduğunu görürüz. Oral seks, oğlancılık, karşılıklı mastürbasyon ve benzeri bütün olası varyantlar birlikte veya ayrı ayrı yaşanmaktadır. Tercih edilen ise, karşılıklı mastürbasyondur. Çoğu zaman teşhircilikle, sevip okşamayla ve fantezilerle sınırlı kalınır. 


Gözlemciler eşcinsellikle aynı anda sadizm, mazoşizm ve fetişizm gibi daha başka sapkınlıkların da uygulandığına ikide bir tanık olmaktadır. Nevrotik ve psikotik hallerin sıklıkla bu tabloya eşlik ettiği ya da ona dayanak oluşturduğu anlatılmıştır. Örneğin ben işin içinde nevroz ile takıntı veya kaygı nevrozlarının da bulunmadığına hiç rastlamadım’”*. Keza morfin ve kokain bağımlılığı da bu işte hiç seyrek görülmez. 


Çağımızın araştırmacıları öteden beri aşağıdaki ortak gözlemleri yapmaktadır: 


. Görünüş 

. Davranış 

. Cinsel organlarda anomaliler 

. Karşı cinsin küçümsenmesi 

. Eşcinsel rüya ve fanteziler 

. Çocukluk çağındaki erken belirtiler 
. Ailede de görülmesi 


NAUA ULUN RR 


Geçtiğimiz son on yıllara kadar eşcinselliğe ahlaksızlığın, taşkınlığın ve aşırı doymuşluğun yol açtığı varsayılırdı. Neden sonra doktorlar, eşcinsel eğilimlerine en sert şekilde direnip tedavi edilmek isteyen çok sayıda eşcinsel olduğunu anladılar. 


Yukarıdaki saptamalarla bu tecrübe, insanların bu işte doğumsal faktörlerin bulunduğuna inanmasına yol açmıştır. Geniş çevreler sağaltılmış eşcinselliğin kusursuz bir örneğine hiç rastlamadığı için bu görüş kök salmıştır. Bundan 


24 Bkz. Adler, Über den nervösen Charakter (Nevrozlu Karaktere Dair), Fischer Yayınları Cilt 6174, ayrıca s. 215 vd. 
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farklı olarak, çok sayıdaki “atlatılmış eşcinsellik” örneği ise unutulmuştu. Sonraları iyileşme vakaları görülüp de yayımlanınca yeni bir varsayımda karar kılındı. Edinilmiş eşcinselliği doğumsal eşcinsellikten ayıran ilk kişi belki de Krafft-Ebing idi. Kendisi ayrıca, erkek eşcinsellerin beyninde dişi bir kısmın olduğu fikrine de kapılmıştı. Daha sonraları Freud gibi Binet ile Schrenck-Notzing de çocuklukta yaşanmış ve fiksasyonu |takılıp kalması halinde] ileride cinsiyet dürtüsüne yön verecek olan bir cinsel travma veya cinsel yaşantı varsayımına bağlı kalmışlardı. Freud sonraki araştırmasın- da eşcinselliğin, libidonun aslen bastırılmış olup daha sonra yeniden canlandırılmış parçası/iştiraki olduğunu ve eğilim ve fantezi olarak da belki bütün nevrozlularda bulunacağı görüşüne varmıştır. Steinach'ın görüşleriyle tedavi denemeleri; Krafft-Ebing'in, Magnus Hirschfeld'in ve Weininger'in varsayımlarıyla kesişir ve eşcinselliğin kaynağı olarak da ilgili eşeylik organlarındaki (gonadlar) kusurluluğu gösterir. 
En çok da, Magnus Hirschfeld'in “Ara basamak kuramı” ün kazanmıştır. Ona göre erkekte ve kadında bedensel ve ruhsal dışavurum formları [kendi adlandırışıyla| “andrin ve gynâsin” adlı hormonlara bağlı olup bu iki hormonun etkileşiminden hermafroditik ve eşcinsel fenomenler doğuyordur. 
Ben 1914 senesinde, sayısız araştırma ve inceleme sonucun- da, eşcinselliğin daima psişik nedenlerden kaynaklandığını, vücuda özgü niteliklerin de buna destek verdiğini saptamışımdır. Eşcinselliğin egzojen |dış kaynaklı| faktörlere bağlı olduğu görüşünü Kraepelin de dile getirir. Holl ise vakaların bir bölümünü endojen [iç kaynaklı] nedenlere bağlasa da, psikoterapiyi gerekli bulur. Naecke, Kiernau, Havelock Ellis ve diğerlerininki gibi daha eski görüşler Hirschfeld'in görüşü gibi biseksüellik zemininde durur ve kabahatin cinsel ayrımdaki eksiklikte olduğunu ileri sürerler. 


Gördüğümüz gibi, sapkınlıklarını ağır, hatta dayanılmaz bir eziyet olarak gören ve her ne pahasına olursa olsun bundan kurtulmak isteyen çok sayıda sapkınla karşılaşılması, eşcinsellik yorumunda bir dönüm noktası olmuştu. Ben, “bahtsız durumları”ndan yakınan eşcinsellerin bu fenalıktan kurtulmak için esasen çok az çaba harcadıklarını, hatta çabalarının sonuçsuz kalmasından ve sözüm ona iyi niyet sergilemelerinden hareketle de kurtarılamaz oldukları sonucunu çıkarıp kendileri için hafifletici nedenler uygulanması ve durumlarının mazur gösterilmesi gerekliliğini güvenceye aldıklarını gösterdim. Bununla beraber eşcinsellerde, elbette öncelikle kişiliklerinin tamamının gözlenmesiyle varılabilecek olan şu gerçeğe sıkça rastlamışımdır: Diğer eşcinsellerin “farklı olmak”la duydukları gurur esasen kadına karşı derinlerinde yatan bir değersizlik ve güçsüzlük duygusunun dengelenmesinden başka bir şey değildir. Bu dengeleme ile aynı zamanda kadının küçümsenmesinden de hayali bir tatmin duyulmaktadır. “Takılıp kalmış (fikse olmuş) yaşantılar” varsayımıyla ilgili olarak duyduğum kuşkuda ne kadar haklı olduğum anlaşılmıştır. Burada bahsi geçen vakalarda sorduğum soru ise şu idi: Fiksasyona yol açan koşullar nelerdir? 


Şimdi bir başka soruya daha bakabiliriz. İnsanların çoğunlukla eşcinselliğe karşı bilfiil düşmanca bir tutum sergilemesi nereden kaynaklanmaktadır? Nedendir, eşcinselliğin en az bir günah, ahlaksızlık, suç olarak görülmesi ve çoğu çağdaş ülkelerde cezalandırılası fiil muamelesi görmesi? Freud ile taraftarları şu yanıtı vermekle yetiniyor: Çünkü diğer insanlar kendi eşcinselliklerini ya bastırmış ya da süblime etmiştir. Bu açıklamanın doğruluk olasılığı düşüktür, zaten kanıtlanamaz da, ayrıca gerçeklere değil, psikanaliz kuramına dayanır. Çünkü insanların birlikte yaşamalarının mantığı olsun, insan soyunu koruma dürtüsü olsun, kısacası insanın içinde taşıdığı birliktelik duygusu bile eşcinselliğe şiddetle karşı konulmasını gerektirir. Bu karşı koyma işinin öyle hapis cezasıyla ya da eşcinsellerin toplumla arasının biraz daha açılmasıyla etkili bir biçimde yerine getirilebileceği düşüncesi hiç şüphesiz kültürümüzün içine düştügü yanılgılardan biridir. Fakat nasıl ki ensestlik veya topluma karşı işlenen suçlar itibar görmüyorsa, eşcinsellik de kalıcı bir itibar beklememelidir, bunun için ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın. Gelecekten beklentimiz öncelikle bu sorun karşısında daha doğru bir pozisyon alınması, suça sürüklenmiş kişininse tedaviye gönüllü olarak karar vermesidir. 


Yukarıda bahsi geçen ve eşcinselliğin doğuştan olduğunu savunan yedi ana argümanın açıklanması bizi her hâlükârda dayanaktan yoksun oldukları sonucuna götürecektir. 


1. Eşcinsel erkeklerin dış görünüşü çoğunlukla kadınsı diye tarif edilirken, eşcinsel kadınlarınki erkeksi diye tarif edilir. Burada esas olarak ten rengi, kalça, alınlar, göğüsler, sakal ve edep yeri kılları, ses, eller ve ayaklar dikkate alınır. Eşcinsellik bağlamındaki bu anomalilerin sıklıkla görüldüğü yadsınamaz. Bu sıklık genel olarak pasif eşcinsel erkeklerle aktif eşcinsel kadınlarda görülür. Bunlar cinsiyetin ikincil karakterleri olarak, doğuştan veya erken yaşta edinilmiş eşeylik organındaki rahatsızlığa işaret ederler. Fakat aynı görüngülere bütünüyle normal insanlarda bile o kadar çok rastlanır ki, bunların eşcinsellik gelişiminde belirleyici birer rol oynadıkları haklı olarak tartışılabilir. Aynı bedensel bulguya rağmen davranıştaki bu farklılaşmaya göre daha çok, cinsel bakış açısında esas olan şey kesinlikle bedensel gerçekler değil, taşıyıcının bu gerçekleri nasıl gördüğü ve onlardan ne beklediğidir. Ben kadın tipli, çoğu zaman da tamamen çocuk tipli bazı erkekler gördüm; dış cinsel organları tamamen dumura uğramış ve kullanılamaz haldeydi, fakat buna rağmen eşcinsel kıpırdanmaları olmuyordu. Ne var ki, çocukların ve mahkümların ayartılabileceğinden nasıl kuşkum yoksa, bunların da ayartılabileceğinden kuşkum yok. 


Fakat çoğu eşcinsel ortalama normal tiptedir. Başkaları ise, dış görünüşleri bakımından sanki cinsiyetlerinin mükemmel temsilcileriymiş gibi gösterirler kendilerini. Görünürde hiçbir şey eşeylik organlarında anomaliler bulunduğunu doğrulamaz. Belli ki, bedensel yapılarını aleyhlerinde kanıt olarak değerlendirmek olanaklı değildir. 


2. Eşcinsel kişinin davranışıyla ilgili söyleyeceklerimizi nispeten kısa kesebiliriz. Dış görünüşte fiziki bir özellik olarak farklı cinsiyetlilik izlenimi uyandırıp da esasen ilkin eşcinsellik hedefinde kullanılmasıyla yeni bir anlam? ve ağırlık kazanan şey burada karşımıza, sonradan delil olarak öne sürülebilmek için karşı cins örneğine göre işlenmiş olunan, çalışılmış ve uzun zamandır da alıştırması (antrenmanı) yapılmış hareketler biçiminde çıkar. Bu araçlara sahip olan eşcinsellerin sayısı yine yüksek değildir. Belki daha sık olarak, cinsiyete özgü hâl ve hareketler görülür. Bunlar; belli bir amaç için yapılmış alıntılar, teatral gösteriler, yapmacık tavırlar, süzgün bakışlar, sahte bir korkaklık, birine bağlanma (sevgi ve şefkat) ihtiyacı, erkeklerde koketlik, kadınlarda delişmenlik, alaycılık, gözü karalık, buyurganlıktır. Bu yüzden, eşcinselleri davranışlarından tanımanın mümkün olması bizi fazlaca şaşırtmamalıdır, aynı şekilde birbirlerini tanıyor olmaları da öyle -zira kendilerini belli ederler. 


3. Cinsel organlardaki anomalilere dair literatürde sayısız kayıt bulunur. Bu anomaliler normal insanlarda da hiç 


”2 adlı in- 


seyrek görülmez. “Organların yetersizliği üzerine celememde, belki bütün organ yetersizliklerine cinsel organların yetersizlik belirtilerinin eşlik ettiği sonucuna vardım. 
Bu çıkarım tersine çevrildiğinde ise şöyle bir sonuç doğar: Cinsel organla ilgili anomalilerde başka organ sistemleri de o kadar yetersizdir ki, bireyin bütün biyolojik durumu ko- 


layca güçsüzlük/zayıflık duygusuna yol açar. Bu güçsüzlük 


235 Oswald Schwarz, Das psychophysische Problem in der Sexualpathologie [Cinsel 
Patolojinin Psikofiziksel Sorunu), şurada: Wiener klin. Wochenschr. (Viyana Haftalık Klinik Dergisi] 1922, Sayı 11. 

* Bkz. Dipnot 5 
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duygusu kendisini çoğunlukla, yaşamın sorunları karşısında iyice kendini güvenceye alma eğilimi ve dikkatli olma şeklinde açığa vurur, özel durumlarda ise ya her çözümün göz ardı edilmesine ya da daha mantıklı görünen çözüm yollarının denenmesine sevk eder. Eleştirel açıdan kavranan tüm diğer gerçekler bağlamında eşcinselliğin, cinsellik engelini aşmak isteyen yüreksiz insanların çözüm denemesi olduğu sonucu doğuyor. Daha önce bahsini ettiğimiz cinsel organ anomalileri bakımından da bu yorum doğrudur, çünkü sünnet derisi ağzının darlığı (fimozis) veya aşırı büyük klitoris gerçeği eşcinselliğe yönelimde asla belirleyici değildir, fakat ilgili insanın yanılgıya düşüp kendisinin norm(-allik) için yeterince donatılmadığını düşünmesi (eşcinselliğe yönelmesinde) pekâlâ anlamlı olabilir. 


4. Karşı cinsin erken bir aşamada küçümsenmesi sadece yüzeysel bir bakışla etken olarak (causa movens) veya doğuştan eşcinselliğin işareti olarak yorumlanabilir. Bu küçümseyiş daha çok norm karşısında kendini güvenceye alma eğiliminin hamlesidir -çocuğun en çeşitli deneyimleri ve yaşantıları da bu güvencenin inşasında, uygun oldukları ölçüde, payanda vazifesi görür. Karşı cinsiyetteki anne veya babaya ilişkin olarak duyulan ve genelleştirici etki yapıp sürekli bir yüz çevirmeye de meydan veren aşırı saygı ve korku bir kez var oldu mu, aynı durumda güçlü bir şımartılma ve tek taraflı bağlanma “aynı sıcaklık bir daha asla bulunamaz” endişesiyle bir kaçışa neden olabilir. Kadının çoğu zaman sakıncalı tasvir edilmesi ve Kitabı Mukaddes'ten başlayarak bütün literatürde neredeyse düşmanca anlatılması kendinden emin olmayan erkek çocukları üzerinde çok etkili olur- ken; kızlarda cinselliğin ve doğumun acılarına ve tehlikelerine, aşkın ve erkeğin sihir gücüne, evliliğin zorluklarına ve erkeklerin güvenilmez olduklarına dair bol bol dinledikleri abartılı hikâyeler güçlü anlamda etkili olur. 
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Kendinden emin olmayan çocuk bütün bu duyduklarını, aşka hazırlanmakta kaçamak yollara başvurmak için rahatlıkla bahane edecek, uzun antrenmanlar sürecinde de karşı cinsin artık sadece karanlık yüzünü görüyor olacaktır. 


5. Bazı yazarlar eşcinsel rüya ve fantezilerin görülmesin- de eşcinsel gelişimin doğuştan ya da kaçınılmaz olduğunun kanıtını ararlar. Bu cesur fakat yanlış bir varsayımdır ve tıpkı diğer varsayımlar gibi sözlü ve yazılı dile getirilmesi, eşcinsellik düşüncesinin genel olarak pekişmesine katkı yapar. 
Bilim rüyaları ve fantezileri ruhsal devinim formlarının simgesel dışavurum biçimleri olarak saptayalı beri -bunu saptayalı da bir hayli olmuştur- daha çok onların içindeki, bireyin bir aranjmanı sayılan devinimi kavramaya çalışmalıdır, sabit gerçekleri değil; “şöyle olmalı”yı (kavramalı), olmuşluk”u değil. Rüya yorumları ile önemli bir ilerleme sağlamış olan Freud da bu durumu pek fazla hesaba katmamıştır. Freud'un yok edilmesi imkânsız bir eğilimle, anlatılan her rüyanın arkasında cinsel istekler, bilhassa cinsel semboller araması, onu rüyanın cinsel dışavurum formlarının içindeki daha genel devinim çizgisini bulup çıkarmaktan alıkoymuştur. Buna göre, saptayabildiğim üzere?” rüya prova niteliğinde bir dokunuş olduğu ve bir antrenman anlamı taşıdığı için, eşcinsel rüyalar ve fanteziler de, şayet hayattaki başka ilişkilere yönelik cinsel diyalekt değillerse, çok çok sözde bir eşcinselliği destekleme denemesi olarak görülmelidir ki bu da bizi pek sağlam bir sonuca götüreceğe benzemiyor. 


Bu bağlamda, bir eşcinselin uyanıkken uyguladığı çok anlamlı bir başka antrenmandan daha söz etmeliyiz. Bu antrenman bu sapkınlığın ana mesnetlerinden birini oluşturmakta, fakat çoğu zaman da yanlış yere kanıt olarak su- 


” Bkz. Adler “Neurosenwandel und Training im Traum [Rüyada Nevroz Dönüşümü ve Antrenman)”, Uluslararası Bireysel-Ruhbilim Dergisi, Yıl 2 (1924), s. 5-8 ve “Weiteres zur individualpsychologischen Traumtheorie |Bireysel-Ruhbilimin Rüya Kuramına Dair Başkaca Yazılar)”, a.gy. Yıl 5 (1927), s. 241-245. 
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nulmaktadır: Dikkatin sürekli olarak karşı cinsiyetten kendi cinsiyetine yöneltilmesi. Bu, eşcinselliğin şablonlaşmasına, mekanikleşmesine sevk eden en önemli yoldur. 


6. Gerçekten de eşcinseller sıklıkla, çocukluklarının en erken evresinden beri hemcinslerine bütünüyle tek yanlı eğilim duyduklarından ya da karşı cinsin alışkanlık ve oyunlarını dikkat çekecek biçimde tercih ettiklerinden bahsederler. Elbette bu özel ilgi gerçek cinsiyet rolü için kötü bir hazırlıktan başka bir şey değildir ve genelde de çocukluğun durumlarına bakılarak anlaşılabilir. Örneğin zayıf bünyeli ve belki ailede de tek olan çocukların yetiştirilmesinde yapılan yığınla hatanın oğlan çocuğunu kız çocuğunun rolüne yanaştırdığı görülecektir. Bu uygunsuz rol; çocuğun uzun zaman gerçek cinsiyet rolünün bilincinde olmaması halinde ya da şımartılmasına bağlı olarak, kız rolünde daha kolay bir tatmin arayışına girecek olan bir pasiflikle pasifleştirildiğin- de iyice güçlenebilir. Kızlarda ise sıklıkla görülen şudur: Anne babalarının daha en baştan bir erkek evlat sahibi olmayı arzulaması kızların yetiştirilmesine o kadar etki eder ki, bu kızlara âdeta erkek rolü dayatılır. Hemcinsine karşı hem vakitsizce hem de seksüel olarak uyandırılan sevgi de oldukça yaygındır, aynı zamanda erişilmesi de tatmin edilmesi de daha kolaydır, oysa erken yaştaki normal cinsel ilişki ötekiyle kıyaslanamayacak kadar ağır tehdit altındadır ve çoğunlukla da öyle ağır cezalandırılır ki, normla ilişkili tehlikeler de erken gelişen çocukları ürkütüp karşı cinsten uzaklaştırır. Bu erken belirtilerin, doğuştan eşcinselliğe dair yukarıda bahsi geçen yetersiz delillerle nasıl bağdaştığı sorusu açıktır . 


7. Bazı yazarlar bu sapkınlığın ailede görülmesini kalıtımsal eşcinselliğin bir başka kanıtı olarak görür. Daha yakından bakıldığında, duygudaş olan aile üyelerindeki yüreksizliğin ve özgüvensizliğin kendilerini aynı yola sürüklemiş veya çocuk yetiştirmedeki standart ve kusurlu aile geleneğinin aynı ya da benzer sonuçlara yol açmış olduğu görülür -bilhassa, bir ailede uzun zamandır hastalıklı bir şımartış veya özel bir katılık kuşaktan kuşağa sürüp gidiyorsa. Ben, eşit derecede sahip oldukları katılıkları ve tahakküm hırslarıyla öne çıkan kız kardeşlerde sapkın çocuklara çok sık rastlamışımdır. 


Anlattıklarımızdan, eşcinselliğin insan yetiştirme sürecindeki bir başarısızlığa işaret ettiği yeterince anlaşılıyor. 
Hastanın bireysel ruhbilimsel tetkiki sırasında; cinsiyet rolüne iyi hazırlanmadığı, sakat temeller üzerinde yetiştirildiği, bedensel kusurlarının yanlış yorumlandığı açık seçik ortaya çıkmaktadır. Keskin bir biçimde kendisinden ötesini ima eden bu rahatsızlık karşı cinsin devre dışı bırakılması ve dolayısıyla da insan soyunun korunmasının devre dışı bırakılması demektir. O yüzden, haklı olarak, kültüre aykırı bulunur. Karşı cinsten uzak küçük bir çevredeki yaşamla bağdaşabilen şiddetli bir cesaretsizliğin ve umutsuz bir karamsarlığın dışavurum biçimi olduğundan, yaşamın daha da şiddetli bir biçimde ağırlaştırılması ve insanlar arası ilişkilerdeki özgüvensizliğin genel anlamda daha da artması eşcinsellerin sayısında artış etkisi yapar ve onları kitlesel bir görünüme sokar. Bu bağlamda, tarihsel açıdan bakınca, kadının toplum hayatında daha güçlü bir şekilde ön plana çıktığı zamanlarda koca bir yüreksiz erkekler ordusunun seve seve kadınla mesafeyi genişletme yoluna gittiği ve başkaca güvencelerin yanı sıra eşcinselliğe de can simidi diye sarıldığı bir gerçektir. 


Tedaviler ve iyileşmeler psişik etkileme yoluyla başarıya ulaşır. Daha eski vakalarda kolay bir iş beklenmemelidir. Bu ödev daha çok, iplerini koparmaya çalışan bir korkağı, hayatın beklentilerini itirazsız kabul edecek kıvama getirme işi- ne benzer. Hormon tedavisi, eşeylik organı nakli gibi farklı tedavi denemeleri de umut verici bir yarar sağlamamış gibidir. Ben de başarısızlığa uğramış birkaç vakaya tanık oldum. 
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Ama nispeten hafif vakalarda da sıkça kendiliğinden bir iyileşmeye rastlanabiliyor. Şu ya da bu prosedürün umut verici etkisiyle de iyileşmeler görülebilir. Eşcinselliğin anlaşılmasını sağlayacak en kolay ve en kapsamlı formülü aramak gerekirse, şu saptamaya bakılabilir: Eşcinsellik, ters gitmiş ve yanlış anlaşılmış bir geçici çaredir. 


Bireysel-ruhbilimimizin ve nevroz araştırmalarımızın sonuçlarıyla' tamamen uyum içinde olan bu açıklamalarla eşcinsellik sorusuna yeterince açıklık getirdiğimize inaniyoruz. Daha yakından tanımış olduğumuz vakalarda geçen eşcinselliğin tüm karakteristiklerinin ve etkenlerinin özeti şu kesin bilgileri kapsar: 


1. Hiçbir fizyopatolojik dayanak (kadınsı nitelik, endokrinal varyantlar, yapay veya doğumsal önikoidizm vs.) bir bireyi cinsel uyarı veya tatmin için hemcinslerine yönelmeye sevk etmez. Buna karşılık böylesi vakalarda, mantıksal bir hata olarak aklın çelinmesi muhtemeldir. 


2. Eşcinselliğin nedenlerinin zorlayıcı olduğu, doğumsal özellik taşıdığı ve değiştirilemez olduğu görüşünün bilimsel bir hurafeden ibaret olduğunu ortaya çıkarmak pek kolaydır. 


3. Buradaki sürükleyici ve sabitleyici (fikse edici) etken, ego libidosu yüksek ve hastalık derecesinde hırsla dolu çocuklarda, içlerinde bir partner korkusu oluşması halinde güvence olarak erkenden öne çıkabilen eşcinsel eğilim perspektifidir. 


4. Eşcinsellik bariz bir değersizlik duygusuna sahip insanlarda ters gitmiş dengeleme girişimlerinden biri olarak göze batar ve bozuk sosyal aktivitesiyle de bütünüyle hastanın birlik beraberlik sorunu karşısındaki pozisyonuna karşılık gelir. 


5. Buna göre eşcinsellik aynı zamanda sözüm ona güçsüzlük duygusunun, toplumsal yaşamın rahatlıkla dayattığı beklentilere bir başkaldırısıdır ve kişinin kendi üstünlügünün öznel gerekçelere dayalı hayali bir zaferini amaçlamaktadır. Kadın olsun erkek olsun, eşcinsel birinin karakter tablosuna bakarken asıl seksüel görüngüler bir yana bırakıldığında, eşcinselin kişisel duruşunun da, bir değersizlik duygusundan hareketle bir hile, bir fenalık, bir isyankâr jest yoluyla hayali bir üstünlük duygusuna varmaya çalışan bir yaşam çizgisinin ifadesi olduğu görülebilir. Bu isyan çocuğun aile içindeki mücadeleci, düşmanca tutumundan kaynaklanır. 


6. Eşcinselliğin reddedilişi, toplumun birlik beraberlik duygusuyla kendiliğinden açıklanır ve sosyal bağlamın şiddetine göre bu reddediş artar veya azalır. Buna göre eşcinsel kişi her zaman toplum tarafından dışlanmanın, yasal önlemlerin, günaha girmekle suçlanmanın güçlüğüyle karşı karşıya kalacaktır. 


7. Eşcinsel kişi pek insanca düşünce zaafları yüzünden yanılgıya düştüğü, gerekçesi çoğu kez bilimsel hurafelere dayandığı ve ayrıca, kendisinin ve bilimin şu ana kadar göremediği bir durumdan kaynaklanan iç meşru müdafaa eylemleri yüzünden cezalandırılamayacağı için, eşcinselliğin kanuni bir suç olarak değerlendirilmesine karşı çıkmalıyız. Başkaca bazı rahatsızlıklarda olduğu gibi eşcinsellik nevrozun- da da devletin kişileri tedaviye zorlaması şarttır. 


CİNSEL SAPKINLIKLAR 


Sadizm ve Mazoşizm’ 


“Sadizm” sözcüğü, Fransız İhtilali sırasındaki vahşice eylemleri yüzünden Jakobenler tarafından tutuklanan meşhur Marguis de Sade'dan gelir. Kitaplarında, örneğin “Justine”- de herhalde dehşet dolu seksüel kötülüklerin en tiksinç anlatımları yer alıyordur. “Mazoşizm” kavramını ise Krafft-Ebing, yazar Sacher-Masoch'un adından esinlenerek bulmuştur. Berikinin yaşamı da romanları da, erkeğin itaatkârlığına ve güçlü kadına isteyerek boyun eğişine karşılık gelen karakteristik özellikler içerir. Burada işlenen görüngüler son on yıllarda kamuoyunu sıkça meşgul etmiş ve mahkemelerle adli tıp doktorlarını hiç de seyrek olmayacak şekilde bunlarla uğraşmak zorunda bırakmıştır. Schrenck-Notzing'in seç- 


! Özetleyici Anlatımlar: Krafft-Ebing, “Psychopathia sexualis”, a.gy.; Moll ve Ellis, Die Funktionsstörungen des Sexuallebens (Cinsel Yaşamın İşlevsel Bozuklukları), Leipzig 1912; Schrenck-Notzing, Die Suggestionstherapie bei krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes (Cinsiyet Duyusunun Hastalıklı Semptomplarında Telkinle Tedavi), Stuttgart 1892; M. de Sade, Justine, 1791; Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Cinsel Teoriye Dair Üç Makale], 1923 Fischer Yayınları Cilt 6044 ve „Traumdeutung“ (Rüya Tabiri), 1924 Fischer Yayınları Cilt 6344; Allers, Psychologie des Geschlechtslebens (Cinsel Yaşamın Psikolojiis|, Münih 1922; Bloch, “Beiträge zur Aetiologie der Psychopathia sexualis (Psychopathia sexualis'in Etiyolojisine Katkılar)”, agy; Eulenburg, Sadismus und Masochismus (Sadizm ve Mazoşizm), Berlin 1911; A.Adler: A. Bethe und Mitarb. (A. Bethe ve Çalışanları), a.gy., Cilt 14 (i), Berlin 1926, s. 887-894 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miş olduğu “aktif ve pasif algolagnia [acı vermekten ve aci çekmekten haz duyma)” deyimi yukarıdaki kavramlarla tamamen örtüşür. Antik Çağ kültlerinde olsun, günümüzün gizli çevrelerinde ve de şurada burada olsun, bu sapkınlıkların şu veya bu örneğine rastlarız. Eşcinselliğe bağlı olanlar gibi sadizm ve mazoşizm sapkınlığına tutulmuş olanlarda da eğilimlerini karşılıklı yardımla tatmin etmek için gizlice buluşma eğilimi vardır. Burada fahişelik de büyük bir rol oynar, çünkü fahişeler isteyerek veya istemeyerek sado-mazoşistlerin arzularına uygun davranır, kâh sadist bir partner kâh mazoşist bir partner rolüne bürünür ve çoğunlukla da ellerinin altında kırbaç, kayış, ip, kelepçe ve benzeri yığınla araç bulunur. Sözde “masaj” veya “sert eğitim” adı altında hiç de az olmayacak sayıda hizmetkâr işbaşındadır. 


Algolagnia'nın tüm biçimleri arasında belki de daha sık olarak sadist ve mazoşist fantezilere rastlanır. Bunlar genelde çocukluk yıllarında, altı yedi yaş civarında oluşur. Zaman zaman, korkunç içerikli masallar ve hikâyeler dinlenirken bariz cinsel duygular kabarır. Çoğunlukla dayaklarla cinsel duygular.uyandırılır ve fantezinin içi dayak atma veya dayak yeme imgeleriyle doldurulur. Bu vakalarda cinsellik belirtileri, şehvet duyguları, ereksiyonlar ve mastürbasyon çocukluğa kadar uzanır. 


İçine cinsel duyguların karışmamış olduğu geniş kapsamlı itaat ile hizmet aşkının da aynı şekilde mazoşistçe nitelenip nitelenmeyeceği tabii ki terminolojinin bileceği iştir. 
Bunun gibi, kadının yaşam biçimini baştanbaşa mazoşizmden saymak, erkeğin “kadına talip olma” ve “aşk ilişkileri”nde açıkça daha aktif olan yaşam biçimini ise sadistçe tanımlamak tamamen kişilerin keyfine kalmıştır. Keza Freud'un öğretisinde yeniden karşımıza çıkan ve sözüm ona bireylerin, megalomaninin, kitlesel katillerin, kundakçıların ve koca koca toplumların tüm acımasız eylemlerinin sadizm kategorisinde, damgalanmış ve hipnotize edilmişlerin ise mazoşizm kategorisinde düşünülmesi gerektiği yolundaki görüşü pek haklı bulamayız. Bununla beraber cinsel dürtü saldırgan veya göz yumucu tavırlara eşlik ettiği zaman elbette muazzam bir güçlenme de kaydeder. Örneğin erotizm bağlantılı dayaklar, dayak yemeler, eli ayağı bağlanmalar, tecavüzler, seks cinayeti gibi fantezi ve erotik olgulardan obsesif algolagnia nevrozu sonucunu çıkarmak ne kadar kolay geliyorsa, zevk duygularının yokluğu halinde de bazen rüyalardan, kötü alışkanlık ve geleneklerden, boğuşma ve dövüşme eğiliminden böyle bir sonuca varmak o kadar zordur. Çocukların ve yetişkinlerin vahşet dolu sahnelerde hazır bulunma, hayvanlara eziyet etme, korku hikâyeleri dinleme eğilimi çoğu zaman sadece, yüreksizlik olarak görülen bir yumuşaklığı antrenman ile (alıştırma yaparak) yok etme eğiliminden kaynaklanır. Fakat kesin bir sonuca varmak için kişiliğin tamamının psikolojik olarak incelenmesi gerekir. 


Sado-mazoşizmdeki yozluklar herhalde en tiksinç sapınçlar arasında yer alıyordur. İnsan zihninin akıl ettiği iğrenç mi iğrenç durumları dinlerken bu tiksinçliğin üstesinden gelmek ve adil ve objektif kalmak herhalde ancak bir hekimin vazife bilinciyle başarılabilir. Fantezide olsun gerçekte olsun, her türlü pisletme, mazoşistin vücudu ile sadistin kurbanının vücudundaki akla gelebilecek her yere idrar boşaltma ve dışkılama, hiç de ender görülen şeyler değildir. Bu hastaların böylesi özenle seçilmiş incelikleri karşısında, acaba bu tür dışavurum biçimlerinin temelinde doğrudan doğruya doğumsal faktörler mi, yoksa bez fonksiyonlarındaki bir aksaklık mı yatıyor diye ciddi ciddi tartışmak zordur. Bu gibi acayipliklerin ruhsal koşullara bağlı olduğu o kadar açıktır ki, ileri sürülecek olan kanıtlar âdeta boşunadır. Bu görüngüleri açıklamaya yönelik her türlü kuram denemesi, ister biyolojik olsun, isterse 

“seksüel-yapısal, nedensel veya doğa bilimsel olsun, bu görüngüler karşısında un ufak olur gider. 
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Buna karşılık sapkınlıklara ilişkin her kuram psikolojik araştırmalara dayalı tespitlerle yüz yüze gelmeyi hesaba katmak zorundadır, ilk etapta da, önümüzdeki bu seksüel tuhaflıkların kişiliğin tamamıyla bağdaştığı gerçeğiyle. Böylesi tiplerde doğru dürüst bir insanla karşılaşmayı asla beklememek lazım. Bu tür vakalarda iyice çözüme kavuşturulmamış gibi duran şey yalnızca erotizm meselesi değil, yaşama dair diğer iki büyük soru; birlik beraber sorusu ile meslek sorusu da garip biçimde çözümsüz bırakılmıştır. Bu tip insanların tüm kişiliğinin oluşmasının temelinde belli ölçüde bir yılgınlık (cesaretsizlik), kötümser bir dünya görüşü yatar ve sergilenen bütün performansların güçlülük duygusundan değil, bir zayıflık duygusundan ileri gelmesine yol açar. Bu kişilerde başkalarıyla geçinme konusunda, arkadaşlıkta, dostlukta, muhabbette sıkıntılar olduğu her zaman göze batar ki, bu sıkıntıların izini ta çocukluğa kadar sürmek mümkündür. İnsanlarla olabildiğince az görüşmeleri psikolojik açıdan öyle önemli bir gerçektir ki, “derinlik psikolojisi” ya da “anlam psikolojisi”nin hiçbir verisi bu önemi etraflıca aydınlatma- ya yetmez. Bu tür hastaların, genellikle kendi güç kaynakları yerine başka kaynaklardan ileri gelen görünürdeki başarılarına bakarak da yanılgıya düşmemeli. Aynı şekilde, diğer insan topluluklarının endişeyle ve dikkatlice devreden çıkarılmasının bir sonucu olarak kimi zaman, abartılı derecede bir aileye bağlılık duygusu veya anne ya da babadan birine çok özel bir düşkünlük görülür. 


Normal cinsel partnerin ve normal cinsel ilişkinin devre dışı bırakılması da “hayat cephesine konulan bu mesafe” ile uyumludur. Ve hastanın her zaman çocukluğuna kadar uzanan otobiyografik ifadeleri de, yazarların çoğu kez zannettiği gibi doğuştan dürtü yönelimlerini değil, daha ziyade eski, hatalı bir antrenmanı ele verir. Sadizm ile mazoşizmin gelişiminin her zaman anlaşılır bir öyküsü vardır ve inişli çıkışlı türlü türlü seyir izlerler. Yalnız, şu amaçları asla değişmez: Normun usulca devre dışı bırakılması ve değersizleştirilmesi. Bununla; başlardaki tutukluklara karşı sertleşmek, anomalileri veyahut da iğrençlikleri sevmek ve geliştirmek için boyuna uğraşılması derinden bağlantılıdır. Böylece zamanla, norma karşı alabildiğine sağlam bir güvence, bir payanda ve bir can simidi oluşmaya başlar. “Bozguna uğramış da, kovalıyorum sanıyor” Bu amaçla sapkınlığın gelişimi, kişiliğin toplamı bakımından en makul yolu izler. Bu dışavurum formlarında nedenselliğin ve hatta dürtü anomalisinin ne kadar az bulunduğunu sadizmden mazoşizme, eşcinsellikten mazoşizme veya sadizme doğru sıkça görülen akıcı geçişler göstermektedir. Her insanda değer görme arzusuna hizmet eden inat ve itaat, tahakküm hırsı ve boyun eğme özellikleri bulunur. Sadizm ile mazoşizmin sapkın kişinin kaçış tarafında bir arada görülmesinin açıklaması budur. 


Bir başka bulgu olarak şunu da belirtmeliyiz: Korku duygusunu (afekt) tetikleyen yaşantı ve fantezilerde erken seksüel tahrikler. Korkunun yalnızca kalbin, bağırsağın, mesanenin, ter bezleri vesairenin sinir yollarını değil, aynı zamanda cinsel organın da sinir yollarını uyarabileceği bence yadsınamaz bir gerçektir. Sanırım bu bağlam insanlığın yalnızca belli bir tipiyle alakalıdır ya da yalnızca o tipte belirgin bir haldedir. Belki de burada, “Organların yetersizliği üzerine” adlı incelememde benzerlerini tasvir ettiğim bir yetersizlik belirtisi söz konusudur. Başkalarına kıyasla bu tipteki kişilerde korku ile libido arasındaki olası bir ilişkinin varlığı kuşkusuz akla daha yakındır. Ne ki, bu bedensel-ruhsal ilişki; yasaklı tehditkâr durumlara dalmak, bu durumlara gerçekte ya da fantezide kapı açmak ya da başka birisinin yaşadığı korku durumuyla empati kurmak babından güçlü bir ayartıyı içerir. Bununla ilgili düşünceler zincirine; seksüel kadınlık rolünü dayak yemek olarak düşünmeyi yeğleyen, fantezilerini bırakmayan, fakat iş bunları gerçekleştirmeye gelince her türlü bahaneyi ileri sürerek bunlardan uzak 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duran kızlarda pek tertipli olarak sıkça rastladım. Normal (cinsel) amaç yenilgilere uğrama korkusu yüzünden devre dışı bırakılsa da, cinsel dürtüyü gayretli alıştırmalar yaparak her türlü dışsal durumlara ve amaçlara bağlayıp devam ettirmek mümkündür. Sapkınlara dair burada vurguladığımız yüreksizlik mazoşistler bakımından rahatlıkla inandırıcı bulunacaktır. Sadistler için de aynısını belirtmeliyiz. Kurbanları hep ya çocuktur ya da savunmasız kişiler, cinsel arzuları da hep direnişin en az olduğu yönde devinir. 


Freudcu ekol ve bu ekolün öncüleri sadizmi biyolojik açıdan, erkeğin cinsel dürtüsüyle akraba ve ilintili olan yapısal dürtü bileşeni olarak görmeye, keza mazoşizmi de kadının cinsel dürtüsüyle “ilişkilendirmeye” pek meraklıdırlar. Nötr bir olayı; kendi ön yargılarını, konu üzerinde düşünürken işin içine giren kendi “bilinç dışı” varsayımlarını -yani bütün insani dışavurum formlarının sosyal bir bağlam üzere durdukları ve ruhsal yaşamda daima güç, saygınlık ve güvenlik çabasının bir şekilde dile gelmeye çalıştığı şeklindeki ön kabullerini- anlamaksızın güç eğilimlerine ya da cinsel münasebetlere yormak, romantiklerden (örn. Bader) ve hatta daha eskiden bu yana bilimde sıkça başvurulan bir âdettir -halk arasında bu zaten hep böyleydi. Fakat cinsel yaşamlarında insanlar beşeri toplum, karşı cins ve kendi saygınlıklarıyla ilgili takınacakları tavır konusunda bastırıp duran soruya cevap verirler. 
Her zaman cinsel davranışında bir kimsenin nasıl uyum sağlamaya, nasıl saygınlık görmeye, nasıl takdir edilmeye, üstünlüğe ve güvenceye kavuşmaya çalıştığı, değer duygusunu toplum içinde ve sub specie aeternitatis (sonsuz biçimde] nasıl artırmaya çalıştığı gayet net olarak görülebilir. 


Bu gerçeklerin üzerine bilinçli olarak gidildiğinde şu bilgilere ulaşılır: Sadistler gibi mazoşistler de (her sapkın gibi) yüreksizlerin çizgisinde hareket eder. Sadistler, en azından bir gövde gösterisinin tartışmasız bir üstünlüğün hâkim olduğu bir durumda gizli, çoğunlukla da bilinç dışı bir üstün erkeklik görüntüsünün peşine düşer. Mazoşistin ise güçsüzlüğüne, aşırı vurgu yaptığını görürüz. 


Bu sonuncusu insanın ruhsal yaşamında asla kesin bir sonuç, asla bir dinlenme noktası anlamına gelemez. Mazoşizm daima kendisinin ötesine işret eder, normun devre dışı bırakılmasına zorlar veya kaldığı yere sadizmle devam eder, ayrıca cinselliğin bir aşağılanma duygusuyla karıştırılmasıdır ki, bu duygu cinselliğin değer ve anlamını tahrif etmeye çalışır, fakat daha ciddi erotik bağlanmaların istisna edildiği konusunda da teskin eder. “Çatışmasızlık”? özlemi (Seif) onları bu yanlış yola sürüklerken, azalan “özsaygısı ve özsaygısındaki bozukluklar”? (Weinmann) da onların sapkınlığında gün yüzüne çıkar. Fakat ruhsal yaşamın, tıpkı cinsel uyaran olarak kamçılanmada olduğu gibi, zaman zaman tövbelerde gülünç bir mazur görülme peşine düşen bu en zayıf tecellisinde, mazoşizm- de bile, yukarı yönlü dengeleyici çizgi asla eksik olmaz. Bu çizgide partnerin kendisinden ve onun baskıcı, eziyetçi, pisletici olarak damgalayışından aktif olarak uzak durmaya çalışan bir tutum açıkça gün yüzüne çıkar, ama aynı zamanda da çocuklukta görülen baskının, böylesi kusurlara ve acılara izin verdikleri için doğanın ve beşeri toplumun şikâyet edilmesi ve kınanması da daima görülür. Düzenli olarak da başkalarını eleştirici, aşağılayıcı tavır ile kendini soyutlama eğilimine rastlanır. Yani dengeleme işi garazkârlık yönünde ilerler. 


Bireysel-ruhbilimin insana dair sunduğu bilgi; mazoşiz- . 
min doğruca bir güç konumu olarak algılanıp “fikse edildiği” bir başka dengelemeyi bulmamızı sağlayacaktır. Zira partner mazoşistin diktası altına girerek onunla antisosyal, çoğunlukla da tiksinç olan bir rolü paylaşır. 


? Bkz. S. Leonhard Seif, Die Zwangsneurose (Obsesif- Kompülsif Nevroz), şurada: Handbuch der Individualpsychologie (Bireysel-Ruhbilimin El Kitabı), Cilt 1, 1927, s. 507 vd. 

* Şurada: Uluslararası Bireysel-Ruhbilim Dergisi, Yıl 4 (1926), S. 69 vd. 
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Sadizm-mazoşizm muammasının, dolayısıyla da tüm'sapkınlıkların izini sürmek için başka taraflarca yapılan denemeleri de hatırlamalıyız. Bunların en bilineni, Fransız ekolünden “çocukluktaki seksüel yaşantıların fiksasyonu”na dair görüştür. Kulağa ne kadar hoş gelse de “Neden illa bu bir yaşantı fikse edilmiştir de başkaları fikse edilmemiştir?” sorusuna yanıt veremiyor. Ya da Wexberg'in de dediği gibi, bu tür yaşantıları fikse edip şekillendiren bir çocuk çoktan nevrozlu hale gelmiş ve bundan böyle de yalnızca nevrozunu şekillendirmeye bakıyordur. 


Freud'un, nevrozlar dahil tüm nevrotik görüngülerin seksüel libidonun erken biyolojik bir safhasına gerilemelerden ibaret oldukları yolundaki hipotezi gücünü tarihsel veya fiziksel bir kıyaslamadan alır. O kıyaslama ise şudur : Bir gücün (libido) bir engel (güncel çatışma) karşısında gerisin geri akması. Bu esnada, yazara göre libido gelişiminin tüm evreleri (ya da onların seksüel, yapısal bileşenleri) yeniden canlandırılmaktadır. Freud bu gibi bileşenleri sadizm ve mazoşizm olarak görür. 


Buna şu itirazlar ileri sürülebilir: 


1. Her gelişim her evrede şimdiyi ve geleceği yansıttığı için, Freudcu anlamda bir gerileme asla söz konusu olamaz. 
Yoksa her psişik eylem bir gerileme olurdu, çünkü hep geçmişin deneyimlerine el atar. 


2. İnsan ruhunda ve tüm tarihsel evrelerde aktiflik ve pasiflik karışımı her zaman bulunur. (İleride bir avantaj elde etmek için) acı çekme arzusu insanın, ön görüyle donatılmış ruhsal yaşamına inanılmaz derecede yakındır. Bu sonuncu eğilimin güçlü şekilde geliştirilmesi ancak değersizlik duygusuyla düşünülebilir. 


3. Libido gelişiminin “evreleri” tamamen dış koşullara bağlıdır ve onlarla öylesine uyuşurlar ki, dış koşullara ve yetersiz gelişmiş cinsel dürtüye denk düşenlerden başka erotik bağlanma ve zevk arayışı olmadığını saptamak mümkündür. 
Yani, bir çocuğun sapkınlığa nasıl vardığı sorusuna “yaşadığı koşullar” cevap verebilir. Nevroz psikolojisi için daha da önemlisi şu sorudur: Acaba, normal bir çözüm halinde yenilgiye uğramaktan korktuğu için mi yoksa sevilmemekten korktuğu için mi sapkınlığa varmıştır? 


Daha önce belirttiğimiz gibi, algolagnia güçlü bir değersizlik duygusunun ve bu duygudan kaynaklı yanlış yönlendirilmiş dengelemelerin dışavurum biçimidir. Sadist “zafer sevinci yaşayan” mağlup, mazoşist ise mağlup olmuş galiptir. 
Dışarıdan bakıldığında algolagniayla birlikte hep bir endişe, dehşet ve korku hali görülür. Sadist kendisini kurbanıyla özdeşleştirerek katkıda bulunur. Ben kendi hastalarımda başkalarına kıyasla korku ile heyecanın cinsel heyecan ile daha farklı ya da hiç kuşkusuz daha çok bağlantılı olduğunu her zaman kanıtlayabilmişimdir. Bu tiptir ki, geniş çaplı bir yılgınlık durumunda erotizm sorusunun normal çözümünden kaçar ve cinsel uyarımını hafif koşullar altında elde etmeye çalışır, diyeceğim, tehlikesiz ya da tehlikesizmiş gibi görünen durumlarda gerçek tehlikelerin önüne geçerek, korkuyu fantezide ya da oyundaki gibi aranje ederek. Ağır baskı altında yetişmiş olan ve başka çocukların daha iyi olan kaderine katlanamayan çocuklarda sadizm eğilimi iyice yeşerir. 


Böylece bizler de organsal bir dayanağa kadar sokulmuş durumdayız, elbette farklı anlamda. 


Algolagnia'nın tedavisi zor bir iştir. Algolagnia'nın yok edilebilmesi için, bu tedavinin bireysel değersizlik duygusunun ve dengelemelerin şablonuyla karşı karşıya gelmeyi hesaba katması gerekecektir. Fakat ayrıca hastanın kendine has hipnozunu ortadan kaldırmak için müthiş de çaba harcaması gerekecek, çünkü bu hipnoz hastaya korku uyanışı ile cinsel uyarım arasındaki bağlantının antrenmanını hep daha yoğun 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olarak yaptırır ve hastaya kendine has durumunu doğal ve bu yüzden de yok edilemez bir durum gibi gösterir. Oysa kültür hayatımız adım adım “doğal” dışavurum biçimlerinin toplum lehine çözülmesini ve dönüştürülmesini başarıyla zorlar. Hasta cesaretlendirilmeden hiçbir başarı kaydedilemez. 


Hukuk da bu görüşleri dikkate almalı ve cezayı gerektiren durumlarda hasta için insani gözetim ve tedavi talebin- de bulunmalıdır. 


Fetişizm” 


Sapkınlıklarla ilgili yukarıda bahsettiğimiz tüm o saptamaların ardından şimdi kısaca devam edebiliriz. Fetişizmin karakteristik özelliği hep bir nesneye veya vücudun belli bir kısmına aşırı değer verilmesinde aranmıştır ki, bunların normal erotizm açısından pek bir önemi yoktur. Bu eğilimde bütün her şey bir aşk objesine dönüştürülebilir. Tapınma objeleri olarak en çok da giyim eşyası ve kullanılmış nesnelerle karşılaşılır. Fakat vücudun belli bir bölümünün, örneğin ayağın, elin, gözlerin, bacakların, göğüs hattının vs. aşırı vurgulanması da fena halde sık görülür ve anlaşıldığı kadarıyla da insanlar arası aşk ilişkileri bunlara pek yabancı değildir. Belki de her aşığın bir fetişi (göz, saç, endam) vardır ve anormal bir şey olarak da göze batmamasının tek nedeni bunun pek çok insanda bulunabileceği, genellikle erotizmin normunu sarsmayıp, ona sadece eşlik ettiği ya da şiddetini artırdığı içindir. Örneği küfürlü sözler ya da ayna fetişizmi, parfüm fetişizmi vb. 
Fakat engellilerin, ahlaksızların, yabancı ırkların ve ast konumundaki kişilerin de bazı insanları etkilemesi olasıdır. 


Yazarların açıklamaları genellikle, bu sapkınlığın toplumsal anlamının başladığı yerde biter. Çoğu yazar, kişinin nor- 


z Özetleyici Anlatımlar: Krafft-Ebing, Havelock Ellis, Bloch, Allers, Freud, Adler. 
Bkz. Yukarıda Dipnot 1 
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mu hazırlayıcı veya ona eşlik edici bir aşamada sıkışıp kalmış olduğuna vurgu yapar. Ayrıca psikopatlık, dejenerasyon ya da -psikanalizdeki gibi- çatışmalarla dolu seksüel bir bünye saptarlar. Fetişizm sırasında neler olup bittiği bize göre da- 
“ha önemlidir. Burada, seksüel vurgunun fetiş üzerine kaydırılmasıyla cinsel ilişki partneri bir aşağılanma, bir değersizleşme yaşar. Artık kişinin kendisi değil, normalde çoğu zaman önemsiz olan bir ayrıntı cinsel önem ve değer kazanır. Cinsiyetlerin üstünlük savaşı hileci özelliklerini ayrıca fetişizmde de sergiler; sapkın kişinin partnerine olan bağımlılığını azaltırken, önemsiz şeyler karşısındaki bağımlılığını güçlendirir ve öteki cins karşısında duyulan korkunun ve zayıflık duygusunun yumuşamasına yol açar. Tüm diğer sapkınlıklar gibi fetişizm; yanlış fakat kişisel deneyim ve antrenmanın öncülük ettiği bir istikamette kendisini dengelemeye çalışan bir değersizlik duygusunun dışavurum biçimidir. 


Fetişizmin tüm diğer sapkınlıklarla, nevrozlarla ve kriminal eğilimlerle nasıl bağdaştığı, bu açıdan bakınca kolayca anlaşılabilir. Keza, fetişizmin ağırlıklı olarak görsel tiplerde bulunması da şaşırtmaz. Aynı duyuşları teşhircilikte de görebiliriz. 


Teşhircilikö 


Teşhirciliğin pasif bir çeşidini, yani cesaretsizliğin (yılgınlığın) daha güçlü bir dışavurum formunu röntgencilik sapkınlığında bulmak mümkündür. 


5 Özetleyici Anlatımlar: Moll, şurada: Enzyklopâdische Jahrbücher d. ges. Heilkunde 
[Ansiklopedik Tıp Yıllıkları), yayımlayan R. Eulenberg, N.F, Berlin 1908; Cramer, Die Beziehungen des Exhibitionismus zum Strafgesetz [Teşhirciliğin Ceza Yasasıyla İlişkisi], şurada: Ärztl. Sachverst.-Zeitschr. [Hekimlerin Uzmanlık Dergisi], Berlin 1897, S. 233; Boissier ve Lachause, Perversion sexuales à forme obsédante [Obsesif Cinsel Sapkınlık], şurada: Arch. de neurol. [Nöroloji Arşivi], 1893, Okt.; Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis, Stuttgart 1924; Reimann, Exhibitionismus eines nicht erweislich Geisteskranken [Ruh Hastası Olduğu Kanıtlanamayan Birinin Teşhirciliği|, şurada: Zeitschr. f. Medizinalbeamte u. Krankenhausärzte [Sağlık Memurları ve Hastane Hekimleri Dergisi], Berlin Yıl 1898. 
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“Teşhircilik” kavramını sapkınlıklar bilimine 1877 yılında [Charles] Lasègue kazandırmıştır. Teşhircilik, yüz kızartıcı soyunmalarla cinsel tatmin peşine düşülen seksüel yozlaşmaları kapsar. Teşhircinin ve röntgencinin her ikisi de erotizmde göstermenin ve bakmanın ötesine geçememiş ya da en azından norm karşısındaki bu eğilimi aşırı vurgulayan görsel tiplerdir. Bu kişilerdeki yüreksizliği ve düşük aktiviteyi yaşamlarındaki diğer ilişkilerde de rahatlıkla fark etmek mümkün. Buna rağmen, kendilerinden daha zayıf kimselere tiranlık ettikleri de sıkça vakidir. Teşhircilik her zaman toplumun normlarıyla savaşmayı içerir. Çırılçıplak soyunmalarla çocukları korkutup kötü etme, başkalarını soyarak da bu kişileri aşağılama eğilimiyle bu sapkınlık sadizmin hemen yanı başındaki bir konuma yerleşir. 


Kendilerini yetiştirenlere başkaldıran çocuklarda, cinsiyet rollerini arama evresinde ve sonrasında sıklıkla, geniş çapta teşhirci hareketler ve eylemler görülebilir. Bu tür bir gelişimde sapkınlık eğiliminden söz etmek haksızlık olur. 
Çünkü çocuk için, yetişkinler arası cinsiyet münasebetlerinin normu kadar kapalı ve bir o kadar da ağır tehdide ve cezaya tabi başka hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla erotik etkinlik namına geriye kalan şey, tarafsız bir izleyicinin gözüne hep sapkınlığa benzer bir şey gibi görünecektir. 


Akli dengesi bozuk olanların teşhirci arzuları da gözümüze aynı şekilde görünebilir, ama pekâlâ erotik yaşantı olarak sınıflandırılan böyle bir özellik, norma uygun görünür. Manide, şizofrenide, ilerleyici felçte, alkolizmde ve yaşılık bunamasında sıklıkla, utanma sıkılma duygusunun kaybolmuş olmasına bağlı olarak, ama pekâlâ çoğu kez insan ruhunun sapınçlarının temelinde yatan yüreksizlik sonucu da, teşhirciliğin erotizmin ağır basan en uç performansı olarak karşımıza çıktığını görürüz. Bununla uyum içinde olarak, aşağı yukarı normal kimselerde ve normal erotizm dahilin- 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de, özgüven eksikliğine bağlı olarak, gösteriye zorlanma biçiminde bakma ve gösterme arzusunda şiddetli dışavurumlara rastlarız, örneğin (aynada) yansıtmalara. 


Bu sapkınlığın tedavisinde normal yöndeki bir antrenmanın yanı sıra daima, yaşam ve toplum önünde daha cesur bir vaziyet alabilsin diye bütün kişiliğin dönüştürülmesi için de uğraşılmalıdır. Bu anlamda daha farklı türden kürlere başvurarak hastayı telkin yoluyla etkilemek bilhassa daha hafif vakalarda olanak dahilindedir. 


Erotik olanaklar açısından cesaretsizliğin ve umutsuzluğun en aşırı bir formuyla sodomide karşılaşırız. 


Sodomi! 


Hayvanlarla cinsel ilişki demek olan sodomide, cinsel ilişki ortağı insan o kadar devre dışı bırakılmıştır ki, sonunda onun yerine hayvan suretindeki devalüe bir partnere ulaşılmıştır. İkilemler ve soyutlanma, öncesinde sapkın yöndeki düşünsel ve duygusal antrenmanın ardından, yani katılaşmadan sonra, bu yanlış yolu kolaylaştırabilir. Belli hayvanlarla sıkı fıkı olmak da o yolu kolaylaştırır. İnsanca birlik beraberlik duygusu da kıt olan embesillik böylesi eğilimleri teşvik edebilir. 


Nekrofili? 


Erkeklerin ölü kadınlar üzerinde cinsel eylemde bulunduğu bu sapkınlıkta da motif olarak, partnerin mutlak savunmasızlığı saplantısı görülür. Bunun ön koşulu, mevcut 


6 Özetleyici Anlatımlar: Haberda, şurada: Casper-Liman, Handb. d. gerichti.-mediz. Leichendiagnostik [Adli Tıp Ceset Teşhisi El Kitabı], Berlin 1871; Maschka, Handb. d. gerichtl. Medizin [Adli Tıp El Kitabı), Tübingen 1881-82 

” Özetleyici Anlatımlar: A.Moll, şurada: E ulenburgs Enzyklopädie [Eulenburg Ansiklopedisi], a.g.y.; Epaulard, Vampirisme, Lyon 1902. 
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cinsel dürtüye rağmen kendi erotik etkisine olan inancını kaybetmiş ve cinsel hazdaki birliktelik duygusundan geniş ölçüde vazgeçmiş olmaktır. Yaşamdan korkan bu erkekleri bu işte teşvik eden bir başka unsur da, sorumlulukların ve bunlara bağlı sonuçların eksik olmasından kaynaklı rahatlatıcı duygudur. Bu sapkınlığın çekim gücü; ölü partner üzerindeki, kolayca elde edilebilen sınırsız hâkimiyet duygusun- da yatar. 


Bu açıdan bakınca, zevk için cinayet işleyenlerin psikolojisine de kapı aralandığını görürüz. Bu katiller erotik tatmini; yaşamın ve ölümün efendisi olarak, karikatürize bir tanrı olarak, kurbanlarının savunmasızlığının tadını çıkarmakta bulurlar. Bunlarla sadizm arasındaki psikolojik yakınlık fazlasıyla dikkat çekicidir. 


SEKSÜEL NEVRASTENİ" 


Bu kavramın adı ve kapsamı Beard'den gelir. Nevrasteni için uzun zamandır kullanılan tanımı Krafft-Ebing'de yeniden görüyoruz: “Cinsel bölgedeki sinir fonksiyonunun hassas zayıflığı” Seksüel nevrasteniyi bağımsız bir hastalık olarak tayin etmek isteyen başka yazarlar da bu tanımın ötesine geçememiştir. 


Bu semptomlar kompleksinin etiyolojisine dair görece eski literatürde tatminkâr bilgiler çok az bulunur. İşin içinde nöropatik bir yatkınlığın var olduğu varsayımı en azından, farklı ruhsal semptomları da eşzamanlı olarak dikkate alması itibariyle arada bir bağlantı olabileceğinin düşünüldüğüne işaret eder. Fakat sorunu insandaki genel dejenerasyonun karanlığına sürmeden olmuyor tabii. Mastürbasyona, aşkta aşırılıklara, anormal cinsel ilişkilere, ‘coitus interrup- 


” Özetleyici Anlatım: Ellis, Die Funktionsstörungen des Sexuallebens (Cinsel Yaşamın İşlevsel Bozuklukları), yayımlayan A.Moll, 7. Ana bölüm, Leipzig 1912; Rohleder, Die Funktionsstörungen der Zeugung (Üremenin İşlevsel Bozuklukları), Leipzig 1913; Freud, Beiträge aus der Psychologie des Liebeslebens (Aşk Yaşamının Psikolojisinden Katkılar}, 1910, 1912, 1917/18, şurada: Studienausgabe (Araştırma Baskısı), Cilt V, Frankfurt 1972, s. 185 vd; aynı yazara ait, Zur Einführung des Narzissmus (Narsisizme Giriş), şurada: Toplu Eserler, Cilt VI, 1925 (yeni yeri: GW, yayımlayan A.Freud, Cilt X, Frankfurt 1969, S. 137 vd.]; Löwenfeld, Über sexuelle Konstitution [Cinsel Bünyeye Dair), Wiesbaden 191 1; Allers, Psychologie des Geschlechtslebens [Cinsel Yaşamın Psikolojisi], Handb. vergl. Psychol. (Karşılaştırmalı Psikolojinin El Kitabı), Münih 1922; Adler. Bkz Yukarıda Dipnot 1. 
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tus'a, cinsel perhize, daha önce geçirilmiş belsoğukluğuna ve duygulanımlara dair veriler daha az ikna edicidir. Etiyolojik açıdan ele alınmış tüm bu faktörler belli ki çoğunlukla birer semptom veya araz olarak önemlidir, çünkü “seksüel nevrasteni”yi bu semptomlar bağlamında edinen kimse, zaten daha önceden nevroza yakalanmış demektir. 


Bu başlık altında incelenen hastalığın semptomları kompleksi şöyle sıralanabilir: Ereksiyon zayıflığı, boşalma olmaması, sık sık uykuda boşalma (düş azması), cinsel ilişkiden çok önce veya kısa süre önce uykuda boşalma, erken boşalma, iktidarsızlık, spermatore (meninin kendiliğinden akması), uzun süreli ereksiyonlar, penisin başında acı hassasiyeti, idrar yolunda sancı, kadınlarda uyanıkken ve uyurken gelme, frijitlik ve vajinizm, hem erkekte hem kadında karşı konulmaz mastürbasyon isteği. Bazı yazarlar sapkınlığın bütün formlarını seksüel nevrasteniden saymaya meyleder. 


Ergenlikten hemen sonra veya bir süre sonra ortaya çıkan tüm bu semptomların seyri, ara sıra nüksedişler bir yana, çoğunlukla müzmindir. Rahatsızlık genellikle her türlü ilaçla tedaviye, hidropatik ve endokrinolojik kürlere direnir, fakat her durum ve koşulda psişik etkilenmelere açıktır. Bu rahatsızlıkları anlayabilmek adına hepsini bir bakış açısı altında toplamak ve bütün seksüel nevrasteni hastalarının genel olarak dikkat çekici bir geçmişe sahip olduklarını saptamak faydalı olacaktır. Bunun belirleyici sonucu olarak, bu kişilerin yaşam karşısında aldıkları vaziyetin elverişsiz olması dolayısıyla sevgiye de yeterince hazırlanamadıklarını anlarız. Bu kusur onların hayattaki diğer ilişkilerinde de kendisini belli eder, tabii bazen o kadar açık seçik belli etmese de. Daima, çocukluklarından beri aşırı ruhsal hassasiyetleriyle dikkat çeken insanlardır burada söz konusu olanlar. Karakter tablolarında hırs, kibir, sabırsızlık, ihtiyat ve ürkeklik gibi özellikler öne çıkar. Kritik eğilimleri ve kötümser temel düşünceleriyle başkalarından ayrılırlar, yaşam çevrelerini genelde iyice daraltmışlardır ve soyutlanmışlık içinde yaşamaya eğilimlidirler. Ruh hallerindeki değişimler onların neşeyi ve girişkenliği sürdürmekte ne kadar zayıf olduklarına işaret eder. Zaman zaman (yazarlar buna “periyodik olarak” diyor) sökün eden yaşama sevinçleri hep zorlamadır ve bir değersizlik duygusunun dengelenmesi girişimi olarak anlaşılmalıdır. Kretschmer'in bu tip davranış sergileyen insanları “piknik |tıknaz)|” olarak “şizoid”lerden ayırma girişimi sakattır, çünkü her ikisindeki ortak alt yapıyı, ortak değersizlik duygusunu ve bundan kaynaklanan nevrozlu karakteri gözden kaçırır veya hafife alır. Ayrıca hayatta aslolan şey bir insanın beraberinde ne getirdiği değil, elindekiyle ne yaptığıdır. 


Bu yaygın insan tipinde kendi gücüne güven ya azdır ya tamamen kaybolmuştur. Bundan kaynaklı ruh hali ve bu halin sonuçları maddi nedenlerle temellendirilemez, ancak psikolojik olarak anlaşılabilir. Bu, tedavi başarısının bütün olası araçlarıyla, özellikle de ama daha derin bağlamın içine bakışın ve bireysel ruhbilimsel tedavinin cesaretlendirmeye yönelik büyük avantajları bizi bu fenalıkların nedensel temele dayanmadığına, yaşam karşısındaki yanlış bir tutumdan ileri geldiğine dair ikna edebildiği kadarıyla, daha da iyi anlaşılır. 


Edindiğimiz tecrübeler bizim, anormal seksüel dışavurum biçimlerinin her birini insanın tümüyle anlaşılmasından yola çıkarak anlamamızı gerektirir -Freudcu psikanilizin öğrettiği gibi tersinden yola çıkarak değil yani. Ama yine de, yukarıda bahsi geçen rahatsızlıkların bazısının, kendileri için örneğin “düş azması” ve “erken boşalma”da olduğu gibi, fanteziden yola çıkılarak rahatlatıcı bir zeminin hazırlandığı kökleşmiş teknik tabirlerden ileri geldiğini gözden kaçırmamalıdır. Öte yandan diğerleri, özellikle paresteziler, hiperesteziler, sancılı duyumsamalar ve spermatore, 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benim tecrübelerime göre sonuçsuz cinsel uyarımlar ve uzatılmış çiftleşme ve aynı biçimdeki mastürbasyonla bağlantılı gibidir. Buna benzer bazı vakalar gözlemledim, böylesi suiistimalde idrar kanalındaki daha büyük ve daha küçük ölçekli kanamalar kanalın arka kısmındaki hassasiyete işaret ediyordu. Bu şüpheli ipucu sıklaşan ve uzun süren ereksiyonlar için de söz konusudur -bazı yazarlar erken boşalmanın nedenini bu ipucuyla açıklamaya çalışmıştır. Ne var ki, bu vakalarda destekleyici veya esas nitelikteki ruhsal bağlantıları da daima hesaba katmalıdır -örneğin ben erken boşalmada hep nevrotik sabırsızlığın ve daha fazla bağlanmaktan duyulan korkunun işaretlerini bulmuşumdur. Bu korkuyu, soyunu devam ettirme korkusuyla bağlantılı olarak, orgazm olamama ve boşalamama durumlarında da gözlemlemişimdir. 


Ergenliğin ardından sıklaşan düş azmaları ve dayanılmaz mastürbasyonlar ilk etapta kadın korkusuna işaret eder -bu korkuda soyutlanmış kişinin erotik dışavurum biçimini görürüz. Literatürde yer yer, böylesi görüngülerin nihai sebebinin kendi bedenine âşık olmaktan, yani narsisizmden (Naecke) kaynaklandığı yönünde kabuller bulunur. Gerçekte ise bu âşık oluş ikincil niteliktedir, sadece bir acil durum ürünüdür ve diğer seksüel objelerin devre dışı bırakılmasıyla meydana gelir. Aynı seksüel formlar, huzursuzluğa yol açmaları halinde, doktorun, otoritesini kullanarak hastanın kararsızlığına bir son vermesi ve ona cinsel ilişkiyi emretmesi için bir işaret oluşturabilir: Burada, sorumluluktan kaçınma niyeti kendini belli ediyor. 


Bu arada, fahişelerle ilişkiye girilmesini tavsiye etmiyoruz. Hasta, namuslu kadınlarla arkadaşlığın yanı sıra sevgi için de eğitilmelidir. Ucuzluk ve korkaklık edip fuhuş yoluna tevessül etmek bu doğru çözümü zorlaştırır ve değersizlik duygusuna da ivme kazandırır. 


Vajinizm, yani dölyolu kaslarının ağrılı kasılması, vücudun “olmaz!” deyişinin ifadesidir. Bu gibi vakalarda bireysel-ruhbilimin araştırmalarında; kendini soyutlama eğilimi, hazırlanılmaktan öteye geçememiş olan kadınlık rolüne karşı isteksizlik, öz değerini kaybetmekten, aşağılanmaktan ve hayal kırıklığına uğramaktan duyulan korku ortaya çıkar. 
Erkeğin kaba davranışı ve çiftleşmeye çalışırken yaşanan acılar, keza vajina girişindeki küçük zedelenmeler ruhen yatkın kadınlarda kramplara yol açabilir ya da bu krampları güçlendirebilir. Bazen de kızlık zarının anormal sıkılığı bunu tetikleyici bir unsur olarak gündeme gelebilir. 


Vajinizmde olduğu gibi frijitlikte de, genelde mastürbatif cevap verebilirliğin kalıntısı olarak klitoris duyarlılığı varlığını sürdürüyor olabilir. Cinsel soğukluk belli bir erkeğe ya da bütün erkeklere karşı bir tutku eksikliğinin (heyecansızlığın) işaretidir daima. Frijit kadınlar “eşlik etmez” Ruhsal nedenleri vajinizmdekiyle aynıdır. Şu farkla ki, vajinizm bir savunmayı temsil ederken, frijitlik pasif bir direniştir, “Soguk kadınlar”ın yaşamındaki diğer ilişkilerde de dışarıdan bir uysallık, bir “işi oluruna bırakma” görülecektir. Soğukluk baştan beri var olabilir. Fakat aynı zamanda, normal bir cinsel zevk döneminde yaşanan hayal kırıklıklarının ardından da ortaya çıkabilir. Başka bir erkekle cinsel ilişkide yaşanacak tatmin, esasen önceki partnerin ne kadar yetersiz olduğunu kanıtlama konusundaki coşkun niyete bağlıdır. 


Bireysel-ruhbilimin? tespitleri, özellikle de birer dışavurum biçimi olarak nevroz semptomları hakkındaki kanıtları psikonevrozların anlaşılmasına çokça katkıda bulunmuştur, o kadar çok ki, bugün hiçbir nöroloji okulu ve hiçbir pratisyen hekim bireysel-ruhbilimin görüşleri karşısında vaziyet almadan nörolojik sorunlara yaklaşamaz. 


> Adler, Praxis und Theorie der Individualpsychologie (Bireysel-Ruhbilimin Pratiği ve Teorisi), Fischer Yayınları Cilt 6236; ayrıca şurada: Uluslararası Bireysel-Ruhbilim Dergisi, Yıl I-VIII. 
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Semptomları doğal bağlamlarından koparıp ayrı olarak ele almak, telafisi imkânsız bir hatadır. Nevroz psikolojisin- de hâlâ genel olarak uygulanan böyle bir prosedür, bir melodinin içinden bir notayı çekip alarak bir başına incelemeye benzer. Nevrotik görüngüleri anlamak için bunların toplumdan gelen bağlamı ile topluma etki yapan bağlamlarını iyice göz önünde bulundurmalıdır. 


O yüzden, her türlü organsal temelden yoksun bütün nevroz semptomlarındaki en önemli soru: Peki fırsat oluşması halinde ne oluyor? Bu sorunun psişik iktidarsızlık durumundaki yanıtı: Cinsel bağlanma devre dışı bırakılır. Rahatsızlığı olan kişiye ne gibi maksatları olduğu sorulacak olsa, size her canlının aklındaki şeyleri anlatır. Fakat karşı nedenler sorulduğunda, normalde bekleyeceğinizden daha fazlasını işitirsiniz. Cinsel hastalık kapma korkusu, iyi olmayan “mevcut” ilişkiler, masum bir kızı ayartma endişesi, baştan çıkarıcı bir kadının ağına düşmek. Bu ve bunun gibi üzerinde durmaya değer daha yüzlercesi güvencelerin en başında yer alır ki, doktorun diyalektiği bunlar karşısında çaresiz kalır, meğerki bizim durduğumuz şu noktada dursun: Sevgisiz cinsel ilişki (çiftleşme) kötü bir davranıştır, cinsel hastalıklara karşı tek güvenilir araç sevgidir, sevgi diğer zararlı sonuçları da önler. Şimdilik kötü davranışları yeryüzünden silemese de birini kötü bir davranışa sevk etmek bir doktorun görevi olamaz. 


Bunları hallettikten sonra güvencenin ikinci yüzü olan “rezil olma korkusu”na varılır. İnsan doğasının sadeleştirilmiş haldeki yaygın ilkelerine göre (Çok şey kanıtlayan, az şey kanıtlamış olur vs.) mevcut durum şu şekilde doğru belirlenmiş olur: Olası bir yenilgi karşısında duyulan bu korku, evvelce bahsedilen motiflerden çok daha anlamlı bir motifi temsil eder. Bu haliyle esasen diğer güvencelerin provokatörüdür. Bu korku var olduğu sürece, seksüel coşku o kadar olanaksız hale gelir ki, arzuların, duyguların ve sözlerin hiçbir anlamı olmaz. 
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Buna göre, iktidarsızlığın temelinde değersizlik duygusu yatar şeklindeki bireysel-ruhbilim yorumu açıklayıcı ilke olarak her türlü kuşkunun üzerinde duruyorsa eğer, özellikle terapötik açıdan da kıyaslanamaz derecede güvenli bir bakış açısını sunduğu için, o zaman hastalık olarak iktidarsızlığın yalnızca ve yalnızca normalde de hayatlarında kararsız bir tavır sergileyen ve frenlenmiş aktiviteyle yaşayan, ama aynı zamanda da kendilerine en yüksek hedefleri koyup “kendi aleyhlerine dönebileceği için her türlü karardan kaçınmak” biçiminde bir senteze ulaşan insanlarda ortaya çıktığını, şüphemizin de dikkatlice ardına düşerek fark ettiğimizde, (iktidarsızlığın temelinde değersizlik duygusu yatar biçimindeki) kanaatimiz de sarsılmaz bir hâl alacaktır. 


Böyle bir yaşam biçimi kendisini en kolay şöyle belli eder: Bir şeylere başlanmıştır muhakkak, ama asla bir şeyin sonu getirilmemiştir; insanların arasına katılma işi ağır aksak ilerler ve gönül ilişkileri de hep cılız kalır. Ben kişinin hayatının gayelerini yerine getirmesine engel olan ya da bunları güçleştiren tüm engellemeler, aksamalar, tutukluklar ve nevrozun semptomlarına ilişkin olarak şunu gösterdim: Bunlara tümüyle sırt çevrildiğinde, hastanın doğru okunan kişiliğinden hareketle pek çok düşünce zinciri, tutum ve ifade biçimi çıkarılabilmektedir -bunlardan ise, semptomlardan ileri gelen engellemelerin aynıları ileri geliyor olabilir. Yalnız, bu ruhsal devinimler beklenen sonucu vermez, hiçbir sağlam tutuma, hiçbir kararlı devinime de sevk etmezler. Fakat beklenen bu sonuç yerine semptom, yani bizim durumumuzda iktidarsızlık, devreye girer. Sanki bahsi edilen ruhsal engellemeler dolayısıyla gerekli coşku da azalmış, sanki çok arzulanan cinsel tatmin hedefinin önüne bir dizi karşı neden çıkmış gibidir. 


Fakat bu karşı nedenler ve onların gücüne denk olan semptomlar kesinlikle birer rastlantı, düşüncesizlik veya nedensiz birer zayıflık değildir. Onlar, pürüzsüz bir üstünlük şeklindeki esas gayeyi en azından “mutlak çatışmasızlık” durumuna yönelmiş olan tüm kişiliğin yüreksizliğinden doğmuştur’. Cinsel iktidarsızlıkta hastanın yüreksizliği, yaşamın ana çizgilerinden birinde maddileşir. Hasta, bizzat can attığı saldırganlıktan kaçınır. Ağzından çıkanlar, düşünceleri ve arzuları özlemini dile getirirken, başka bir dilde konuşan bedeni ve cinsel organı da onun korkaklığını dışa vurur. 


İktidarsızlığın hastanın yaşamında sıklıkla değişkenlik arz etmesi de bununla açıklanır. Belli bazı rahatlatıcı koşullar altında cinsel ilişki başarıya ulaşabilir. Örneğin partnerinin şefkatle yaklaşıp yardım eli uzatmasıyla, olumlu olumsuz hiçbir sonuçla yüzleşecek olmamasıyla, alt seviyede ve alt mevkideki kişilerle, gençlerle, yaşlı kadınlarla, bedensel ve ruhsal uyarıcı araçların yardımıyla, cinsel hastalığa yakalanmasından düş kırıklığına uğramasına kadarki zaman zarfında partnerinin kendisini arkadaşça ve sabırla teselli etmesiyle, doktorunun cesaretlendirici sözleriyle, alkollü içecek veya bir ilaçla, harici bir uyarıcı kullanarak vs. Hastanın telkin edilebilirliğinin ve kandırılmaya yatkınlığının bu konu- da ne kadar etkili olduğu ise, tüm bu kolaylaştırıcı koşulların işe yaramalarından çok işe yaramamalarından anlaşılabilir. 


Ne var ki, en değişik tesirlerin bazen başarılı olması ve hem doktoru hem hastayı görüşlerinin doğru olduğuna inanmaya sevk etmeleri de anlaşılır şeydir. Gerçekten de başarı hanesine yazılması gereken şey, doktorun bilgisiyle olsun olmasın, cesaretin geçici veya kalıcı olarak yükselmesidir. 


Bu hastaların ruhsal muayenesinde, başka insanlarla kurdukları temasın hiçbir bakımdan iyi gitmediğini saptamak her zaman mümkündür. Onlar gerçek anlamda sosyal insanlar (normal hemcinslerimiz) gibi değildir, şu anki ve gelecek topluma çok az ilgi duyarlar. Aldıkları vaziyeti değiştirmediler mi, “soylarının kurutulması” yaşama bakışlarının doğal bir sonucu olacaktır. 


3 Seif 


ERGENLİK SEMPTOMLARI! 


Ergenliğin olguları hem bedensel hem de ruhsal olgunlaşma süreçleri dolayısıyla dikkat çeker. Bu süreçler kızlarda oğlanlara göre biraz daha erken başlayıp erken biter. Bedenin olgunlaşması tüm organları kapsar ve eşeylik organındaki hasar veya kayıp durumunda da seyreder, sadece kayıp durumunda ikincil cinsiyet karakterleri yeterince gelişemez. Ruhsal olgunlaşma, amaca uymayan ya da yetersiz olan yetiştirme pratikleri yüzünden geçici ya da kalıcı olarak engellenebilir. 


Yazarların, araştırmacıların ve kamuoyunun dikkatini, ağırlıklı olarak, iki farklı bakış açısına olanak tanıyan iki ayrı dışavurum biçimi çekmiştir. Bir yanda, yükselmiş bir kapasitenin varlığıyla nitelik ve sayı bakımından artmış kuvvetlerin varlığını ele veren görüngülere rastlarız. Örneğin, sosyal ve mesleki düzene uyum, soyut düşünme yeteneği, tamamlanmaya eğilim, sosyal ve cinsel birlik kurma güdüsü, “ben”in keşfi veya pekiştirilmesi, bir yaşam planının oluşması, faaliyet alanlarına yayılma. Bununla beraber, idealizm 


! Özetleyici Anlatımlar: Charlotte Bühler, Seelenleben der Jugendlichen (Gençlerin Ruhsal Yaşamı), Jena 1923; Stanley Hall, Adolescence (Ergenlik), New York 1918; Eduard Spranger, Psychologie des Jugendalters (Gençlik Psikolojisi), Leipzig 1925. Otto Tumlirz, Die Reifejahre (Olgunluk Yılları), Leipzig 1924; Alfred Adler, Praxis und Theorie der Individualpsychologie (Bireysel Ruhbilim Pratiği ve Teorisi), Münih 1930, Fischer Yayınları Cilt 6236. 
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merakı, bir dünya görüşünün ele geçirilmesi, iç dünyanın ele geçirilmesi, erotizmin idealleştirilip manevi bir havaya bürünmesi ve yaşamın değerleri karşısında vaziyet alma da pek çok kez vurgulanır. 


Bütün bu görüngüler; ergenliğin öncesindeki çocukluğu bakış açısı olarak seçip de çocukluğun ölçütlerini 13-21 yaşlarındaki olgunlaşaduran gençliğin mihengine vurur vurmaz somut bir biçimde öne çıkar. 


Buna karşılık, bu dönemi yetişkinlerin ölçütlerine vurduğumuzda, noksanlar daha belirgin olarak göze batacaktır. 
Daha büyük ve daha güçlü hale gelmiş hareket organlarıyla yeterince haşir neşir olmamaktan kaynaklanan beceriksizlikler ve hantallık dikkati çeker, aynı şekilde, alışılmadık durumlar karşısında kimileyin çekingenlik ve ürkeklik, sonra inat, eleştirel ve kuşkucu davranış, sıklıkla da abartılı derecede takdir edilme hevesi, kendinden geçme ve büyülenme, coşkunluk, sonra da sanki hayatın muammalarının çözümünü içeriyorlarmış gibi klişe söz ve sloganların büyüsüne kapılma, eskiden benimsenen değerleri reddedici tavır, zorlama karşısında kültürel değerleri de kapsayacak denli ilkesel muhalefet ve diklenme gibi özellikler her türlü yozlaşma ve aşırılığın çocukluktan gelen değersizlik duygusuna karşı kırıcı bir protesto ve açıktan veya gizliden isyan şeklinde görüldüğü bu evre için karakteristiktir. 


Böylece, ergenlik yaşamı toplumun kalanından az çok keskin biçimde ayrılıyor gibidir, sıkça da o kadar keskin ki, bazılarının gözüne gençlerin bu dönemde kendilerine ait bir hukukun ve bir yaşam biçiminin olması doğal görünür. Son on yıllarda gençlik örgütleri bilhassa Alman topraklarında öne çıkıyor. Bu örgütlerin olumlu değerleri gençlerin birleşmelerinde belirginse de, kültür düşmanlıkları zaman zaman soyutlanışlarında, “anne baba”ya karşı mücadeleci tavırlarında ve dişi cinsiyetten kaçışlarında öne çıkmaktadır. 
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Tarafsız bir göz, ergenlik döneminde esasen yeni olabilecek kuvvet çizgileriyle karşılaşamayacaktır. Bu bağlamdaki bütün görüngüler kolaylıkla, hazırlıkları çocuklukta tamamlanmış olan ilerlemiş gelişim evreleri olarak görülebilir. Yaşam cephesine yaklaşmasıyla, organların gelişmesiyle ve bedenen ve ruhen şiddetlenen erotik istekler kompleksiyle ergenlik dönemi sanki bir deneydeymiş gibi, gelecek beklentileriyle karşı karşıya bulunur. Olgunlaşan çocuklar artık o ana kadarki talim ve terbiyeleri dolayısıyla kendilerinden beklenebileceği üzere hem hayatın kendisi karşısında hem de hayatın şimdiki ve gelecekteki beklentileri karşısında vaziyet almaya başlar. Toplumsal ve insani meselede, “ben”in “sen”- le ilişkisinde; çocuklukta kazanılmış olan birlik beraberlik duygusunun yeşerme biçimine göre dostlukla, arkadaşlıkla ve dünya görüşüyle ilgili özellikler ya da bu özelliklerin birbirleriyle etkileşimi gün yüzüne çıkar. Meslek edinmeyle ilgili olarak yaklaşma ya da uzaklaşma hareketleri göze çarpar. 
Her iki hareketin de ölçüsü, kişinin kendi gücüne olan inancının ne kadar güçlü ya da ne kadar zayıf gelişmiş olmasına bağlıdır. Cinselliğe dair önceki yıllardaki değerlendirmeler ve görüşler ile eskiden sahip olunan cinsel hedef; yetişkinlerin daha fazla toleranslı olup daha fazla serbestlik ve özgürlük tanımaları halinde delikanlının da kızın da hareketlerin- de çok daha belirgin bir halde görülür. Ve ergenliğin tüm bu ve diğer meselelerine; uzun zamandan beri hazırlanan bir çözüme yakın gelen ve şu ana kadar geliştirilmiş olan birlik beraberlik duygusunun, takdir edilme çabasının ve değersizlik duygularının öğelerini asla aratmayan yanıtlar gelir. 


Çocukluktaki yetersiz hazırlıklar büyük oranda, ister sosyal ve mesleki, isterse cinsel yönde olsun, hayat için eksik yetiştirilmekte ve bağımsız, bilinçli ve cesur bir karakterin ihmal edilmiş olmasında yatar. Kültürü müzde yaşamak; yetiştirilmeyi, yani eğitilmeyi ve iyimser, kararlı bir tutum takınmayı gerektirir. Aksi takdirde çatışmalar ve çelişmeler kaçınılmazdır ki bunlar daha çocukluk çağında okulda, aile içinde, arkadaşlar karşısında kendilerini belli ederler ve tam da başkasına bağımlı olanlara -daha hassas ve kararsız oldukları için- daha fena etki ederler, bunun için onları direncin daha az göründüğü yöne doğru ısrarla zorlarlar. O zaman sıklıkla ergenlikte, yaşam cephesinin kararların alınacağı yakın bir noktasında kültürel yollardan gizli veya açık sapmalar baş gösterir ki, bu sapmaların amacının bir sınanmadan uzak durmak olduğu apaçıktır. 


Bu bakış açışı bir kez kazanıldı ve ergenliğin tatsız biçimde dikkat çeken hoşnutsuzlukları güçsüzlük duygusundan doğan birer dengeleme denemesi olarak anlaşıldı mı, o zaman ergenlik görüngüsü olarak ya da ergenliğin sonucu diye görülmüş şeylerin de pek çoğunun, olgun yaşa doğru ilerleyen, fakat yetersiz olan bir gelişimin etkisinde oldugu anlaşılacaktır. Çocukluk çağındaki neredeyse her bakımdan yetersiz olan hazırlığa bakınca, ergenlik dönemi imtihanının çatışmalara neden olması fazla şaşırtmamalıdır. Gençliğin neredeyse genelinin yılgınlığı, ki bu yılgınlıkta esas kabahati büyük halk tabakalarının cesaretsizliğinde, bu gençlerin korkak yetiştirilmesinde ya da nazlı alıştırılıp sevgisiz büyümelerinde, keza üzerlerindeki aşırı büyük gelecek beklentisinin baskısında aramalıdır, onlarda kendilerini sıkıştıran istekler karşısında alabildiğine bahanelere, mazeretlere ve kaçamaklı sözlere sarılma eğilimini ortaya çıkarmaktadır. 


Çatışmaların kamçılanmasıyla sosyal ve mesleki meselelerle gönül meselelerinden kaçış için bahaneler üretmeye yönelik çabalar dikkati fazlasıyla hak etmektedir. Kamuflaj (öykünüş) anlamına gelen ve güçlüymüş izlenimi uyandırma amacı taşıyan yaşam biçimlerine çoğu zaman güçlü olmaktan degil, zayıf olmaktan ötürü ulaşılır. Aile içinde sıklıkla saçma bir savaş kızışır, gerçek veya sözde otoritelere karşı kıymet-i harbiyesi olmayan savaşlar eldeki tüm kuvvetleri üzerlerine çeker. Mesleki faaliyete karşı nefret, tiksinti ve ilgisizlik çoğunlukla başarısızlık korkusundan doğar ve normal sevme yeteneği de sapkınlık yönündeki devamlı antrenman aracılığıyla yapay yoldan engellenir. Maksatlı olarak tutuşturulmuş bir “ben kültü” birlik beraberlik duygusunun rahatsız edici derecede kısıtlandığını göstermekle birlikte zararlı bir soyutlanışa sürükler. Daima da bir çatışmaya ve daha şiddetli soyutlanışa yol açan aşırı hassasiyet ve ölçüsüz hırs ile birlikte görülür. 


Bu kritik durumda geriye gidişin bir işareti olarak örneğin obsesif-kompulsif nevroz, isteri, nevrasteni ve korku nevrozları gibi sayısız nevrotik semptom ve tam bir çöküşün resmi olan gençlik deliliği/cinneti baş gösterir. Perişanlığa ve suça sürükleyen yol da, tıpkı fahişelik gibi daha aktif öğeler durumunda, normal rol karşısındaki cesaretsizliğin ifadesidir. İntihar vakaları ergenlik döneminde artmaya başlar, çünkü bu tiplerde cesaretten yoksun, fakat intikamcı çözümlere duyulan eğilim çok çabuk üstün gelir. 


Ergenliğin göze çarpan bu nahoş görüngülerinin yanı sıra daima yükselen değerlerle de karşılaşılır. Akla gelebilecek her türlü icraat ve kapasitede devamlılıklar ve ilerlemeler görülür. Kendi başınalık, güvenilirlik ve birliktelik duygusu daha güçlü biçimde öne çıkar. Uzun zaman alıştırması yapılan hazırlıklar ve yetenekler kendilerini artan ilgi olarak da dışa vururlar. Hem sonra, sürekli beceri kazanılması ve bu becerilerin niteliklerinin artması daha olgun insanin hayatına, etkinlik ve meslek konusunda daha net bir yön verirler. Bu dönemde sanata ve bilime olan görünürdeki yatkınlıkları çoğu zaman kaybolurken, başka durumlarda yaratıcılık kabiliyetleri şaşırtıcı bir özgünlük seviyesine yükselir. Şu ana kadar kazanılmış yaşam biçimlerinin hatları, büyüyen güçlerle ve bağımsızlık kavgasıyla daha net görülür. Genel olarak henüz görülen, işitilen ve okunan şeylere dayanan baskın idealler, burada yeşereduran gelecek yaşamın anlamına işaret eder. 


KADININ SEKSÜEL YAŞAM KARŞISINDAKİ 
RUHSAL TUTUMU" 


Bu sorunun araştırılması için sarsılmaz sağlamlıkta temelleri bulmak kolay değildir. Kanın dilini incelemek, iç salgı bezlerinin birleşme değerinden ve korelasyonlarından sonuçlar çıkarmak ve doğru bedensel koşullarda ideal bir cinsel davranış tablosunun ortaya çıkacağını varsaymak, günümüzde bilimin aldığı yöne en uygun düşecek adımlar olurdu. 


Ama daha bu noktada şu soru ortaya çıkıyor: İyice ölçüp biçtiğimiz sırada gözümüzün önünden hangi ideal resim geçmektedir? Kadının seksüel gelişiminin hedefi yalnızca onun eşeylik organlarının elverişli olup olmadığına, bunların alacağı yardımlara ya da karşılaşacakları olumsuzlukla- 


! Özetleyici Anlatımlar: Heymans, Die Psychologie der Frauen (Kadınların Psikolojisi], Heidelberg 1910; Weininger, Geschlecht und Charakter [Cinsiyet ve Kişilik], Viyana 1918; Vaerting, Wahrheit und Irrtum in der Geschlechtspsychologie [Cinsiyet Psikolojinde Doğruluk ve Yanılgı), Karlsruhe 1923; J.St.Mill, Die Hörigkeit der Frau [Kadının İtaatkârlığı), Berlin 1869; Schirmacher, Die moderne Frauenbewegung | Modern Kadın Hareketi], Leipzig 1905; E.Key, Über Liebe und Ehe [Aşka ve Evliliğe Dair), Berlin 1904; Moebius, Moebius, Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes (Kadının Fizyolojik Aptallığına Dair], Halle 1903; Bachofen, Das Mutterrecht (Anaerkillik), Stuttgart 1861; Aschner, Die Konstitution der Frau und ihre Beziehungen zur Geburtshilfe und Gynäkologie [Kadının Bünyesi ve Ebelik ile Jinekoloji Arasındaki İlişki), Münih 1924; Liepmann, Psychologie der Frau (Kadının Psikolojisi}, Viyana 1922; Sellheim, Das Geheimnis vom Ewig-Weiblichen |Bitmeyen Kadınsallığın Gizemi), Stuttgart 1924; Deutsch, Psychoanalyse der weibl. Sexualfunktionen (Kadının Cinsel Fonksiyonlarının Psikanalizi|, şurada: Intern. Zs. f. Psyehoanalyse | Uluslararası Psikanaliz Dergisi], Yıl XI (1925); Adler. 
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ra mı bağlıdır? Hâkimin iyiye ya da kötüye karar vermesinin şartı nedir? Acaba bunun kararını verirken en büyük mutluluk olanağına, çocuk sayısının zenginliğine, dürtülerin sonuna kadar yaşanmış olup olmamasına mı bakar? Her iki cinsiyetin eşdeğerde olmasını mı arzular, yoksa birinin diğerinin altında olmasını mı? 


Kadının gelişimine ilişkin bunca soru, bunca hedef, seksüel yaşam biçimlerine ilişkin bunca beklenti... Bu en insanca sorunla ilgili literatür muazzam büyüklüktedir. Korkunç bir sözde bilimsellik saçmalığının eşlik ettiği bu alandaki bilimsel çalışmaların yaydığı ışıktan daha fazla ışığı şairlerin, yazarların, ressam ve heykeltıraşların eserleri yayar. Kitabı Mukaddes'ten tutun, söylence ve masallardan modern roman ve dramalara, erkeklerin ve kadınların lirik şiirlerinde erotizm sorununa ya değinilir ya da bu sorun enikonu işlenir. Ve sanat da günümüze kadar neredeyse istisnasız bir biçimde erkek işi olduğu için, keza bilim de öyledir, bunlarda ağırlıklı olarak erkeğin kadın ruhuna dair bildikleri yankılanır. Fakat çözülememiş kuvvetli bakiyelerin sayısı da hiç de az değildir ve bizi eski ve yeni bilmece avcılarının şu uyarısı hakkında dikkatli olmaya çağırırlar: “Kadın bir muammadır” 


Yargıda bulunanların arasındaki erkek etkisi elbette hoş bir şey değildir ve kadını erkeğin ya da kadınsal dürtülerin nesnesi olarak görmek de her fırsatta kadını küçük düşürür. 
Kadına bakanlar genellikle kadının görevini güzel olmaktan ve çocuk doğurmaktan ibaret zannederler. Buna ilaveten kadının karakterinde, manevi özgürlüğünde, objektif çabalarında, iş yaşamı ile kamusal yaşama uyum yeteneğinde sözüm ona yetersizlikler bulunduğuna o kadar çok vurgu yapılır ki, kadının varoluş hakkı âdeta yalnızca aşkta ve çocuk yetiştirmede görülür. Bu yargı kadınların mantalitesine fena halde etki eder. Çoğunlukla onların da erkeksi bir sesle konuştukları ve erkeğin onlara yakıştırdığı role boyun eğdikleri görülür. George Sand bu sistemi abartılı bir isyanla şu kelimelerle yerden yere vurur: “Kadının erdemi, erkeklerin güzel bir buluşudur sadece” 


Gerçekten de bu bakışta; kadının seksüel duruşunu bedensel dayanakların yanı sıra, erotizmin seyrini çok daha güçlü olarak modifiye eden başka kuvvetlerin de belirlediği düşüncesinin önüne geçmek zordur. Kültürün ruhunu, kadınların sayısını ya da çoğunluğu oluşturan kadınların sayısını, sonra da kadına aktif olarak talip olma ayrıcalığıyla, daha sağlam ekonomik temeliyle ve bilme ve beceri alanında daha iyi talim ve terbiye görmüş olmasıyla erkeğin büyük nüfuzunu da genel anlamda bu cümleden sayabiliriz. Görebildiğimiz kadarıyla, kızların kadınlık rolü için hazırlanmasında her hâlükârda bu faktörler hesaba katılıyor ve bunlarla bir uyum yolu aranıyor. 
Yalnızca bedenselliğiyle sınırlı bir cinselliğe, yani bütün diğer faktörlerden soyutlanmış bir cinselliğe psişik yaklaşım sergileyen kadınlara olsa olsa ahmakların ya da bunakların arasında rastlanır. Yoksa bunun dışında cinsel yaşamın her şekli, aşk/ sevgi sorununa yönelik olarak peşin hükümlü ve önceden hazırlanmış bir tavrı hesaba katar. 


Şurası kesin: Kadının cinsel formu asla standart (birlik bütünlük içinde) değildir ve görünüşe göre de pek çok faktöre bağlıdır. Her ne kadar değişik zamanlarda, değişik yerlerde, değişik topluluklarda, değişik yaş gruplarında, tıpkı modanın görüngülerindeki gibi belli bir standart saptanıyorsa da, tüm bu aynı-biçimdelik görüntüsüne rağmen (“Kadınların bitmek bilmeyen ah vahlarının tedavisi bir noktadan yapılasıdır”) bireysel her tavrın ciddi farklılıklar içerdiği konusunda kolaylıkla ikna olunabilir. Her kim, (kadınların) pek yaygın olan, bir adamla evlenme isteğine bakarak, bunu onlarla ilgili olarak, toplumsal açıdan da gerekli olduğu için arzu etmeye değer, iyi yönde bir “cinselliğe hazır oluş”a bağlarsa, bilmelidir ki, partner seçiminde en az cinsel içtepiler 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kadar kadının etkinlik çemberinin daralması, gelenek, kişisel gurur, ekonomik nedenler de işin içine girmektedir. Sahip oldukları tüm organsal temelleriyle daha ziyade cinsel içtepiler bireyin yaşam biçimine ve gerçek amaçlarına göre yönlendirilebilir ve değiştirilebilir ve antrenmanla da en değişik yönlerde eğitilebilir. Cinsel dürtünün çocukluğun ilk yıllarına ait izleri çocuğun çevresini kuşatan kültür tarafından şekillendirilmeye başlar bile ve tıpkı diğer dürtüler gibi cinsel dürtülerin de dizginlenmesi veya kamçılanması, yalnızca cinsellik alanıyla sınırlı olmayan bireysel yaşantı ve deneyimlerle olur. Bir kız yaşamda tam anlamıyla pasif bir tavır takınacak biçimde yetiştirilebilse, erotik davranışı da bu pasif özelliği sergiler. 


Biz bir kadının cinsel dışavurumuna nüfuz eden tüm bu etkileri (genellemeden uzak olarak) yalnızca tekil vakalarda saptayabilecek haldeyiz. Kadının cinsel yaşam karşısında sergilediği psişik tutum misali ruhsal dışavurum biçimlerinde gerçek bir nedensellik aramak mümkün değildir. Bütün organ duyguları ve organ içtepileri, bütün yaşantılar kişilik süzgecinden geçerek bireysel bir perspektifte ele alınır. 
İdeal tip penceresinden bakıldığında, yukarıdaki faktörlerin her bir değerlendirilişi, her bir değer duygusu ve bu duygunun etkileri az çok hatalı bir biçimde geliştirilir. Bir kadın bir partnerin kendisine yaklaşmasını, talip olmasını, iç ve dış görünüşünü yaşam tarzı bakımından hayal ettiği hedefe göre algılayıp değerlendirir. Erotizm asla saf, hayvani bir cinsel dürtüden ibaret değildir, örneğin Schopenhauer'in kastettiği gibi, sırf insan soyunun devamı için doğanın insanın önüne attığı bir yem değil, insani birlik beraberlik duygusunun son derece nitelikli bir katılımıdır ki, bu katılım kişiliğin tamamını yansıtır, dolayısıyla da toplumsal yaşamla bağlantının derecesini ve çift kişilik bir yaşama hazırlanışı (Yansıtır). 


Bireysel-ruhbilim alanındaki araştırmalar, bazı koşulların gönül ilişkisine girme yeteneğini teşvik ederken, bazılarının da bu yeteneği tehdit ettiğini saptayabilmiştir. Burada belirleyici olan şey, çocukluktaki vaziyet ile kızın gelecekteki kadınlık rolüne zamanında tayin edilmesidir. Kendi gücüne olan inancı, geleceğe iyimser bir bakış, insanlarla iletişim kurma yeteneği, etrafına neşe saçma eğilimi, kadın cinsiyetine karşı eleştirici olmayan bir aidiyet duygusu ve kadınlık rolüne saygı her zaman teşvik edici unsurlardır. Kendi kadınlık rolünün farkında olmama ya da çocukluktaki birkaç yıl dolayısıyla iniş çıkışlar, ailede yalnızca bir kişiyle güçlü bağ kurma, genel zayıflık ve değersizlik duyguları, sevgisiz yetiştirilme, kendine ve başkalarına güvensizlik, çirkinlik ve fakat aynı zamanda da güzellik, özellikle kadının hor görülmesi her durumda aşka hazırlanmayı sekteye uğratabilir. 


En önemlisi de, kızın çocukluktaki durumudur. Anne babasının evliliğinin kötü olması, babanın kabalığı, ayyaşlığı ve aldırmazlığı, ayrıca herkesçe bilinen sadakatsizliği gibi özellikler bu gibi babaların kızlarına hayatları boyu, derinden yaralanmış perişan haldeki anneleriyle aynı kaderi paylaşacaklarmış korkusu yaşatır. Erkeklere karşı davranışı hiçbir zaman, ideal cinsel bünyede bile güvensizlikten, endişeden, tutukluktan uzak olamayacaktır. Kadınlık rolünde kaçınılmaz gözüyle baktıkları aşağılanmaya maruz kalmamak üzerine kurguladıkları hedefleri ve esas gayeleri onları bu rolü devre dışı bırakmaya zorlamanın yanı sıra bütün hayatlarına ve erkek karşısındaki bütün tutumlarına bizlerin tutukluk, nevroz semptomları ve sapkınlıklar biçiminde karşılaştığımız bir güvenceler sistemini dahil eder. Bu görüngülere paralel olarak dünya görüşünün, mantığın, alışkanlıkların ve cinsel dürtü antrenmanının, hatta yaşamın bütün akışının erkekten yüz çevireceği yöne doğru zorlandığını görürüz. Erotizmin doğal olan esas gayesi; çocukluğun henüz ilk yıllarında oluşan kişiliğin niteliğine, edinilen tecrübelere ve az çok hatalı perspektiflere göre 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yedek bir gayeye dönüşür. Bu yedek gaye” daima ikincil mesele alanında bulunur (her türden sapkınlıklar ve cinsellikten herhangi bir ayrıntının vurgulanması) veya cinselliğin yalnızca bir bölümünü tamamlar (rijitlik); erkek korkusunu, erkeği umursamazlığı veya erkekten tiksintiyi meydana çıkarır veya erkekçe öğeler içerir ve gerek cinsel yaşamda gerekse tüm yaşayış tarzında erkeklik rolüne sevk eder. Kadınlık rolünden bu kısmi veya keskin uzaklaşma ayrıca karakterde de dışa vurur kendisini. Çocuk doğurmaya ya da emzirmeye karşı isteksizliğe sıkça rastlanır, fakat daha hafif vakalarda çocuk -erkegin aksine- yegâne asıl gayeye dönüşebilir. Konuyla ilgili vakaların çoğunda her türlü nevrotik semptom erotizmin ahenkle gelişmesine engel olmaktadır. Fahişeliğe meyledişte de, abartılı derecedeki çok eşlilik eğilimlerinde de kadınlık rolüne karşı nefret vardır. Vajinizm de bu reddedişin anlamlı bir ifadesidir. 


Tüm bu, kadınlık rolüne gölge düşüren görüngüleri anlamak adına standart bir bakış açısı ararsak, bu açıyı kızların kültürdeki sosyal konumlarından duydukları memnuniyetsizlikte bulabiliriz -erkeğin gerçekteki veya görünürdeki aşırı ağırlığı ile bu ağırlıktan çıkıp gelişen ve açık isyandan tutun kayıtsız bir teslimiyete kadar bütün dereceleri ortaya seren savaş pozisyonu bu memnuniyetsizliği besler durur. Bu durumu değiştirmek için duyulan şiddetli istek jinekokrasinin [kadınların egemen olduğu yönetim biçiminin] ve emansipasyonun |kadınların özgürleşmesinin| bütün ideallerini meydana getirir ve kişisel yaşamda da “erkeği protesto”nun yüzlerce biçimini alır. Kant, antropolojisinde aynı deneyime işaret ederken, Herder tüm zamanlara ve halklara ait derlediği gelin türkülerinde yalnızca böyle üzücü içeriklere rastlamıştır. Şu hususlar da genel olarak kadınlar açısından çok can yakıcıdır ve hayatlarının daha başlarında cesaretlerini kırmaktadır: Kadı- 


2? Adler, Über den nervösen Charakter (Nevrozlu Karaktere Dair| Fischer Yayınları Cilt 6174, örn. s. 187. - 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nın değersiz olduğuna dair yaygın hurafe, bilimin ve sanatın en yüksek çalışmalarından kadının neredeyse tamamen dışlanması, kısmen iyi hazırlanılmamış olmaktan kısmen de sanatsal dışavurum biçimlerinin erkekselliğinden kaynaklanan görüngüler -boşuna değildir, kadınların dansta ve oyunculuk sanatında sıklıkla en yüce zirvelere ulaşması. Yani, kadınlık rolünden duyulan memnuniyetsizliğin kendisini modada, istek ve fantezilerde, yaşam biçiminde ve erotizmde erkeğe öykünme şeklinde bu kadar sık dışa vuruyor olmasına şaşırmamalıdır. Keza, deneyimli doktorların tahminine göre, kadınlardaki frijitlik oranının sorunsuz cinsel bünyelerine rağmen yüzde 70'lerde dolaşmasına da şaşırmamalıdır. 


Cinselliğin toplumsal, kültürel bir dışavurum biçimi olarak özgürce serpilişinin önünde engel olan, fakat bu biçimlerle de çoğu zaman ayrılmaz bir bağlantı halinde bulunan bütün bu karşı nedenlerin yanı sıra sevgiye/aşka yeterince hazırlanamamış olma veya kötü hazırlanmış olma da cinsellikteki uyumun önünde büyük bir engel anlamına gelir. Her bakımdan var olan karşılıklı güvensizlik, aşırı özlem, partnerini sollama eğilimi ile ondan geri kalma korkusu, engelsiz bir tutkuya engel olur ve gönül ilişkisini zehirler. Daha az güzel olan kızlar eşlerinin kendilerinden çabuk soğumasından korkarken, güzel kadınların gönlü daralmış olur, kendilerine salt cinsel obje gözüyle bakıldığına inanırlar ve onurlarının incindiğini düşünürler ki partnerlerinin bekârlık alışkanlıkları, cinsel ilişkinin kötü yönetilmesi veya erkek cinselliğinin kendine has taraflarının yanlış anlaşılması da bu durumlara sıkça katkıda bulunur. İlk cinsel ilişkide beceriksizlik, acımasızlık veya ruhsal hassasiyetin incitilmesi kalıcı bir can sıkıntısına yol açabilir -evliliğin başlarında kadının hareket özgürlüğünün kıskançlık yüzünden kısıtlanması ve anlaşmanın veya kadının rızasının aksine onun hamile bırakılması hakeza. 
Çocuklukta yaşanmış korkunç şeyler, kadınların çektiği acılara ya da karşılaştıkları tehlikelere dair tüyler ürpertici ön yargılar da değersizlik duygusunu yatıştırmaya elverişli değildir. 
Ne var ki, uyanmış içtepilere bağlı olarak cinsel dürtünün gelişimi kişiyi otoerotik, mastürbatif eylemlere zorlar. Böylelikle er ya da geç iş gelir mastürbasyon yoluyla tatmin olmalara varır, ama ayartılma sonucu ama kendi kendine, çocuğun çevresi ve kültürü de bunları bazen engeller bazen teşvik eder -kendince zararsız olsalar da bu tür doyumlar otoerotizm yönünde antrenmana yol açabilirler. Otoerotizm de, hep hazır bir vana gibi cinsel gerilimi daima kısabildiği için normal cinselliğin gelişmesini ve etkili olmasını önler, karşı nedenlerini de hatırı sayılır ölçüde güçlendirir. 


Burada temsil edilen görüş ile “somatikçiler”in görüşü arasındaki karşıtlık açıkçası çok büyüktür. Buradaki bakış açısının ön planında kültürel güçlükler ve kültürel hatalar, kötü yönetim ve eksik hazırlık bulunmaktadır. Yapısalcılar bu faktörlere ya çok az değer biçerler ya da onları iç salgısal kusurların sonucu diye gösterirler. Buna karşılık biz şunları vurgulamak isteriz: 


1. En iyi nitelikteki organizma bile hata ve yanlışlar sonucu suya düşebilir. 


2. Bizce organların ve iç salgı bezlerinin yetersizliği belli bir bakıma yeterince dikkate alınmıştır, elbette salt organsal bir bağlama kıyasla her zaman daha önemli bir bağlamda, yani bu yetersizliğin ilgili kültürün beklentileriyle ilgili olarak nasıl bir etki yaptığı ve özsaygı duygusunu ne şekilde etkileyerek kişiyi kendine verdiği değeri düşürmeye sevk ettiği bağlamında. 


3. Kadının birlik beraberliğe aykırı bir seksüel tutumu söz konusu olduğunda ortaya çıkan bedensel ve ruhsal antrenman ruhsal yaşamda başka değerlendirmeleri ve ilgileri gün yüzüne çıkarır ve her zaman da ikincil olarak cinsel fonksiyonun organsal temelinde değişikliğe yol açar ki, bu fonksiyona halel gelmesinden yeni zorluklar doğar. Dış dünyanın, fonksiyonları teşvik eden uyarımlarına engel olunur, organın içtepileri durdurulur ya da değiştirilir, organ yapay bir istirahate alınır ve zorla değiştirilen yaşam biçimiyle daha da zarara uğratılabilir. Kızların belki de hep “erkekliği protesto” için kadınlık rolünü reddetmeleriyle başlattıkları “açlık grevi”nde örneğin, aşırı zayıflama sürecinde gonadların ve diğer iç salgı bezlerinin maddesi azalır, fakat daha öncesinde cinsel aparat; ruhsal aparat beslenme ve boşaltım merakına boğulduğu için ruhen devre dışı bırakılır. 


Böylelikle, söz konusu bütün “kadınsal” özelliklerin erkek ile kadın arasındaki sosyal kuvvet dengesine/ilişkisine son derece tabi olmaları, kökenlerini ona borçlu olmaları, onun tarafından şekillendirilip yok edilebilecek olmaları anlaşılır bir hâl alır. Görünürde doğumsal olan özellikler dahi, sözgelimi birisinin gelip talip olmasının beklenmesi, pasiflik, çekingenlik, kadınsal haya duygusu, annelik, tek eşlilik, sanılandan çok daha fazla zamanın havasına tabidir ve asıl gayenin güdümü altındadır. Çoğunlukla moda bahanesinin arkasına sığınılarak alttan alta teşhirci özellikler sergilenmesi henüz nötr olarak değerlendirilmelidir, fakat daha belirgin dışavurum biçimleri de görece daha aktif bir karakteri çoktan ele verir. 


Bununla ve partnerin değersizleştirilmesiyle bağlantılı olarak ufak tefek şeylerde sıklıkla fetişizm derecesine varan bir abartıya kaçıldığı görülür ki, bu abartı da partnerin ideal resmi gibi kişinin önüne aşk seçiminde güçlü engeller çıkarır. 
Her iki beklentinin ve daha başkalarının karşısında hiçbir şey tamama ermeyebilir. Çoğu zaman bunlar, her türlü seçimi akamete uğratmak için kötü anlaşılmış bahanelerdir. Yoksa aşk seçiminin, cinsel dürtünün ve onun üst yapısının kendisi tarafından kısıtlanmasına daima uygun olarak, en çeşitli saiklere bile kulak verdiğini görürüz. Çocukluğun başlarındaki izlenimlerle babanın, erkek kardeşlerin ve kendi halkının imgeleri çoğunlukla önemli ölçüde birlikte belirleyicidir. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın yerine getirildiği sürece aşk seçimi, kişisel duruşun karakteristik özelliklerine, hatalarına ve tercihlerine daima bütünüyle karşılık gelecektir. Dosdoğru bir güçlülük duygusu, ki az rastlanır, ibreyi aynı türdeki erkeklere çevirecektir. İçten içe üstünlükte gözü olan kızları zayıf olan veya sakatlığı bulunan erkekler genellikle daha çok cezbeder ya da bu kızlar kendi sosyal çevrelerinin altındaki bir erkeği seçerler. Kendilerine yakın duran ya da aralarında akrabalık bulunan partnerlerin seçimi de zayıflık duygusuna işaret eder. 
Kendisinden epeyce yaşlı veya epeyce genç erkeklere yöneliş de öyledir. Çoğu zaman annenin bir yönü en verimsiz şekilde pekiştirilerek onunla düşkün partnerlerin kurtarılması veya ayağa kaldırılması amaçlanır ve normal erotizmin kurallılığı kaldırılmaya çalışılır. 


Lezbiyen aşkı, cinsel fantezilerle oyalanma, mastürbasyon ve düş azmaları erkeği protestodur, bize erkekten duyulan korkuyu ve erkeğin reddedildiğini gösterirler. Eşcinsel rüyalar genellikle fena halde zannedildiği gibi eşcinselliğin kanıtları değil, yanlış yönde seyreden bir antrenmanın işaretleridir. Çok eşlilik eğilimleri, abartılı derecede flört, düşkünlük derecesinde kendini rezil etmeler, kokotluk fantezileri, erkek istiyorum diye abartılı ve ürkütücü bağırmalar evlilik olayının devre dışı bırakılmaya çalışıldığını gösterir. 
Kadının kocasını başkasıyla aldatması her zaman için erkeğe karşı isyanın işaretidir, bir intikam eylemidir ki bu eylem, mahsus körüklenmiş bir cinsellikle daima örtbas edilir. 


İlk âdetin görülmesi çoğu zaman, kadınlık rolüne yeterince hazırlanılamamışsa eğer, bu role savaş açılmasının sinyalini verir. Her âdette direniş çoğu zaman yeniden alevlenir. Bu dönemdeki sancılar organsal nedenlerin yokluğunda istemli kasılmalardan, kan akışının yavaşlatılmasından, ilgili olaydan duyulan memnuniyetsizlikten ve nefretten kaynaklanıyor gibidir. Evlilikte kadınlık rolüyle geniş ölçüde barışık olunduğunda âdet sancılarının çoğu kez kayboluyor olması da bu görüşü doğrulayıcı niteliktedir. Görülen bu âdetler sanki kirlilik veya hastalıkmış şeklindeki, doktorların da sıklıkla dillendirdiği yaygın görüş kadınların özgüveni- ne yüklenir ve çoğu zaman da çok fena keyifsizliğe yol açar. 
Cinsel duyguların şiddetlenmesine (tehlikesi bulunmadığı için de olabilir mi?) bu dönemde sıkça rastlanır. 


Kadının sahip olduğu yegâne zenginliği âdeta gençlikte ve güzellikte gören kadınlarda menopoz dönemine yaklaşma ve menopoz döneminin kendisi son derece vahim, sonuçları itibariyle de ağır bir zaman haline gelir. Kendi değerine duyduğu inancın son kalıntısı yitip gitmektedir. Çoğu zaman bu kalıntıyı, çevrelerine yönelttikleri ve yaşlanan kadının depresyonlarından ve ne yapacağını bilmez halinden kaynaklanan ağır taleplerle geri kazanmaya çalışırlar. Bazıları, bu dönemde hâlâ kaybolmamış olan erotizmleriyle-kaybolmamıştır gerçi, ama hiçbir yerde de kabul görmez, hep gülünüp geçilir, alay konusu edilir- kendilerini yıkıcı çatışmaların içine sürükler. 
Erkek de kadın da hayat karşısında hatalı bir tutum takınmanın bedelini ağır öder. Erotizmin izlediği yönde ve kusurlarında bireysel tutumun baskın etkisini açığa vuruyor olmamız erotizmin organsal temellerini küçümsediğimizden değil, bunun Zorunlu bir saptama olmasından dolayıdır. 


Kadının cinsel yaşam karşısında sağlıklı ruhsal bir tavır takınabilmesi için yerine getirilmiş olması gereken, ama çoğu zaman noksan icra edilen koşulların adını vermek gerekirse, bunları şöyle sıralayabiliriz: 


1. Cinsiyet rolünün değiştirilemeyeceğine dair erkenden aydınlatılma ve bu rolle barışık olma. 

2. Birlik beraberlik duygusuyla uyum içinde olacak şekilde eğitilerek aşka/sevgiye hazırlanma. 

3. Kadınlık rolüne saygı. 

4. Yaşamın ve beşeri toplumun benimsenmesi. 


ERKEĞİN PSİKOSEKSÜEL TUTUMU! 


Buradaki temel noktalar, kadının aşk hayatını enine boyuna tartışırken yararlanmak zorunda kaldığımız noktalarla örtüşmektedir. Bizler hep, gözümüzün önünden geçen bir ideal erkek tipini ölçü alır ve son kertede farklılıkları, insanların birlikte yaşaması ile erkek ile kadının birlikte yaşaması bakımından işe yarar olup olmadıklarına bakarak değerlendiririz. Bir erkeğin karakteristik özelliklerini değerlendirişimiz de mutlaka bu ön koşullara bağlıdır. Yalnız, bizim kültürümüz öteden beri, aşk hayatında kadından esirgediği ayrıcalıkları sessizce veya açıkça erkeğe tanımaktadır. Erkeğin aşk yaşamındaki aksiyon sahasının daha büyük olmasının nedeni bilhassa yaşamda da payına daha büyük bir aksiyon sahasının düşmesidir. Ne var ki, cinselliğin gebelik sonuçlarının kendisini bağlamaması, kendisine verilmiş olan aktif 


! Özetleyici Anlatım: Fliess, Der Ablauf des Lebens (Yaşamın Seyri), Viyana 1906; Tandler, Die biologischen Grundlagen der sekundären Geschlechtscharaktere (Sekonder Cinsiyet Karakterlerinin Biyolojik Esasları), Berlin 1913; Weininger, Geschlecht und Charakter [Cinsiyet ve Kişilik], Viyana 1918; M.Hirschfeld, Jahrb. f. 
sexuelle Zwischenstufen [Cinsel Ara Evreler Yıllığı), Leipzig 1913/4; R.Muller, Sexualbiologie, Berlin 1907; H.Ellis, Die Psychologie des normalen Geschlechtstriebes [Normal Cinsel Dürtünün Psikolojisi], şurada: Handb. d. Sexualwiss. [Cinselbilimler El Kitabı), yayımlayan R.Moll, Leipzig 1912; H.Rohleder, Die Funktionsstörungen der Zeugung (Üremenin İşlevsel Bozuklukları), Leipzig 1913; Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie [Cinsellik Kuramına Dait Üç Makale), Fischer Yayınları Cilt 6044; Adler. 
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talip rolü ve korkunç bir gücü temsil eden gelenek sayesinde, erkeğin bu aksiyon sahasıyla işi önemli ölçüde kolaylaşır. 


Buna bir de, yukarıdaki şartlarla belli bir uyum içinde olarak, erkeğin daha gevşek olan “beylik ahlakı”nı ilave etmelidir ki, yaygın cinsel ahlak kadını sınırlandırdığı kadar sınırlandırmaz bu beylik ahlakı. 


Erkeğin cinsel içtepisi, genelde ergenlikten epeyce önce farklı kuvvetlerde gösterir kendisini, fakat oğlan çocukluğu çağında, ergenlikte ve sonrasında şu veya bu yanlış yöne sapabilir. Böylece bir erkeğin hayatın soruları karşısındaki davranışı daima onun cinsel gelişimini de etkileyecektir. 
Bunu anlamak ise, cinsel dürtünün sabit bir ölçüsünün bulunmadığı ve dışavurumlarının da çeşitli etkilere bağlı olarak artabildiği veya azalabildiği göz önünde bulundurulduğunda daha da kolaylaşır. 


Daha oğlan çocukluğu döneminde bu etkiler ve ruhsal gidişat en belirgin şekilde kendilerini gösterirler. Cinsel hazırlık öncelikle oğlan çocukluğu rolünün iyice sağlamlaştırılmasından, cinsellik sorununun giderek daha iyi anlaşılmasından, sevgi ve evlilik yönünde cesurca bir hedef tayininden ibarettir. Kültürümüzün kendisi olsun kurumları olsun, eğitmenlerin üzerindeki çocuk yetiştirme işlerinin bir kısmını kendi üzerine alır. Başka giysilerle, başka oyunlarla, başka eğitim önlemleriyle gelişimin seyri doğru yönlendirilmeye çalışılır. Cinselliğin içyüzünün kavranması çevredeki yaşamla, hayvanlar âleminden analojilerle, pedagojik müdahalelerle ve genellikle arkadaşların aydınlatmasıyla başlar- ken, okumalar, tiyatro ve sinema, keza sıklıkla da baştan çıkarılma bu sürecin tamamlanmasını sağlar. Bununla beraber, oğlan çocuğu hayatının her alanında evliliğin ve aşkın gerçekleriyle karşılaştığından, çocuk yetiştirme önlemlerinin tamamının önünde gelecekteki aşk ve evlilik sorusunun toplumsal açıdan çözümü de bir ön koşul olarak durduğundan 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ve giderek güçlenen cinsel dürtü böylesi bir çözümün ardına düştüğünden, oğlan çocuğunun gelecekteki dünya tasavvuru da bu meyanda oluşur. 


Oğlan çocuğunun karşı cinse karşı tutumunda ilk yıllarda genellikle düşmanca bir üstünlük tavrı çok belirgindir. Kadınca giysilere, hatta kız gibi olduğu imasına öfkeyle karşı çıkması çoğu kez cinsiyetini bulmakta oluşunun abartılı işaretleridir. Oğlan çocuğunun gelişim evresinin sonraki yıllarında da, karma eğitimde dahi, çoğu kez üstünlük duygusu ortaya çıkar ve âdeta bir yükümlülükmüş gibi, kızlardan (erkeklerle) eşit olmaları esirgenir. “Gururla koparır oğlan kendisini kızdan!” Bu eleştirel jestlerin ta ortasına sıkça sevecenlik ve âşık olmuşluk karışır, sıklıkla da henüz dört, beş ve altı yaşlarında dostça eğilimler veya eleştirel, şeytani türden eğilimler gün yüzüne çıkar. Takılmalara ve hatta fiili saldırılara meyledildiğine de azımsanmayacak kadar çok rastlanılır. 


Cinsel dürtü daha ilk yıllarda mastürbasyona sevk edebilir. Baştan çıkartılma dolayısıyla çocukluğun daha ilk yıllarında karşılıklı mastürbasyon yapıldığına ya da özellikle yoksul kenar mahallelerinde, normal cinsel ilişkiye girildigine azımsanmayacak kadar çok rastlanılır. Oğlan çocuklarının gelişiminde dikkate değer bir başka husus da karşılıklı mastürbasyonla, normal cinsellik yolunda ilerlemeyi kesip eşcinsellik yoluna sapmalarının ne kadar kolay olduğudur. Çoğunlukla on dördüncü yaş, hemen hemen bütün oğlan çocuklarının, er ya da geç pençesinden kurtulmak üzere yenik düştüğü mastürbasyona yönelişte âdeta dönüm noktasıdır. Ergenliğin bu döneminde, ayarı kısılmış cinsel dürtü az veya çok sıklıktaki düş azmalarıyla içini döküp rahatlar. Bu dönemdeki yorgunluk belirtileri ve berbat görünüm hemen her zaman ya hasta olmaktan ya da başka türlü gelişim bozukluğundan duyulan korkunun birer sonucudur. Ergenlik ve delikanlılık evresindeki mastürbasyon ve düş azmaları rahatlıkla atlatılabilir. Eğer yıllarca devam ediyorlarsa, kadını devre dışı bırakma çabası olarak görülmelidirler. 


Ergenlikte ve ergenliğin hemen sonrasında sıklıkla, genelde çok net olarak yakındaki bir kişinin özelliklerini taşıyan bir kız idealinin oluştuğu görülür. Sıklıkla bu ideal im- ge sonradan, tıpkı diğer ideallerin de dağılması gibi, bir degişime uğrar. Bu imgeyi ya da bu imgeyi sembolize eden bir kızı şehevi düşüncelerle kirletme korkusuna da azımsanmayacak kadar çok rastlarız. Bunun yanı sıra, kişinin fantezilerinde en taşkın imgeler yer alabilir. Mastürbasyon çoğunlukla, şehevi arzuları gerçeğe taşıyacak olan baştan çıkarıcının rolünü üstlenir. Bu temiz zihniyetten ayrı olarak da çoğu zaman hiç beklenmedik biçimde kaba şehvet merakına ya da, en az direnç doğrultusunda genellikle fahişelerle ya da hizmetçi kızlarla cinsel ilişkiler kurulduğuna rastlarız. Her ikisi de her zaman hazır olan vanalardır ki, aşka ya da evliliğe giden yolun bazen sürekli olarak ıskalanmasına neden olurlar. Fakat gençleri bu iki yanlış yola saptıran şey, bilgili ve bilgisiz yetiştiricilerin cesaretlendirici konuşmalarıdır. 
Bunların önünü kesmeyi ancak, erken yaşta bir cinsel ilişkinin illa şart olduğunu düşünmeyen, fakat kız ve oğlanın birbiri için var olmayı isteyeceği gerçek bir aşkın hakkını teslim etmekten de geri durmayanlar başarabilecektir. 


Toplumdaki örf ve âdetler, toplanmalar, danslar, her iki cinsiyetin birlikte bir şeyler yapması artık kızlarla ilgili olarak ortaya çıkmış olan eğilimi teşvik edip destekler. Bir araya gelme antrenmanı kesintisiz olarak devrededir. Düşüncelerde, sokakta, tiyatroda, görsel tasvirlerde aşka ve evliliğe duyulan eğilimin patlama yapmasına yardımcı olan düşüncelerin arkası hiç kesilmez. Elbette evliliğe atılacak adım büyük ölçüde maddi sorularla ve iş güç sorusuyla ilişkilidir. Evliliğe kadar nispeten uzun bir zaman geçer, pek çokları bu zaman zarfında ya cinsel perişanlığa düşer ya da cinsel hastalıklara yakalanır. 
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Erkek daha sonra evliliğe adım atınca, artık yalnızca evliliğin? kategorik gerekleriyle baş etmek zorunda kalmaz, neredeyse her zaman evliliğin içine kendi bireysel beklentilerini de taşır ki, bu beklentilere çoğu zaman evlilikte yer olmadığı gibi, bunlar ilişkiye de rahatsızlık verirler. Bu yeni durum onun evlilik karşısındaki hazırlığının mihenk taşı haline gelir. Onun bu hazırlığında, her hâlükârda dünya görüşü ile kadına bakışı da dile gelecektir. En başta eş seçimine bile kadından ve evlilikten ideal beklentisi yön verir. 


Annesinden, kız kardeşinden memnun kalıp kalmamış olmasına ve onlar tarafından sayılmayı başarıp başarmamış olmasına bağlı olarak seçtiği kız da onlara zihnen ve bedenen ya benzeyecektir ya da onlardan farklı olacaktır. Şayet kendisi sıcaklık bekleyen bir erkek ise, o zaman şımartılmayı umabileceği kızların peşinden ayrılmayacaktır. Kavgadan galip çıkmayı seviyorsa, gözüne güçlü görünenleri arayacaktır, aksi halde karakter, endam ve kuvvet bakımından, kolaylıkla yönetebileceğini zannettiği kişilere öncelik verecektir. Bu arada bol bol hata yapılıyor olması fazla şaşırtmamalıdır. Özellikle, hiçbir kız birine sürekli boyun eğmeye gelemeyeceği için. 


Bir erkek evlilik konusunda doğru eğitilmişse, o evliliğin ve o erkeğin seksüel tavrı bundan böyle tamamen eşine bağlı olur. Şayet eşi de uyumun nasıl meydana getirileceğini biliyorsa, o zaman her ikisi de ömür boyu barışık bir erotizm tablosu çizecektir. Galiba bu durum enderdir, dolayısıyla da çocuğun evlilik konusunda yetersiz eğitildiğinin kanıtıdır. 
Cinsellikle sıkı sıkıya bağlantılı olarak bu gibi durumlarda mutlak bir arkadaşlık duygusu gelişecektir, öyle ki, tatsız sonuçlâr devre dışı kalacak ya da kolayca atlatılabilecektir. 
Böylesi evliliklerde çocuklara da geniş yer olacak, bu çocuk- 


> Adler, Die Ehe als Aufgabe (Görev Olarak Evlilik), şurada: “Buch der Ehen (Evlilikler Kitabı|”, yayımlayan H. Keyserling, Celle 1925. 
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lar aynı arkadaşlık kapsamına dahil edilecektir. Cinsellik sorusuna ortaklaşa bir çözüm getirilecek, eşlerden birinin dikte ettiği bir şey olarak algılanmayacak, kimse kendisini bir obje gibi hissetmeyecektir. Cinsel aidiyeti hiçbir şey bulandıramayacak, ta ki ilerleyen yaşlarda, genelde altmışlarından sonra yavaş yavaş kendiliğinden sönüp gidinceye kadar. Cinsel ilişkide kusurlar bulunmayacak, ne can sıkıntısına ne de bitkinliğe veya üzüntüye sebebiyet verecektir. 


Evliliğe kötü hazırlanmış olanlarda ise durum farklıdır. 
Bunları iki ana tipe ayırabiliriz. Hazırlıklarının yetersizliği her koşulda, ergenlikten sonraki yeni durumda, olası ve hatta arzulanan cinsellikte çok acı bir biçimde hissettirecektir kendisini, öyle ki bu kişilerin kendileri de bu durumu açıklayabilecek durumda olmayacaktır. Bir güvensizlik duygusu, kendine güvenememe kişiyi cinsellikte, dolayısıyla kadında ve kadına bağlanışında, kendi geçerlilik sahası açısından az çok büyük tehlikeler görmeye sevk eder. Sağlıklı bir cinselliğin ana koşulu olan o malum düz doğrultunun yokluğunu hissettireceklerdir. Davranışlarında dolambaçlar ve sağa sola sapmalar görülecektir ki, bunların en güçlüleri kendilerini eşcinsellikte ve oto-erotizmde açığa vurur. Fakat fetişizm, sadizm, mazoşizm ve sapkın tarzlar gibi, cinselliğin hedefindeki bütün diğer kaymalar da hem o eski özgüvensizliği açığa vurur, hem de, toplumsallığın icap ettirdiği cinsel tatmin yolları yerine kendi bildiği özel tatmin yollarında ısrar etme ve böylece kendi değerine ve değersizliğine ilişkin bir karar vermekten kaçınma denemelerini açığa vurur. Fahişe seçimi olsun, katlanılası sonuçları bulunmayan kolay bitirilebilir ilişkileri tercih ediş olsun, hep aynı yüreksizliği ele verir. Bu dinamiği doğru anlayan birisi Don Juan'da ve çok eşlilik eğilimlerinde, hiçbir şeyi sonuna kadar götürmek istemeyip ucuz başarılar peşinde koşmayı yeğleyen erkekler için tipik olan cesaretsizliğin varlığını fark edecektir. Cinsellik “ortaklıktır” (Nietzsche), eş değer iki partnerin performansıdır. Kibirleri doyuracak yeri olmayan aşkta partnerlerden birinin diğerinin pahasına öne çıkmaya çalışması istismardır, densizliktir ve aşkın kurallılığını dikkate almadığı için de cinselliğin dokusunu bozar. 


Cinsel dürtünün canlılığı değişebilir. Kuşkusuz kesin bir yapısal formül şeklinde de verili değildir. Cinsel dürtünün, daha önce sakin bir davranış sergilendiği halde birden alevlendiğine ya da bunun tam tersine sıkça rastlanır. Kişinin cinsel izlenimlerle, resimlerle, okumalarla, sohbetlerle meşgul olması tabii ki cinsel geriliminin yükselmesini sağlayabilir, çünkü yerli yersiz tutuklukları bu sayede ortadan kalkabilir. Belli sınırlarda uygulanan perhiz de çoğu zaman bu gerilimin yükselmesine neden olur. Her iki deneyim de çoğunlukla yüzeysel bir biçimde terapötik önlemleri doğurmuştur. 
Cinsel doyumun engellenmesinin daha fazla arzuya yol açtığı, cinsel doyuma fazla izin verilmesinin ise körelmeye yol açtığı, bilinen gerçeklerdir. 


Gördüğümüz üzere erkeğin erotik davranışı çeşitli faktörlere bağlıdır. Etki altına girmemiş olası bir primer cinsel içtepiyi ne saptayabiliriz ne de taşıdığı güce dair bir ölçüye sahibiz, çünkü hatırımızda hep güçlü etkilenmeler vardır. Sevgiye ve evliliğe bütünüyle sırt çevirmiş erkeklerde bile, bir vaka hariç, cinsel dürtünün gücü hakkında bir şey diyebilecek durumda değiliz, çünkü bu vakalarda çoğu kez bir sırt çevirme antrenmanının ve ilgili şahsın genelde nevrotik karakteristiğinden kaynaklanan tutuklukların varlığı söz konusudur. Yalnızca enükoid dış görünüşte ve fena halde dumura uğramış, cinsel ilişkiye elverişsiz cinsel organlarda, tamamen çocuksu (görünümlü) cinsel organlarda -örneğin hipofiz bezi rahatsızlıklarında görüldüğü gibi- erken yaştaki iğdişte ve diyabet ve ağır böbrek marazı gibi belli hastalıklarda, keza omurilik zafiyetinde vs. görünen gerçeklerden yola çıkarak organlara bağlı bir iktidarsızlığın ve cinsel dürtü yetersizliğinin bulunduğu sonucuna varabiliriz. Aynı şekilde, yaşlılıkta cinsel dürtünün zayıflayıp aşağı yukarı yetmişli yaşlarda sönüp gitmesini de anlamak kolay. 


Ne var ki, erken boşalma ve boşalmanın görülmeyişi durumlarında olduğu gibi iktidarsızlığın da pek çok formu, hatalı olarak ortaya çıkmış ruhsal tutukluklardan kaynaklanmaktadır ve bu tutuklukların yerli yerinde yok edilmesiyle de giderilebilirler. Bunun için en etkili araç, kişinin cesur ve özgüven sahibi bir insana dönüştürülmesidir. Böylesi bir dönüşüm, enikonu düşünülerek iyisi mi bireysel-ruhbilimin ilkelerine göre yapılmalıdır. Fakat bu dönüşümün bazen doktorun herhangi bir sözü ya da müdahalesi üzerine gerçekleştiği ve ne doktor ne de hasta, hiçbiri fark etmeden hastanın cesaretinin artmaya başladığı da yadsınamaz. Aynı etkinin kimi zaman, afrodizyak denilen ilaçlarda da görülüyor olmasına şüphe yoktur, tabii bunların güvenilir olmadıkları da gözlemlenmiştir. Çoğu zaman, böyle vakalarda doktorun yolunu tutması bile hastanın gücünün şaha kalkması için yeterli olur, doktora düşense sadece cesaret verici sözler olur. 
Böyle vakalarda her tedavinin başarı şansı vardır. 


Bilim insanları olsun, sıradan insanlar olsun, çok eski zamanlardan bu yana cinsel içtepiyi güçlendirecek çare bulmak için uğraşmış durmuşlardır. Duaların, muskaların, sihirli içeceklerin, müstehcen resimlerin ve hayvan testislerinin, daha sonraları da bu testislerin Brown-Seguard'ın tavsiyesi üzerine çıkarılan özsularının düşen erkeklik kudretini yeniden şahlandırması beklenirdi. Son zamanlarda Steinach ve taraftarları, Woronoff ve diğerleri kâh testislerden birini devre dışı bırakarak kâh yeni testis naklederek bu hedefe ulaşmaya çalışıyorlar. 
Yukarıda anlatılanlar uygulansa, elde edilecek başarısız sonuçlar olası başarılara kıyasla çok daha ağır basacaktır. Steinach'ın “ergenlik bezesi”ne dair düşüncesi hâlâ tartışma konusu olsa da bu düşünceye karşı çıkanların sayısı günden güne artmaktadır. 
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Yukarıda? da ortaya serildiği üzere, erkeğin kadın karşısındaki seksüel duruşunun ilk etapta ya da sadece ve sadece erkek eşeylik organının (gonad). değerliğine veya (Schopenhauer, Möbius, Fliess, Weininger, Hirschfeld) erkeğin bünyesindeki kadınsal bir etkiye bağlı olduğu görüşünün saptamadan ziyade bir tahmin şeklinde temsil edildiği görülür. 
Steinach'ın, pek çoklarınca kanıt gözüyle bakılan deneysel çalışmaları -dişi sıçanların erkeksileştirilmesi, erkek sıçanların ise eşeylik organları üzerinde ilgili değişikliklerle dişileştirilmesi- yalnızca kaba çelişkiler içerir, erkeklerde rastladığımız ince nüansları değil. Şurası muhakkak ki, erkeğin en yapay yoldan, örneğin iğdiş yoluyla veya yumurtalık nakliyle dişileştirilmesi halinde ve bunun akla gelebilecek bütün bedensel sonuçlarında bile, aynen sıçanlar konusunda tarif edildiği gibi bir ruhsal dönüşümün gerçekleşmesi şüphelidir. Yetiştirilmelerine ve hazırlanmalarına uygun olarak dişi tipte nitelik benimsemiş, fakat eşeylik organında saptanabilir bir değişiklik izine rastlanmayan sayısız psödohermafroditizm (cinsiyetin net olarak anlaşılamadığı çift cinsiyetlilik| vakası, erkeksi hâl ve hareketleri su götürmeyen hadımlar ve enükoidler, insanlardaki ruhsal hazırlığın hayvanlardakiyle kıyaslanamayacak büyüklükte bir rol oynadığını gösterir. 


Fakat erkekte tutuklukların varlığının veya giderilmesinin onun kadına karşı cinsel tutumunda ne kadar önemli olduğu, aşk hayatının sayısız görüngülerinden bellidir. Ruhsal keyifsizlik coşkuyu söndürebileceği gibi, başka kadınlara karşı alevlendirebilir de. Özellikle belli bir kadına karşı intikam duyguları başka bir kadına karşı aşk ateşini kolaylıkla tutuşturabilir. Keza evliliğe soğuk bakan bir bekâr evliliğe tehlikeli ölçüde yaklaştığı zaman da cinsellik sıklıkla yerle bir olur. Cinsel organların sürekli uyarılma hali olan sa- 


* Kış. Das Problem der Homosexualität | Eşcinsellik Sorunu], yukarıda Özetleyici Anlatımlar. 
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tiriasis ya da hiperseksüalite, (lösemi hariç) cinsel ilişkinin sürekli engellendiği durumlarda da kimileyin gözlemlenir. 
Maniklerde cinsel uyarılmışlığa neden olan şey, tutuklukların ortadan kaybolmasıdır. Felçlilerde, yaşlılığa bağlı bunaklarda ve sarhoşlarda da nispeten Zayıf ya da nispeten güçlü şehevi arzulara rastlanır. 


Böylelikle kadında olduğu gibi erkekte de cinsel davranışın türünün ve derecesinin erkeğin kişiliğinden ileri geldiği, genel olarak erkeğin aktivitesini yansıttığı ve cinsel organlarının biraz olsun sağlam olması halinde erkeğin hazırlığının ve antrenmanının bir başarısı olduğu sonucuna varıyoruz. 
Aşağı yukarı normal gelişmiş bir insanın hayalindeki erotik ideale doğru aralıksız antrenman yaptığına hiç şüphe yok ve bu antrenman toplamda hiçbir zaman da fazla olamaz. Sokağa çıkışta, karşı cinsle iletişimde, hemcinsleriyle kıyaslamalarda vs. hep bu antrenman vardır. Yani kişinin cinsellik rolü ve hayalindeki seksüel ideal için aralıksız bir antrenman söz konusudur. Dolayısıyla, bir insanın yanlış gelişimindeki hataları açığa çıkarmış olsak bile hâlâ bir güçlükle karşı karşıya bulunmamız bizi şaşırtmamalıdır. O güçlük aşağı yukarı şuna benzer: Doğanın, kendisine üvey evlatmışçasına işe yaramaz bir sağ el bahşettiğinden haberi olmayan bir solağa bu kusuru hissettirsek bile, o kişi sırf buna dayanarak performansında bir denkliğe ulaşamaz. Şimdi zor olan ödev şudur: Cinsel gelişimde normalin dışında kalmış olan insanlara, normal insanlar için korkunç derecede önemli bir rol oynayan antrenmanı telafi ettirmeye çalışmak. 


Bu ödevin zorluğunu; sevgisiz çiftleşmeyi yakışıksız bir davranış olarak nitelemiş olduğumuzu ve doktorun görevinin, bu yakışıksız davranışı şimdilik yeryüzünden silemese de, kişiyi bu davranışa sevk etmek olamayacağını söylediğimizi anımsayarak kavrayabiliriz. Şahsen hiç kimseyi fahişelerle ilişki kurmaya veya birileriyle gönül macerasına atılma- 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ya itmek istemem. Başkalarının “yetenek eksikliği”nden söz ettiği bütün yetiştirme sorularında karşımıza çıkan güçlüğün aynısı burada tekrarlanır: Mesele, kötü hazırlanmış ve kötü antrenman yapmış insanların, kendilerine ve topluma zarar vermeden daha iyi bir antrenmana nasıl sevk edilebilecegindedir. Bu noktada asıl belirleyici rolü yöntemin kendisinin oynadığına hiç kuşku'yok. Eksik sosyal antrenmanın telafisi için, yani normal aşk yaşamının gelişiminin bir parçası olan bu duygu antrenmanının ve davranış antrenmanının telafisi, ikmali için bireysel-ruhbilimin izlediği yöntemin en önemli parçası, cesaretlendirmede yatar -sorumluluk bilincine sahip ve iş birliğine açık birlik beraberlik duygusu anlamında?, aşk yaşamının da bir parçası olduğu beşeri birlikteliğin mantığına daha iyi uymak için, yaşamın anlamını daha iyi kavramak için. 


^ Kış. Adler, Erotisches Training und erotischer Ruckzug [Cinsel Antrenman ve Cinsel Geri Çekilme], şurada: “Verhandlungen des I. internationalen Kongresses fur Sexualforschung |I. Uluslararası Cinsel Araştırmalar Kongresi Teatileri|” (Berlin 1926), redakte eden Dr. Max Marcuse, III. Cilt, Berlin ve Köln 1928. 
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